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Predikant: Ds. Simone Voskuil-Dijkshoorn, Koninginneweg 6 
  3284 KJ Zuid-Beijerland, tel: 0186-213930 
  email: simone.voskuil@outlook.com 
 
Predikant pastor:  80+leden van de gemeente 
  Ds. Wout van Herwijnen, tel. 078-6198474 / 06-2941 0835 
  email: pastor@eendrachtskerk.nl 
 
Scriba: Dhr. Ben Heuser, tel: 06- 29013139 
  email: scriba.eendrachtskerkzb@gmail.com 
 
Familieberichten: Berichten van ziekenhuisopname, thuiskomst en geboorte  
                     doorgeven aan: Teuny v.d. Giesen-Langerak, tel:  06-2749 5140 

email: familieberichten@eendrachtskerk.nl 
 
Kerktaxi: Dhr. Tejo Vink, tel. 06-1477 5257 
 
Ledenadministratie: Dhr. Leendert de Vos, tel.0186 - 662544 
  email: ledenadministratie@eendrachtskerk.nl 
 
“de Ark”: Koninginneweg 4, tel: 0186 – 662720 
 
Rekeningnummers van de Protestantse Gemeente te Zuid-Beijerland  
Hoofdrekening:  NL18 RABO 0373 7337 47  
Diaconie en ZWO: NL21 RABO 0361 8659 37 
Collectebonnen: NL71 RABO 0373 7337 63  
 
Wekelijkse berichten beamerteam:  
Berichten voor de wekelijkse zondagse nieuwsbrief sturen naar: 
beamerteam@eendrachtskerk.nl voor donderdag 18.00 uur. 
Let op: niet meer dan 70 woorden! 
 
Website: voor informatie Eendrachtskerk: www.eendrachtskerk.nl 

Kopij (A5 formaat in Word) voor  “IN EENDRACHT”     APRIL        2026  
 
   inleveren  vòòr  8    maart       2026  
 

email:   ineendracht@eendrachtskerk.nl 
 

 

 

mailto:scriba@eendrachtskerk.nl
mailto:beamerteam@eendrachtskerk.nl
http://www.eendrachtskerk.nl/
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  DATUM AANVANG VOORGANGER BIJZONDERHEDEN 

 1 maart 10.00 uur 
Ds. Simone Voskuil-
Dijkshoorn 

2de zondag 40-
dagen-tijd 

 8 maart 10.00 uur Ds. F. Renes, Rotterdam 
3de zondag 40-
dagen-tijd 

15 maart 10.00 uur  
Ds. Simone Voskuil- 
Dijkshoorn 

4de zondag 40-
dagen-tijd  
Biddag voor gewas 
en arbeid 

22 maart 10.00 uur 
Ds. M. Vroonland, 
Biddinghuizen 

5de zondag 40-
dagen-tijd 

29 maart 10.00 uur 
Ds. Simone Voskuil-
Dijkshoorn 

Palmpasen 

 2 april  19.30 uur 
Ds. Simone Voskuil-
Dijkshoorn 

Witte donderdag 
Viering en 
dankzegging 
Maaltijd van de 
Heer 

 

Tijdens de kerkdienst is er kindernevendienst en oppas 

 
Kerkdienst gemist? 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk 

 
Leesrooster van de kindernevendienst voor maart 
01 mrt Lucas 19:45 - 19:48 Jezus jaagt handelaars uit de tempel 
08 mrt Lucas 22:14 - 22:34 Jezus deelt brood en wijn uit 
15 mrt Lucas 22:39 - 22:53 Jezus wordt gevangengenomen 
22 mrt Lucas 22:54 - 22:62 Petrus zegt dat hij Jezus niet kent 
29 mrt Lucas 23:1 - 23:25 Jezus komt bij Pilatus 
 

KERKDIENSTEN 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk
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Data Doopdiensten 
Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit kenbaar maken bij de 
predikant, scriba of ouderling. In overleg wordt er een datum gekozen. 
 

 

 

COLLECTEDOEL DIACONIE MAART 2026 

datum doel 

1 t/m 29 maart  ZWO 40 dagentijdproject - Moldavië 

 

Werelddiaconaat – Moldavië 40 dagen project 

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. 

Kinderen en ouderen blijven alleen achter en hebben het moeilijk. Ouderen hebben 

geen sociaal vangnet en kunnen van hun kleine pensioen nauwelijks rondkomen. 

Kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen.  

Daardoor gaan ze niet regelmatig naar school en lopen een groot risico slachtoffer 

te worden van geweld en mensenhandel. 

Bethania, een christelijke partnerorganisatie van Kerk in Actie, vangt deze 

kwetsbare kinderen na schooltijd op in twee opvangcentra. Ze krijgen eten 

en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen krijgen thuis een gezonde maaltijd 

en zorg en kunnen in de opvangcentra terecht voor gezamenlijke activiteiten en 

een warme douche. 

 

 
 
 

 

 

 

 

IBAN nummer Diaconie 

NL21 RABO 0361 8659 37 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente. 
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Aankoop van collectebonnen 

collectebonnen@eendrachtskerk.nl 

IBAN nr. NL71 RABO 0373 7337 63  

t.n.v. Protestantse Gemeente Zuid-Beijerland inz. Collectebonnen. 

 

COLLECTEVERANTWOORDING JANUARI 2026  

doel collectes bank totaal 

Nagekomen gift voor 

Ambulancewens 
- €   15,00 €    15,00 

Hulp voor Helden  €  231,40 €   56,00 €  287,40  

Stichting De Hoop €  348,95 €   24,00 €  372,95 

Kerk €  581,35 € 233,00 €  814,35 

 

Giften 

Dagboekje  € 20,00 

Bloemen  € 40,00 

 

Namens de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters:  

HARTELIJK DANK VOOR UW BIJDRAGE!  

 

 

 

 

TUINPLOEG 
 
zaterdag 21 maart 
Marco Bezemer (L) 
Koos Weeda 
Bas Roubos 
Peter Lankhaar 
Piet Saarloos 
 
 

mailto:collectebonnen@eendrachtskerk.nl
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   In                      Memoriam 

 
 
 
 
 
 

 

mw. Suzanna Tannetje Bijl, Suze. 
 
Opgesteld door Anja Boon aan de hand van de herinneringen van nicht Eline. 

 

Suze Bijl werd geboren op 4 juli 1939 aan de Dorpsstraat. Zij was het 

eerste kind van Karel en Betje Bijl-Dekker. Vijf jaar later kreeg zij een zusje 

Tannie. 

In 1960 verhuisde het gezin naar de Margrietlaan. Suze maakte zelf haar 

kleding en deed dat ook in opdracht voor anderen. 

Het grootste deel van haar werkzame leven was zij in dienst bij Jan en Piet 

Herweijer aan de Dansersweg in Klaaswaal. 

Halverwege de jaren 80 betrok zij haar woning aan de Torenlaan. Haar 

huis was haar trots. De planten stonden keurig in het gelid in de 

vensterbank en zij hield van schoon en netjes. Haar hondje Roetske was 

haar alles en ze was dan ook bijna ontroostbaar toen deze overleed.  

Ze fietste heel graag en hield van het stadsleven. Ze trok er dan ook 

regelmatig op uit. 

Ze genoot van de kinderen van haar zus en ze had altijd een centje voor 

hen klaarliggen in de grote kast. 

Suze was een eigenzinnige vrouw met een sterk karakter en ze stak haar 

mening niet onder stoelen of banken. 

De laatste jaren koos Suze ervoor om wat meer afstand te nemen van 

haar zus. 

Er was geen ruzie, maar ze ging in stilte haar eigen weg. Dit was een 

bewuste keuze. 
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   In                      Memoriam 
 
 
 
 
 
 

Wij gedenken Loes Kool-Mulder 
Op dinsdag 26 januari overleed in de leeftijd van 68 jaar  

Loes Kool - Mulder.  

Loes was een lieve en zorgzame vrouw. Dat heeft ze vooral laten zien in 

de zorg voor anderen. Dag en nacht stond ze voor iedereen klaar. Dat 

begon al toen ze na de trouwdag in de stacaravan achter de boerderij van 

de ouders van Herman gingen wonen.  De vader van Herman werd ernstig 

ziek en Loes verzorgde hem, tot aan zijn dood, op een 

bewonderenswaardige wijze. Na de geboorte van zoon Henri werd de 

moeder van Herman getroffen door een hersenbloeding. Opnieuw nam 

Loes de zorg op zich. Na 7 jaren in de stacaravan verhuisde het gezin naar 

Zuid-Beijerland. En hier werd John geboren. Als gezin genoten ze van 

elkaar. Er werden vakantiereizen gemaakt naar Luxenburg, Duitsland en 

Frankrijk.  

Met veel plezier werkte Loes in Heemzicht. Eerst in de thuiszorg, later in 

het verzorgingshuis zelf.  Begin januari 2025 werd Loes ziek. 

Een moeilijke periode brak aan. Ziekenhuis in en ziekenhuis uit. 

Langzaamaan werden de krachten minder. Totdat ze kwam te overlijden. 

Tijdens de voorbereiding van deze dienst vonden wij haar leven terug in de 

woorden van Jezus: “Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder 

lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven” Mattheüs 11: 28 - 30 

Ze heeft zware lasten moeten dragen in haar leven. De zorg voor haar 

schoonouders maar de grootste last was het overlijden van haar zoon 

Henri. 

Slechts 37 jaar is hij geworden. En dan moeten wij ook denken aan de 

laatste periode dat ze gebukt ging onder ernstige longklachten. 

Maar Loes wist waar zij met die last naar toe mocht gaan. 

Leg het maar neer bij Jezus. Hij zei tegen haar: “Kom maar bij mij Loes, ik 

zal je rust geven. 
Ds. T. Meijer 
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Vanuit de pastorie 
 
Na een indrukwekkende dienst, waarin ik door ds. Wout van Herwijnen werd 
verbonden aan de gemeente en veel warmte en hartelijkheid heb ervaren, ben  
ik begonnen met mijn werkzaamheden.  
Het is even mijn weg vinden, letterlijk – op de wegen van Zuid-Beijerland en 
omgeving – maar ook in de figuurlijke betekenis van het woord. Ik ben aan het 
ontdekken hoe het hier gaat, wat gewoonten en gebruiken zijn en wie wat doet.  
In de komende periode zal ik mij met name richten op de voorbereiding van 
diensten, het pastorale werk, vergaderingen met moderamen- en kerkenraad en 
overlegmomenten waarin ik mij laat bijpraten over bijzondere diensten en 
activiteiten.  
Ik moet immers thuisraken in de gemeente en gaan ontdekken wat haalbaar is in 
een vierdaagse werkweek. Want zoals u weet is de predikantsplaats van de 
Protestantse Gemeente in Zuid-Beijerland van een fulltime aanstelling naar 80% 
gegaan. Zowel u als ik zal daaraan moeten wennen. Het kan zijn dat niet alles wat 
we willen, ook zal kunnen. We gaan het zien.  
Maar ik hoop dat het snel vertrouwd wordt en dat we het goed zullen hebben met 
elkaar...!  
 
Met hartelijke groet, 
Ds. Simone Voskuil-Dijkshoorn 
 

 
 
 

Tuinploeg zoekt vrijwilligers. 
 
De tuinploeg onderhoudt de tuin van de kerk en de pastorie. We hebben een 
ploeg van 15 personen en we werken in 4 groepen. We beginnen half maart tot 
half november. Wij doen dat om de veertien dagen op een zaterdagochtend. 
 
Om verschillende redenen zijn er enkele medewerkers gestopt. Nu zijn wij weer 
op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers die met ons mee willen doen. We 
beginnen op die zaterdagochtenden om 9 uur en stoppen om 12 uur. Tussendoor 
drinken we een lekkere bak koffie. Iedereen is 4 of 5 keer per jaar aan de beurt. 
De tuinploeg bestaat nu alleen uit mannen en we zouden het leuk vinden als ook 
vrouwen zich aanmelden. 
 
Heeft u belangstelling om met ons mee te doen? U kunt altijd informatie bij 
ondergetekende aanvragen. We hopen dat we met ingang van het nieuwe seizoen 
weer een paar liefhebbers mogen verwelkomen. 
Namens de tuinploeg, Peter Lankhaar. 
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Van de Diaconie: 
In de ‘In Eendracht’ van de vorige maand heeft de diaconie aangegeven om terug 
te komen op de besteding aan de goede doelen. Dat willen we bij deze doen. 
 

Hofstede 
De diaconie mag zich elk jaar verheugen over de opbrengsten die de commissie 
Hofstede aan ons wil toekennen.  Voor we de bedragen noemen eerst iets meer 
over de   commissie. 

De commissie Hofstede draagt zorg 
over een nalatenschap die zij heeft 
ontvangen van dhr Arij Arijnensz Houck 
(overleden 2 augustus 1708). Samen 
met de drie diaconieën van Klaaswaal, 
Numansdorp en Zuid-Beijerland (elk 1/3 
deel van de pachtopbrengsten) heeft de 
diaconie de verplichting om de 
ontvangen gelden aan goede doelen 
(ver af en/of dichtbij) te besteden. Paula 
is voor ZB altijd afgevaardigde geweest. 
Johan heeft dit nu overgenomen.  
Jan Saarloos maakt onderdeel uit van 
de commissie. 
Er is over de geschiedenis van dit 
bijzondere stukje Zuid-Beijerland een 
interessant boekje geschreven. Het 

lezen meer dan waard. Mocht u geïnteresseerd zijn, trek een van de diakenen aan 
hun ‘vessie”. Er is een uitleenversie beschikbaar. (zie afbeelding hierboven) 
 
Dit heeft ervoor gezorgd dat we in dec’25/ jan ’26 voor ongeveer € 27.500,- (Daar 
maakt de bijdrage van de nalatenschap onderdeel van uit) aan geld mochten 
weggeven. Daarbij is de volgende onderverdeling gemaakt: 
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Vreemde munten: 
Nu we het toch over geld hebben: nog even dit. In de collecten komen we 

geregeld munten tegen waar we niet zoveel mee kunnen.  
Te denken valt aan: Winkelwagenmuntjes; buitenlandse munten 
uit bv Turkije of de nog oerdegelijke Nederlandse gulden/ 
dubbeltje ed.  
Als ‘het afwijkende muntgeld’ wordt ingeleverd 
bij de bank worden deze eruit gehaald met alle 

nadelen van dien. Natuurlijk blijven de reguliere euromunten 
meer dan welkom. De vraag aan u is om even een extra blik te 
werpen wat u erin gooit. Tenslotte is boodschappen doen zonder 
winkelwagenmuntje ook niet alles ……. 
 
Namens de diaconie, 
Aart van Veelen. 
 
 
 
 
 

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 
 
Datum, tijd en locatie :18-12-2025 19.30 uur in de Ark, Zuid-Beijerland 
 

Aanwezig:  Ben Heuser (ouderling), Hans van Brakel (kerkrentmeester, verlaat), 
Paula v.d. Wel (diaken), Gerrit Boon (ouderling), Ria de Groot 
(ouderling) Jan Buth (preses), Aart van Veelen (diaken), Anja 
Boon(diaken). 

 
 Afwezig:  Wout van Herwijnen (pastor/predikant), Johan Konijnendijk 

(diaken)mk. 
 
Notulist: Leny Jongman 

 
1) Opening 
De preses opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom waarna hij 
scriba het woord geeft die de bezinning heeft voorbereid. 
  
1a) Bezinning  
Scriba ontsteekt de kaars en begint de bezinning over de armoede die momenteel 
in ons land weer toe neemt. Hij vraagt zich af wat wij als kerk hieraan doen. We 
geven geld via de diaconie aan allerlei instanties maar dat is één ding. Is alleen 
geld geven genoeg of moeten we het anders doen. Onze diaconie kijkt heel goed 
naar acties om te zien of het geld daadwerkelijk terecht komt.  
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We geven ook vaak aan doelen dichterbij. Geprobeerd wordt zoveel mogelijk 
doelen die geen verdere ondersteuning ontvangen te helpen. Je kunt ook 
ondersteunen in goederen of in het brengen van een bezoek. Denk ook aan de 
voedselkastjes. De bezinning wordt afgesloten met een gebed. 
 
1b) Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
1c) Mededelingen 
De preses deelt mee dat de diaconie een vervanger voor het moderamen heeft 
aangewezen ter vervanging van de vertegenwoordigster die in januari 2026 
afscheid neemt als diaken. Bij de laatste moderamen vergadering van dit jaar is hij 
al aanwezig geweest. 
Er wordt eind december (kerst en oud en nieuw) geen uitgebreide nieuwsbrief 
worden gemaakt maar een beperkte versie. 
De preses deelt mee dat volgend jaar de Maaltijd van de Heer 5 keer zal 
plaatsvinden. Dit is besproken met onze nieuwe predikant.  
 
2) Goedkeuring  

a) Concept verslag vergadering kerkenraad van 13 november 2025 
Het verslag wordt doorgenomen. Het verslag wordt goedgekeurd en 
vastgesteld met dank aan de notulist. 

b) Actiepuntenlijst bijgewerkt t/m 13 november 2025 
De actiepuntenlijst wordt geactualiseerd  

c) Besluitenlijst bijgewerkt t/m 13 november 2025 
De besluitenlijst wordt doorgenomen en vastgesteld. 

 
3) Punten voor de rondvraag 
Voor de rondvraag: een diaken. 
 
4) Afscheids- en intrededienst ds. Simone Voskuil: 

• Wie bezoekt afscheidsdienst op 11 januari 2026 
De preses heeft dienst in onze kerk. 
De scriba neemt zijn plaats in onze kerk zodat de preses naar de 
afscheidsdienst in Rozenburg. Een ouderling en een diaken gaan ook 
mee. 

• Heeft de kerkenraad genodigden voor intrededienst 1 februari 2026 
De genodigden zijn: 
Alle PKN-kerken in de Hoeksche Waard 
B & W Hoeksche Waard 
Ds. Antje Groenendijk 
 

5) Kerkenraad dag 2026 

• Datum en locatie 
     Deze worden later bekend gemaakt. 



11 
 

• Wie wil deze dag organiseren? 
     Een ouderling en een diaken geven zich op. 
 

6) Vacatures, samenstelling en werkwijze, stand van zaken: (mondeling) 
a) beroepingscommissie (evaluatie, taakontheffing en bedanken) 
Er is een etentje geweest en dat was heel erg gezellig. In de intrededienst zal een 
plekje worden ingeruimd voor het bedanken van de beroepingscommissie. 
b) kerkenraad 

• Aanpak ongewenste situaties 
Er wordt besloten om dingen die niet goed gaan op de 
kerkenraadvergadering onder het punt lief en leed meteen te bespreken. 
Boven de agenda komt voortaan een tekstregel met de volgende tekst: “In 
onze kerkenraad zijn we open naar elkaar en spreken we elkaar op een 
respectvolle manier aan als zaken als onprettig ervaren worden of 
ongepast zijn”. 
Op elke kerkenraad vergadering zouden we dit onder het agendapunt Lief 
en Leed kunnen aantippen.  

     Ongewenste situaties uit het verleden zijn geen terugkerend 
gespreksonderwerp, maar kunnen alleen in algemene termen als 
voorbeeld worden besproken.  

• Structuur, samenstelling en taken/taakverdeling 
     Er zijn helaas te weinig mensen voor de kerkenraad en met deze kleine 

club moeten we het wel doen. Hoe gaan we de taken verdelen en welke 
taken zijn er allemaal. Er wordt besloten eerst uit te zoeken of we dat 
binnen die kleine kerkenraad kunnen doen en als dat niet kan zullen we 
hier mee naar buiten treden. 

     Dit wordt een agendapunt voor de januari vergadering waarin alle taken 
stuk voor stuk besproken worden.  

• Werving kerkenraadsleden/ commissies 
     Het is tot op heden nog niet gelukt om nieuwe mensen te vinden. 
     Ook dit punt bespreken we opnieuw in de januari vergadering. 
  

7) Rapportages/ terugkoppeling: 
a) College van Kerkrentmeesters 

• De kerkrentmeester meldt dat de begroting van het CVK is goedgekeurd. 

• In de pastorie wordt er hard gewerkt door o.a. onze vrijwilligers en 
bedrijven. 

• Op 24 november Is de bouwcommissie met de architect bij de Gemeente 
Hoeksche Waard geweest. Er is een bepaald model besproken. Er 
worden nu nieuwe schetsen ingediend om te kijken op die op de 
omgevingstafel gebracht kunnen worden waarna er meer status zal 
komen. 
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• In het kader van “Kerk in het dorp” was er ruimte beschikbaar in en om de 
kerk en de Ark voor de kerstmarkt, zoals die nu de afgelopen jaren in 
december is georganiseerd. I.v.m. de planning van de Ark in december 
2026 vraagt de kerkrentmeester het standpunt van de kerkenraad naar de 
gewenste flexibiliteit rond de kerstmarkt en de kerstverkoop. De 
kerkenraad wil beide partijen graag de nodige ruimte beschikbaar stellen 
en vraagt Hans of hij dit met beide partijen wil regelen. Hans pakt dit 
verder op. 

b) Zaken betreffende de Eredienst 

• Een diaken meldt 
o Dat de laatste Johan de Heer dienst is geëvalueerd. Er zijn veel 

mensen van buitenaf maar heel weinig mensen uit onze kerk. Er 
wordt voorgesteld om op proef de novemberdienst in 2026 in oktober 
te houden om te zien of er dan meer mensen uit onze eigen 
gemeente naar de kerk komen.   

o Voor de Kerstnachtdienst 24 december en dienst op 1e kerstdag is 
alles geregeld. Er zal zoals ieder jaar buiten glühwein en 
chocolademelk geschonken worden. De kerkrentmeester vraagt of er 
nog een kerststal moet komen en het antwoord is: ja.  

c) Taakgroep Pastoraat 

• Een ouderling meldt dat hij samen nog twee kerkenraadsleden naar de 
bijeenkomst van vertrouwenspersonen zijn geweest. Er is hier nog een 
vraag over. 19 kerken in de Hoeksche Waard werken samen. Er zijn 6 
vertrouwenspersonen aangesteld. Er wordt besloten dat we met de heer 
T. Nederveen (één van de vertrouwenspersoon) zullen bespreken hoe we 
deze personen gaan voorstellen en introduceren.   

• Er is geen vergadering geweest van de taakgroep Pastoraat.  
d) College van Diakenen 

• Een diaken meldt: 
             Dat de begroting is goedgekeurd. 
             De diaconie heeft besloten geen wijkdiakenen meer te leveren. 
             De diaconie had nog reserves die besteed gaan worden aan plaatselijke,   
             Nederlandse en Wereldwijde goede doelen. 
e) Taakgroep Jeugd  

• Een ouderling meldt dat het zeer teleurstellend is dat er geen 
Kindervakantie club georganiseerd kan worden op 22 december. Er zijn 
vrijwilligers gevraagd binnen onze kerkelijke gemeente, persoonlijke 
gevraagde mensen waren niet beschikbaar. Helaas heeft er ook niemand 
gereageerd op de oproep in de weekbrief. 

f) Werk van kerkelijk werker/pastor 

• De preses meldt dat onze predikant/pastor heel dankbaar is om voor onze 
Gemeente te mogen werken. 
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8) Controle jaaragenda 
De jaaragenda wordt gecontroleerd. 
 
9) Correspondentie, ingekomen stukken/uitnodigingen ter bespreking/ter info 
a) Ter bespreking  

1. Geen 
b) Uitnodigingen  

1. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie gemeente Hoeksche waard 
             De kerkrentmeester meldt dat hij er heen gaat. 

2. Uitnodiging afscheid ds. Madelon Vroonland 
             De preses en een diaken gaan er heen.  
c) Ter info 

1. Ambtsdragers- en preekrooster 2026 
2. Akkoord PKN-diaconievergadering 2026 
3. Verslag CPG-vergadering 27aug 2025 
4. Impressie Classis-vergadering 27 nov 2025 
5. Nieuwsbrief PKN 2 december, 2025 
6. Nieuwsbrief Veilige kerk nov 2025 

 
 
10) Lief en leed 
 Dit punt is vertrouwelijk en wordt derhalve niet genotuleerd 
 
11) Rondvraag 
Een diaken kreeg een vraag of er nog gespreksgroepen komen in 2026. 
Waarschijnlijk wel maar we moeten even afwachten tot onze nieuwe predikant er 
is. 
 
12) Sluiting 
Een diaken sluit de vergadering af met een mooie wens en gebed. 
 
13) Volgende vergaderingen: 

• Moderamen: donderdag 15 januari 2026, 19.30 uur in de Ark (via Teams) 

• Kerkenraad: donderdag 22 januari 2026, 19.30 uur in de Ark  
 
 
 
J. Buth      Ben Heuser 
Preses      Scriba 
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Actie Kerkbalans 2026  
 
Maandagavond 26 januari hebben wij als College van Kerkrentmeesters de Actie 

Kerkbalans 2026 geteld. We waren verrast door het mooie en hoge bedrag aan 
gedane toezeggingen: ruim € 125.000,00. Dat is € 10.000,00 meer dan dat we 

begroot hadden voor dit jaar en € 6.000,00 meer dan in 2025. 

Uit een eerste analyse van de cijfers blijkt dat we - naast een aantal mooie nieuwe 

grote toezeggingen - mogen constateren dat de groep mensen die aan de actie 
bijdraagt meer is gaan geven. Daar zijn we blij mee! Wat daarbij goed is om te 

weten, is dat 30% van de aangeschreven gemeenteleden 87,5% van het totale 
bedrag (dus bijna € 110.000,00) aan de actie toezegt. De grafiek maakt dit 
inzichtelijk. Later dit jaar volgt in In Eendracht een meer uitgebreide analyse.  

Jammer is dat 1/3 van de aangeschreven gemeenteleden (165 van de in totaal 
483) geen toezegging doet.  

 
Maar we eindigen positief: we zijn heel blij en dankbaar voor zo’n mooie 

opbrengst en bedanken iedereen die aan de actie heeft bijgedragen, financieel en 
als vrijwilliger! 

 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Hans van Brakel, voorzitter 
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Gespreksavond wijk 1 en 5. 
 
Het is alweer even geleden maar 14 januari jl. is er, voor de mensen van wijk 1 en 
5, een gespreksavond geweest. Niet te verwarren met de wijkactiviteit. 
De intentie van de avond: Met elkaar op een meer serieuze wijze in gesprek gaan 
n.a.v. een bijbels thema. Wij kozen voor het onderwerp: “Vooroordelen” 
Programma: 
*  Mijn verhaal 
*  Uw verhaal 
*  Gods verhaal 
*  Ontdekking 
 
Via de beamer werd er stapsgewijs gewerkt. Eerst in kleine groepjes waar we op 
post-its onze bevindingen konden noteren om deze vervolgens op de muur te 
plakken. Vandaaruit werden deze gedeeld en bespraken we dit met z’n allen. Tot 
slot keken we naar een filmpje van Het Klokhuis waarin veel duidelijk werd hoe wij 
elkaar beoor(voor)delen. 
Natuurlijk hadden we deze avond graag met meer mensen willen delen maar we 
mogen spreken van een mooie zinvolle avond die zeker voor herhaling vatbaar is.  
 
Voorbij het oordeel. 
Soms zien wij mensen maar heel even, 
een blik, een woord — en we denken te weten 
wie iemand is, waar hij bij hoort, 
nog vóór we echt hebben geluisterd.                                                                                                                   
Wij kijken vaak met snelle blik, 
een stempel klaar, een vast besluit, 
maar God ziet dieper dan ons oog 
en nodigt tot genade uit.                                                                                                                           
Jezus stopte. Hij keek. 
Hij zag het hart.                                                                                                                                             
Wij meten mensen aan hun huid, 
hun woorden, fouten, hun verleden, 
terwijl Christus aan het kruis 
bad voor hen die Hem verweten.                                                                                                                              
Hij liep niet langs wie werd vergeten, 
Hij koos juist hen die niemand koos. 
Geen oordeel in Zijn stem, 
maar liefde, groter dan wij begrijpen.                                                                                                                                                               
Hij zegt: “Heb je naaste lief.” 
Niet alleen als hij lijkt op jou, 
niet alleen als het makkelijk is, maar altijd.                                                                                                                                                
Wie zijn wij om te oordelen, 
waar liefde ons is toevertrouwd?  
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De Vader ziet het hart alleen, 
waar hoop en waarheid worden gebouwd.                                                                                                   
Dus als wij oordelen voordat we begrijpen, 
laten we dan even stilstaan bij het kruis.                                                                                                                     
Daar leert Hij ons om los te laten,     
om anders te kijken, om lief te hebben.                                                                                                                                                                
Niet door wie wij zijn, maar door wie Hij is.                                                                                                                                                 
Leg je vooroordelen neer 
aan de voet van ’t kruis, in stil gebed. 
Daar leert genade ons opnieuw 
wie wij zijn — door God gered. 
 
 
Als afsluiting van het wijkteamoverleg van wijk 1 en 5 lazen we dit gedicht met 
daarna het verzoek met u en jullie allen te delen in de “In Eendracht” 
 

Tien kleine christenen 
ontvingen saam de zegen; 

één nam aanstoot aan de preek, 
toen waren er nog maar negen. 

 
Negen kleine christenen, 
ze baden dag en nacht; 

één kreeg niet wat hij vroeg, 
toen waren er nog maar acht. 

 
Acht kleine christenen, 

op de smalle weg door 't leven, 
één vond een and're weg zo mooi, 

toen waren er nog maar zeven. 
 

Zeven kleine christenen, 
lazen elkaar de les, 

één werd er boos en zei: ik ga! 
toen waren er nog maar zes. 

 
Zes kleine christenen, 
actief in het kerkbedrijf; 

één miste het echte protestantse, 
toen waren er nog maar vijf. 

 
Vijf kleine christenen, 
traditie in het banier, 

één werd het allemaal teveel, 
toen waren er nog maar vier.  
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Vier kleine christenen, 
zongen "abide with me" 

één meende niet wat hij zong, 
toen waren er nog maar drie. 

 
Drie kleine christenen, 

ieder met zijn eigen idee; 
één dacht alleen maar aan zichzelf, 

toen waren er nog maar twee. 
 

Twee kleine christenen, 
met z'n tweeën heel alleen, 

en met ruzie wie de grootste was, 
toen was er nog maar één. 

 
Eén heel gewone christen, 

vol van de lieve vree; 
zijn vijand werd zijn goede vriend, 

toen waren er weer twee. 
 

Twee heel oprechte christenen, 
aan het werk met veel plezier; 

ze vroegen niets maar deelden uit, 
toen waren er weer vier. 

 
Vier heel bescheiden christenen, 

ze hielpen dag en nacht; 
en die geholpen werden hielpen mee, 

toen waren er weer acht. 
 

Acht vriendelijke christenen, 
ze vroegen om Gods zegen; 

maar vroegen ook een mens erbij, 
toen waren er weer negen. 

 
Negen kleine christenen, 

ze hadden in mensen God gezien; 
en zongen zich samen de misère uit, 

toen waren er weer tien. 
 

Tien kleine christenen, 
ze brachten Hem tot leven 

die niet voor kerk maar voor de 
mens, Zijn leven heeft gegeven.  
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Tien kleine christenen, 
wanneer zij leven net als HIJ 

dan komen er weer net als toen, 
in één dag duizend bij! 

 
Met elkaar en met zoveel verschillende mensen met verschillende opvattingen 
mogen we kerk zijn, ons Christen noemen.  
 
Zet zo eigen mening of vooroordeel eens aan de kant, 
en ga met elkaar, jong en oud aan Zijn hand  
op weg door het leven naar het Vaderland. 
 
 
Lia Stolk  
 
 
 
 
 
 

Om te noteren: de vrijwilligersbarbecue 
 
Op vrijdag 25 september organiseren wij traditiegetrouw  
onze tweejaarlijkse vrijwilligersbarbecue. Dat duurt nog  

even, maar omdat we daarbij zoveel mogelijk van onze  
vrijwilligers willen ontmoeten, maken we nu alvast de datum  

bekend. Noteert u die in uw agenda? 

 
Alle vrijwilligers krijgen t.z.t. een uitnodiging, want we kunnen het niet genoeg 

benadrukken: u wordt gewaardeerd, wat u ook doet! Rond, in  
en voor onze kerk, pastorie en Ark wordt heel veel werk verzet, op veel terreinen 

en gelukkig ook door heel veel mensen. Zonder iemand te kort  
te willen doen, lichten we er één groep uit.  

 

Door de inzet van vrijwilligers wordt meestal geld bespaard, maar er zijn  
ook vrijwilligers die geld binnen brengen. Een voorbeeld hiervan zijn de mensen 

van het beheer en de bediening in De Ark. Hun tijdsinspanningen brachten vorig 
jaar netto € 33.000,00 op, waarvan bijna € 5.000,00 voor  

de bediening. Dank aan hen en aan alle andere vrijwilligers! 

 
Hartelijke groet,  

het College van Kerkrentmeesters 
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Woensdag 25 maart ‘Kerk in het Dorp’  
over de PassieWaard en PassieHoek 
 

De volgende ‘Kerk in het Dorp’ bijeenkomst staan de PassieWaard en de PassieHoek 
centraal. Woensdag 25 maart komen Moniek en Maaike van Egten ons meer 

vertellen over het mooie initiatief dat hun moeder Marjo Oosterhuis 14 jaar geleden 

startte in Zuid-Beijerland. Onder haar bezielende leiding werd de PassieWaard 
geopend, een creatieve dagbesteding voor mensen met een niet-aangeboren 

hersenletsel of chronische aandoening.  
Later werd de PassieHoek toegevoegd, een plek waar je ‘gewoon’ even een kopje 

koffie kunt drinken, bij kunt kletsen met mensen die je al kent en nieuwe mensen 

kan ontmoeten. Dit in combinatie met een winkeltje waar – naast de creaties van de 
PassieHoek - ook producten van eigen ondernemers worden verkocht. Sinds juli 

2024 is de PassieHoek als één van de ‘Huiskamers van de Wijk’ onderdeel van 
Alerimus.  

 

Wilt u meer weten over deze mooie, waardevolle instelling in ons dorp 
waarin veel dorpsgenoten als vrijwilliger werkzaam zijn? Dan zien we u 

graag op woensdag 25 maart om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


