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Predikant: vacant 
 
Predikant pastor:  80+leden van de gemeente 
  Ds. Wout van Herwijnen, tel. 078-6198474 / 06-2941 0835 
  email: pastor@eendrachtskerk.nl 
 
Scriba: Dhr. Ben Heuser, tel: 06- 29013139 
  email: scriba.eendrachtskerkzb@gmail.com 
 
Familieberichten: Berichten van ziekenhuisopname, thuiskomst en geboorte  
                     doorgeven aan: Teuny v.d. Giesen-Langerak, tel:  06-2749 5140 

email: familieberichten@eendrachtskerk.nl 
 
Kerktaxi: Dhr. Tejo Vink, tel. 06-1477 5257 
 
Ledenadministratie: Dhr. Leendert de Vos, tel.0186 - 662544 
  email: ledenadministratie@eendrachtskerk.nl 
 
“de Ark”: Koninginneweg 4, tel: 0186 – 662720 
 
Rekeningnummers van de Protestantse Gemeente te Zuid-Beijerland  
Hoofdrekening:  NL18 RABO 0373 7337 47  
Diaconie en ZWO: NL21 RABO 0361 8659 37 
Collectebonnen: NL71 RABO 0373 7337 63  
 
Wekelijkse berichten beamerteam:  
Berichten voor de wekelijkse zondagse nieuwsbrief sturen naar: 
beamerteam@eendrachtskerk.nl voor donderdag 18.00 uur. 
Let op: niet meer dan 70 woorden! 
 
Website: voor informatie Eendrachtskerk: www.eendrachtskerk.nl 
 

 

Kopij (A5 formaat in Word) voor  “IN EENDRACHT”    FEBRUARI    2026  
 
   inleveren  vòòr  8   januari       2026  
 

email:   ineendracht@eendrachtskerk.nl 
 

 

 

mailto:scriba@eendrachtskerk.nl
mailto:beamerteam@eendrachtskerk.nl
http://www.eendrachtskerk.nl/
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  DATUM AANVANG VOORGANGER BIJZONDERHEDEN 

 4 januari 10.00 uur 
Ds. H.J.K. van Geerenstein, 
Rhoon 

Nieuwjaarsdienst 

11 januari 10.00 uur 
Ds. S.N.D. Francke, 
Middelburg 

Voorbereiding M. 
v.d. Heer 

18 januari 10.00 uur Ds. S.M. Dekker, Brielle 

Viering en 
dankzegging 
Maaltijd van de 
Heer 

25 januari 10.00 uur 
Ds. S. de Vries-Terpstra, 
Alphen a/d Rijn 

(Her)bevestiging 
Ambtsdragers 

 1 februari 10.00 uur 
Ds. L.J. Lingen, 
Sommelsdijk 

Werelddiaconaat 

 1 februari 14.30 uur 
Ds. Pastor W. van 
Herwijnen, Zwijndrecht 

Verbintenis en 
Intrededienst Ds. S. 
Voskuil-Dijkshoorn 

 

Tijdens de kerkdienst is er kindernevendienst en oppas 

 
Kerkdienst gemist? 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk 

 
Leesrooster van de kindernevendienst voor januari 
 
04 jan. Spreuken 15:13 - 15:18 Hoe moet je leven? 
11 jan. Marcus 1:1 - 1:11  Jezus wordt gedoopt 
18 jan. Marcus 1:14 - 1:20  Jezus kiest zijn leerlingen 
25 jan. Marcus 1:21 - 1:28  Jezus jaagt een kwade geest weg 
 

Data Doopdiensten 
Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit kenbaar maken bij de 
predikant, scriba of ouderling. In overleg wordt er een datum gekozen. 

KERKDIENSTEN 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk
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COLLECTEDOELEN DIACONIE JANUARI 2026 
 

datum doel 

4 en 11 januari Hulp voor Helden 

18 en 25 januari Stichting De Hoop 

 

 
Hulp voor helden 
 
Bij Hulp voor helden draait alles om het welzijn van militairen, veteranen en hun 
dierbaren. De stichting zet zich in om hen de waardering te geven die  
ze verdienen, staat klaar met praktische steun wanneer dat nodig is en zorgt voor 
een samenleving die deze helden omarmt en ondersteunt. 

 
 

 
Stichting De Hoop  
 
Soms kan een specifieke gebeurtenis het leven op zijn kop zetten en  
loop je als mens op tegen jezelf of tegen je onvermogen  
om dingen te veranderen. Je voelt je belemmert door angst, 
boosheid of je voelt je somber. Wanneer er problemen zijn 
ontstaan en je wilt hulp, zoeken de mensen van  Stichting 
De Hoop op welke gebieden herstel nodig is.  
Er wordt passende hulp gezocht voor de situatie en 
gedurende de behandeling hoop en perspectief geboden, en daarmee uitzicht op 
een nieuw leven.  

 
IBAN nummer Diaconie 
NL21 RABO 0361 8659 37 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente. 
 
 
Aankoop van collectebonnen 
collectebonnen@eendrachtskerk.nl 
IBAN nr. NL71 RABO 0373 7337 63  
t.n.v. Protestantse Gemeente Zuid-Beijerland inz. Collectebonnen. 
 

 

mailto:collectebonnen@eendrachtskerk.nl
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COLLECTEVERANTWOORDING NOVEMBER 2025  

doel collectes bank totaal 

Dankdagcollecte voor de 
kerk 

€ 820,65   € 1.430,00   € 2..250,65 

De Passiewaard € 356,95  €     17,00 €     373,95 

Stichting Droomhuis € 200,34  €     17,00 €     217,34 

Kinderen in de knel € 157,45  €       2,00 €     159.45 

Kerk € 648,82  €    250,00  €     898,82 

Johannes de Heer dienst € 108,45 - €     108,45 

 
Giften 
Bloemen € 40,00 
 
Namens de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters:  

HARTELIJK DANK VOOR UW BIJDRAGE!  

 
 
 
 

Wie speelt er mee 
 
De Commissie Partner Gemeente organiseert in het nieuwe jaar op  
vrijdagavond 20 maart  weer een “Pubkwis” in de Ark. 
 
Er zijn leuke prijzen te winnen en we spelen in teams van 4 personen, dus we 
hopen dat jullie weer meedoen. 
Dus noteert u vast de datum, verdere informatie volgt later, 
U kunt zich natuurlijk ook al opgeven en altijd bellen naar: 
 
Anneke Weij:       06 41300595   Hilda de Zeeuw:  06 12115087 

 
 
 
 

De beste wensen voor 2026 
 

van de redactie van In Eendracht 
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   In                      Memoriam 
 
 
 
 
 
 

Henny van Gaalen  
 

Op zondag 30 november 2025 is overleden mevr. Hendrina van Gaalen-
Rodenburg in de gezegende leeftijd van 91 jaar. Henny woonde in 
Heemzicht te Piershil. Haar crematie heeft plaatsgevonden vrijdag  
5 december jl. in het crematorium te Heinenoord. 
Henny is geboren in Voorschoten, op de boerderij en trouwde met  
Leen van Gaalen, uit Rozenburg, eveneens van de boerderij. Ze kregen 
drie kinderen met aanhang en zijn 63 jaar getrouwd geweest. Henny was 
een trotse en dankbare oma.  
De trouwtekst die ze kregen was: ‘Je Vader weet wat je nodig hebt.’ 
Omdat de Botlek moest komen, kwamen ze onze kant op en begonnen 
hier een gemengd boerenbedrijf op Zwartsluisje. Ze was boerin in hart en 
nieren.  
Henny had een sterk karakter. Ze was een hartelijke, gastvrije en 
zorgzame vrouw met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Zo stond ze 
ook in het gezin waarin ze opgroeide als oudste van vijf.  
Ze leefde mee met anderen, deed kerkenwerk, vrijwilligerswerk in 
Heemzicht al, enz. Henny was ook een gelovige vrouw. Het geloof was 
haar houvast en een onderdeel van haar leven. Ze genoot van Nederland 
Zingt en Opwekkingsliederen.  
Henny verwonderde zich over de schoonheid van de schepping die ze zag 
op het land, in De Hoeksche Waard, op het strand en in de natuur. Daar 
genoot ze intens van. Maar ze genoot ook zo van kontakten met familie en 
vrienden. Henny was een warm, betrokken familiemens. 
Een grote klap voor haar was het verlies van haar man Leen, vijf jaar 
geleden. Kort daarna trad de dementie in haar op, die haar leven snel en 
volledig veranderde.  
Op de Dag van de Heer werd ze Thuisgehaald. Henny rust in vrede. 
 
Ds. Wout van Herwijnen. 
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Gedicht van de Eeuwigheidszondag 
 

Heer, herinner U de namen 
Van hen die geschapen zijn 

en weer tot hun Schepper kwamen 
met hun vreugde en hun pijn. 

Elke naam gaf U het leven, 
wonder in de moederschoot. 

Dank voor wat U heeft gegeven, 
wie U bent als reisgenoot. 

 
Heer, wij denken aan de namen 

die nog wonen in ons hart. 
Voorheen was het leven samen, 
maar de dood houdt ons apart. 

Ieder leven had zijn waarde, 
elk bestaan zijn eigen zin. 

Nu als graan gezaaid in aarde, 
slapen tot een nieuw begin. 

 
Heer, herinner onze namen, 
geef ons troost in elk gemis. 
Want wij blijven erfgenamen 

van een teer gedachtenis. 
Blijf vol liefde voor ons kiezen, 

wees nabij in eenzaamheid. 
Namen moeten wij verliezen, 
maar U blijft een eeuwigheid. 

 
Voorgelezen door Ria de Groot 

 
 
 
 

Bedankje 

 
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor het medeleven en de vele kaarten  
die ik mocht ontvangen na de operatie van mijn knie.  
 
Met een vriendelijke groet  
Joke Pijl. 
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Actie Kerkbalans 2026 
 
Van zaterdag 10 tot zaterdag 24 januari is het weer tijd voor de Actie Kerkbalans. 
Tijdens deze landelijke actie doen kerken een beroep op hun gemeenteleden voor 
een financiële bijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt voor onderhoud en 
verwarming van de gebouwen en voor salarissen.  
In onze kerk staat de Actie Kerkbalans op de begroting van 2026 voor 

€ 115.000,00.  
 

Kerk-zijn kunnen we alleen samen! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven 
doen waar ze al eeuwenlang voor staat. We hopen dat u – net als in voorgaande 
jaren - ruimhartig zult bijdragen! 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Hans van Brakel, voorzitter  

 

 

Groene Kerken 
 
Het was de bedoeling om op zaterdag 18 oktober de kerkklokken te luiden. Dit 
was een campagne van het landelijke team Groene Kerken in het kader van het 
klimaat. Ook aan ons is gevraagd om mee te doen. Nu zult u zeggen waarom de 
kerkklokken voor het klimaat luiden? We moeten helaas concluderen dat het vijf 
voor twaalf is voor het klimaat. De gevolgen van de crisis zijn overal zichtbaar, 
maar de politieke actie blijft achter. Tijdens de formatie worden keuzes gemaakt  
of Nederland de klimaat doelen van 2030 of 2040 haalt of niet. 
 
Nu hebben de kerkklokken op die dag niet geluid (heeft u het gemist?). Aangezien 
de kerktoren van de burgerlijke gemeente is en niet van de kerkelijke hadden wij 
hiervoor toestemming gevraagd aan de gemeente HW. Aanvankelijk had de 
gemeente geen bezwaar, maar ze kwamen later terug op hun besluit. Het besluit 
om toch geen toestemming te geven was genomen op basis van het uitgangspunt 
dat gemeentelijke gebouwen en eigendommen een neutrale en openbare functie 
vervullen. Het college achtte het onwenselijk dat via gemeentelijke eigendommen 
uitingen worden gedaan die kunnen worden opgevat als politiek of 
maatschappelijk sturend, ongeacht de inhoud of intentie van de boodschap. 
 
Uiteraard waren we over dit besluit teleurgesteld, maar hebben dit gerespecteerd. 
Toch blijft er iets “knagen”. Is het klimaat politiek of maatschappelijk sturend? Of 
hebben wij er dat van gemaakt? Hadden we meer moeten doen richting gemeente 
om het toch door te laten gaan? Wij zijn heel benieuwd wat u ervan vindt.  
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Stuur uw reactie naar jansaarloos@eendrachtskerk.nl  En waarom alles aan de 
politiek overlaten? Er is genoeg dat u zelf kunt doen. In de IE-en van afgelopen 
twee jaar staan genoeg suggesties. Weet u het niet meer of heeft u een specifieke 
vraag:  
wij zijn gaarne bereid deze te beantwoorden. 
 
Namens Groene Kerken, Jan Saarloos 
 

ZWO 

Vanaf 2026 hebben we als zwo-commissie een 
nieuw project gekozen voor de ZWO-collectebussen 
Dit jaar gaan we voor:   
 

MAF:                                                                                     
 
Jij belt 112, maar in 26 landen wereldwijd bellen ze MAF!  Elk jaar krijgen we meer 
dan 2.000 telefoontjes voor een ambulancevlucht. Daarnaast vliegen we 
regelmatig artsen voor mobiele klinieken naar afgelegen plekken waar ze 
consulten en kleine behandelingen uitvoeren. Afgelegen dorpen zijn niet te 
bereiken met een ambulance. Een wandeltocht naar de dichtstbijzijnde kliniek 
duurt al snel drie dagen. Een MAF-vliegtuig redt levens door jungles, bergen en 
gevaarlijke gebieden te overbruggen.                                                                       
Onze vloot bestaat uit 120 kleine, behendige Cessna vliegtuigen verdeeld over de 
meest geïsoleerde gebieden ter wereld. Ze landen op korte, ruige landingsbanen 
en kunnen op elke willekeurige dag passagiers en vracht vervoeren, zoals 
medische patiënten, artsen, hulpverleners, zendelingen, Bijbels, bouwmaterialen, 
medicijnen, waterfilters, varkens, kippen en rijst. 

 

 

 

 

 

 

Met uw gift help u MAF om mensen die in de uitersten van de aarde wonen te 
bereiken. Op die manier hebben zij meer mogelijkheden om hulp te ontvangen, 
zich te ontwikkelen en het evangelie te horen.  
MAF wil hen bereiken met Gods Liefde! 



9 
 

Of ik nog een overdenking voor de "In Eendracht" wilde schrijven? 

Ja hoor dat wil ik wel doen.  
Maar mijn inspiratie staat op een laag pitje. Tot ik ineens bedacht dat ik op mijn 
telefoon teksten bewaar die mij aanspreken. Of dit nu een krantenartikel, een 
gedicht, een meditatie of een mening is, ze moeten me raken. 
Na een zoektocht op mijn telefoon kwam ik onderstaand gedicht tegen van Toon 
Hermans. 
Die wil ik met u delen. Prachtig vind ik hem. U ook? Wilt/ kunt u ook een van deze 
mensen zijn? Dan wordt 2026 vast een stralend jaar. 
 
Gertrude de Vries-Slok Soede 
 
Er moeten mensen zijn  
Er moeten mensen zijn die zonnen aansteken  
Voordat de wereld verregent  
Mensen die zomervliegers oplaten  
Als ’t ijzig wintert  
En die confetti strooien tussen de sneeuwvlokken  
Die mensen moeten er zijn  
 
Er moeten mensen zijn die aan de uitgang van ’t kerkhof ijsjes verkopen  
En op de puinhopen mondharmonica spelen  
Er moeten mensen zijn die op een stoel gaan staan  
Om sterren op te hangen in de mist  
Die lente maken van gevallen bladeren  
En van gevallen schaduw, licht  
 
Er moeten mensen zijn die ons verwarmen  
En die in een wolkeloze hemel  
Toch ín de wolken zijn  
Zo hoog  
Ze springen touwtje langs de regenboog  
Alsof iemand heeft gezegd:  
‘Kom maar in m’n armen’  
 
Bij dat soort mensen wil ik horen:  
Die op het tuinfeest in de regen dansen  
Ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan  
 
Er moeten mensen zijn die op het grijze asfalt  
In grote witte letters ‘liefde’ verven  
Mensen die namen kerven in een boom vol rijpe vruchten 
Omdat er zoveel anderen zijn die voor de vlinders vluchten  
en stenen gooien naar ’t lenteblauw  
Omdat ze bang zijn voor de bloemen  



10 
 

En bang zijn voor ‘ik hou van jou’  
 
Ja, er moeten mensen zijn met tranen als zilveren kralen  
Die stralen in het donker  
En de morgen groeten  
Als het daglicht binnenkomt op kousenvoeten  
 
Weet je, er moeten mensen zijn die bellen blazen  
En weten van geen tijd  
Die zich kinderlijk verbazen  
Over iets, wat barst van mooiigheid  
 
Ze roepen van de daken dat er ‘liefde’ is en ‘wonder’  
Als al die anderen schreeuwen: ‘alles heeft geen zin’  
Dan blijven zij roepen: ‘nee, de wereld gaat niet onder’  
En zij zien in ieder einde weer een nieuw begin 
 
Zij zijn een beetje clown  
Eerst het hart en dan het verstand  
En ze schrijven met hun paraplu ‘i love you’ in het zand  
Omdat ze zo gigantisch in het leven opgaan  
En vallen en vallen en vallen en opstaan  
 
Bij dat soort mensen wil ik horen:  
Die op het tuinfeest in de regen blijven dansen  
Ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan  
De muziek gaat door  
De muziek  
Gaat  
Door  
 
(door Toon Hermans) 

 
 
 
 
 

Stiltecentrum  
 
In de wintermaanden doen we de deur naar het Stiltecentrum wel van slot, maar hij 
staat niet meer open. Dit in verband met de buitentemperatuur.  
Maar figuurlijk gezien staat de deur wel degelijk open, van donderdag t/m zondag 
tussen 10.00 en 16.00 uur. WELKOM! 
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Wijkavond voor wijk 1 en 5 – wo. 14 januari 2026 - 20.00 u. 

Voor het eerst is dit een gezamenlijke wijkavond voor twee wijken, omdat 

deze twee één wijkouderling heeft en we hopen tegelijkertijd dat er goede 

opkomst is. 

Het wordt een avond met serieus onderwerp:  

Vooroordelen 

We doen dat niet op de “klassieke” manier.  

We dagen u uit om na te denken en meningen te vormen in kleine 

groepjes en in de grote groep. Die meningen schrijven we op een muur vol 

verhalen. We delen elkaars verhalen en standpunten. We kijken hoe in de 

Bijbel gekeken wordt naar vooroordelen gaan daarmee aan de slag.  

Woont u niet in wijk 1 of 5, maar vindt u het een interessant onderwerp? 

Wees welkom! 

 

Noteer alvast de datum in uw agenda: 14 januari, inloop vanaf 19.30.  uur.  

 

 

 

 

 

 

 

Namens de wijkmedewerkers, Gerrit Boon en Lia Stolk. 


