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Predikant: vacant 
 
Predikant pastor:  80+leden van de gemeente 
  Ds. Wout van Herwijnen, tel. 078-6198474 / 06-2941 0835 
  email: pastor@eendrachtskerk.nl 
 
Scriba: Dhr. Ben Heuser, tel: 06- 29013139 
  email: scriba.eendrachtskerkzb@gmail.com 
 
Familieberichten: Berichten van ziekenhuisopname, thuiskomst en geboorte  
                     doorgeven aan: Teuny v.d. Giesen-Langerak, tel:  06-2749 5140 

email: familieberichten@eendrachtskerk.nl 
 
Kerktaxi: Dhr. Tejo Vink, tel. 06-1477 5257 
 
Ledenadministratie: Dhr. Leendert de Vos, tel.0186 - 662544 
  email: ledenadministratie@eendrachtskerk.nl 
 
“de Ark”: Koninginneweg 4, tel: 0186 – 662720 
 
Rekeningnummers van de Protestantse Gemeente te Zuid-Beijerland  
Hoofdrekening:  NL18 RABO 0373 7337 47  
Diaconie en ZWO: NL21 RABO 0361 8659 37 
Collectebonnen: NL71 RABO 0373 7337 63  
 
Wekelijkse berichten beamerteam:  
Berichten voor de wekelijkse zondagse nieuwsbrief sturen naar: 
beamerteam@eendrachtskerk.nl voor donderdag 18.00 uur. 
Let op: niet meer dan 70 woorden! 
 
Website: voor informatie Eendrachtskerk: www.eendrachtskerk.nl 
 

 

Kopij (A5 formaat in Word) voor  “IN EENDRACHT”    DECEMBER      2025  
 
   inleveren  vòòr  8     november      2025  
 

email:   ineendracht@eendrachtskerk.nl 
 

 

 

mailto:scriba@eendrachtskerk.nl
mailto:beamerteam@eendrachtskerk.nl
http://www.eendrachtskerk.nl/
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  DATUM AANVANG VOORGANGER BIJZONDERHEDEN 

 2 november 10.00 uur 
Ds. C.H.A. Bartelink-v.d. 
Dool, Pernis 

Dankdag voor 
gewas en arbeid en 
voorbereiding 
Maaltijd v. d. Heer 

 9 november 10.00 uur 
Dhr. Johan Bos, 
Ridderkerk 

Viering en 
dankzegging 
Maaltijd van de 
Heer 

16 november 10.00 uur 
Ds. A.A. v.d. Berg, 
Heinenoord 

 

23 november  10.00 uur 
Pastor ds. W. van 
Herwijnen, Zwijndrecht 

Afsluiting kerkelijk 
jaar 

23 november  17.00 uur Johan de Heer zangdienst  

30 november  10.00 uur 
Ds. S. de Vries-Terpstra, 
Alphen a/d Rijn 

1ste Advent 

 7 december 10.00 uur Ds. F.C. de Ronde, Fijnaart 2de Advent 

 

Tijdens de kerkdienst is er kindernevendienst en oppas 
 

Kerkdienst gemist? 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk 
 
 

Leesrooster van de kindernevendienst voor november 
 2 nov. Nehemia 7:72 - 8:12 Ezra leest de wetten voor 
 9 nov.   Openbaring 1:1 - 1:11 De droom van Johannes 
16 nov. Openbaring 1:12 - 2:7  Johannes ziet Jezus en schrijft brieven 
23 nov. Openbaring 21:1 - 21:7 Alles wordt nieuw 
30 nov. Jesaja 11:1 - 11:8  Jesaja vertelt over een koning die vrede   
      brengt 

KERKDIENSTEN 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk
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Data Doopdiensten 
 
Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit kenbaar maken bij de 
predikant, scriba of ouderling. In overleg wordt er een datum gekozen. 
 

TUINPLOEG 
 

zaterdag 1 november   zaterdag 15 november 

Marco Bezemer (L)   Bas Roubos 

Koos Weeda    Peter Lankhaar (L) 

Leen Goudswaard   Koos Groenenberg 

Piet Saarloos    Lennard Trouwborst 

 

 

Een berichtje van de jongerenbijeenkomst zo 

aan het begin van het nieuwe kerkenlijkseizoen. 
 

 

 

 

 
 

Allereerst was het ontzettend leuk om Thijs te hebben zien en horen piano spelen 

in de warme startdienst. Thijs is één van de jongeren, die naar onze, pas 

beginnende, jongerenbijeenkomsten aanwezig is. 

 

Wij komen nu met zo'n 4 jongeren tussen de 16 en 18 jaar bij elkaar. 

Dit proberen we regelmatig te realiseren. We bespreken allerlei onderwerpen, die 

aantrekkelijk zijn voor tieners en jongeren. Hun input wordt gewaardeerd. 

Waardoor het voor hunzelf ook interessant blijft.  

 

Wij hopen dat meer jongeren zich willen aansluiten. Zowel leden als niet leden van 

de kerk zijn welkom. We houden het bij ons thuis omdat dit een informele en 

gezellige sfeer creëert, waardoor het laagdrempelig blijft. 

We willen jongeren van harte uitnodigen voor  “real talk”, om eens een kijkje te 

komen nemen en hoe leuk zou het zijn als je ook nog aansluiting vindt.  

 

Lieve groetjes Maaike en Moniek 
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COLLECTEDOELEN DIACONIE NOVEMBER 2025 
 

datum doel 

2 november  Dankdagcollecte voor de kerk 

9 en 16 november De Passiewaard 

23 november Stichting Droomhuis 

30 november  Kinderen in de knel  

 

Dankdagcollecte 
Op de Dankdag voor gewas en arbeid is er één collecte voor de kerk.  

 
De Passiewaard 

De Passiewaard is een kleinschalig dagactiviteitencentrum in ons dorp voor 
mensen met niet-aangeboren hersenletsel of een chronische aandoening. Men 

richt zich vooral op de creativiteit van de bezoekers, ieder binnen de eigen 

mogelijkheden. Creatief bezig zijn helpt om te ontspannen, het houdt de hersenen 
actief. De bezoekers ontdekken talenten waarvan ze soms niet wisten dat ze die 

hadden. 
 

Stichting Droomhuis  
Een aantal ouders uit de Hoeksche Waard heeft  
het initiatief genomen tot het oprichten van  

Stichting Droomhuis Hoeksche Waard.  
Deze stichting heeft als doel het realiseren van een veilig en warm thuis voor hun 

kinderen: jongeren met een verstandelijke beperking die graag onder begeleiding 
zelfstandig willen wonen in een kleinschalige woonvoorziening. Het streven is dat 

de toekomstige bewoners elkaar kennen via school, werk of sport om vanuit deze 

verbondenheid verder  
te kunnen gaan in dit gezamenlijk wooninitiatief. 

 
Kinderen in de knel 

Kerk in Actie ondersteunt met het programma Kinderen in de Knel lokale 

organisaties in het buitenland, die opkomen voor werkende kinderen, 
straatkinderen, seksueel uitgebuite kinderen, gehandicapte kinderen, 

en kinderen die in gevangenissen of in oorlogssituaties leven of in samenlevingen 
met aids. 

 

IBAN nummer Diaconie 

NL21 RABO 0361 8659 37 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente.  
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Aankoop van collectebonnen 

collectebonnen@eendrachtskerk.nl 

IBAN nr. NL71 RABO 0373 7337 63  

t.n.v. Protestantse Gemeente Zuid-Beijerland inz. Collectebonnen. 

 

COLLECTEVERANTWOORDING SEPTEMBER 2025  

doel collectes bank  QR totaal 

Swimmin Bangladesh € 165,30  €   29,00 - € 194,30  

Stichting Jarige Job € 187,65 € 17,00 - € 204,65 

Onkosten Startzondag € 331.61 €   41,00 € 232,00 € 604,61 

Rode Kruis Noodhulp € 158,00 € 12,00 - € 170,00 

Kerk € 476,45  € 99,00  - € 575,45  

 

Giften 

Bloemen: € 20,00 

Namens de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters:  

HARTELIJK DANK VOOR UW BIJDRAGE!  

 

Opbrengst wenskaarten Joke Pijl 

Het is u vast niet ontgaan dat er in De Ark 

wenskaarten te koop zijn. Deze kaarten 

worden met zorg gemaakt door Joke Pijl. 

Dat doet ze heel duurzaam door van 

gebruikte kaarten nieuwe te maken. Tot nu 

toe heeft ze hiermee maar liefst € 733,00 

verdiend voor de kerk, waarvoor dank!  

Met de kerstdagen in aantocht is het zeker 

de moeite waard eens een kijkje te nemen 

bij het assortiment van Joke. Elke kaart wordt met veel zorg gemaakt, is uniek en 

kost toch maar € 1,00. De opbrengst gaat naar de wekelijkse koffieochtenden. 

Warm aanbevolen! 

Heeft u kaarten die Joke kan hergebruiken? Haar adres is Oranjeweg 35.  

mailto:collectebonnen@eendrachtskerk.nl
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   In                      Memoriam 
 
 
 
 
 
 

 

WIJ GEDENKEN 
 

Janna Neeltje Zuidgeest-Keizer 
 

Afgelopen maandag 29 september 2025 is, omringd door alle 
mensen die haar dierbaar zijn, overleden onze mama Jannie 
Zuidgeest. Ze heeft de mooie leeftijd van 85 jaar bereikt.  
 
Ze is geboren op 26 juni 1940 in Zevenhuizen, haar jeugd bracht ze 
door in Vlaardingen. Na haar huwelijk met papa gingen ze in 
Goudswaard wonen. Ze was naast moeder, kleuterleidster en 
peuterspeelzaalleidster verder erg actief in allerlei verenigingen.  
 
Vanaf 2003 woonde ze in Zuid-Beijerland aan de Rietgors 3. Toen 
we nog in Goudswaard woonden, gingen we naar de kerk in Zuid-
Beijerland. Ze is o.a. jeugdouderling geweest, ging mee als leiding 
op jeugdkampen en gaf kindernevendienst.  
Kinderen speelden een belangrijke rol in haar leven.  
Ook knutselde ze graag met de knutselclub van de kerk voor de 
verkoop tijdens de kerstverkoop en de rommelmarkt.  
 
De laatste jaren van haar leven ging ze veel mankeren, waardoor ze 
steeds minder kon doen. Dat viel haar zwaar.  
 
Het afscheid en de uitvaart van Jannie hebben plaats gevonden op 
vrijdag 3 oktober in de Eendrachtskerk en de Ark.  
 
De dochters Corina, Christine en Lisette  
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   In                      Memoriam 
 
 
 
 

 
 

Wij gedenken Willy van der Bie-Vermaas. 
 
Geboren 27 mei 1942 – Overleden 28 september 2025. 
Begrafenis op 4 oktober 2025. 
------------ 

Het begon allemaal met een zakje chips. Willy is geboren aan de 
Schoutsdijk in Zuid-Beijerland. Als middelste in het gezin met drie 
kinderen. Haar vader was landarbeider. Het grootste deel van haar 
jeugd woonde het gezin op de Hutte tussen Zuid-Beijerland en 
Klaaswaal. Haar lagere school stond ook in Klaaswaal. 
Willy ging werken op kantoor bij Verwaal. Een kantoor voor bank en 
verzekeringen. 
Op een avond gaat ze naar de bioscoop in Klaaswaal. In de pauze 
komt Lood bij haar staan met een zakje chips in zijn hand. Daar had 
Willy wel zin in. Omdat het regende, bracht hij haar en haar vriendin 
graag naar huis en ‘het werd wat’. Mooi was dat Willy werkte naast 
het huis van Lood.  
 
Ze trouwden en gingen wonen in een eigen huis aan de Arent van 
der Graeffstraat. Als trouwtekst kregen ze Psalm 146 vers 5: 
‘Welzalig hij, die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, wiens 
verwachting is op de Here, zijn God.’ Willy en Lood kregen drie 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Ze werd 83 jaar. 
Bij de stukken die Willy voor de afscheidsdienst had aangereikt 
waren ook de woorden uit 1Corinthiërs 13: 7: ’De liefde bedekt alles: 
alles gelooft zij, alles hoopt zij en alles verdaagt zij.’ Ik heb altijd 
geleerd dat je in plaats van liefde ‘ik’ moet kunnen zeggen. Dan is 
het helemaal tof. Dan wordt het: ‘Ik moet lankmoedig zijn en  
goedertieren, niet afgunstig zijn en niemands gevoelens kwetsen.’ 

De liefde bedekt alles met de mantel der liefde!! Schitterend.  
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Nou dat heeft Willy goed geprobeerd. Zo stond ze in haar huwelijk 
en was ze moeder en oma in hun gezin.  
‘Een echte moeder’, zeiden de kinderen. Zorgzaam voor haar gezin. 
Ze was altijd thuis, stond altijd voor je klaar. Willy wachtte haar man 
op als hij thuis kwam van zijn vele vergaderingen. Ze was graag 
netjes gekleed. Goed verzorgd en gedreven door de liefde.  
 
Zo was Willy ook in haar geloof. Daar was ze trouw in, ze kende 
haar Bijbel. Trouw kwam ze naar de kerk. Ze was de 1e vrouwelijke 
diaken in Zuid-Beijerland.  
Maar Willy kende ook zorgen. Ze moest al jong haar vader missen. 
En veel anderen om haar heen. In de tachtiger jaren kreeg ze 
borstkanker waar ze Goddank van genezen is. Erg moeilijk was het 
voor haar dat ze voelde dat ze dingen begon te vergeten. Dat heeft 
mede ertoe gebracht dat ze tenslotte moesten verhuizen naar 
Buitensluis. Daar kregen ze op de afdeling samen van lieverlee een 
geheel eigen plaats!  
Een mooi en dankbaar leven samen: zestig jaar lang! God zij dank! 
 
Pastor ds. Wout van Herwijnen. 
 
 

 

 

 

Startzondag 21 september 2025 met als thema:   

“De aard van het beestje” 

Wat een feest mochten we met elkaar vieren in de kerk en in “De Ark” Het was 

bijzonder om te zien wie er allemaal in de kerk waren, bekenden en ook mensen 

die we niet vaak of nog nooit gezien hadden. Jongeren en ouderen. Hoe mooi kan 

het zijn; zoveel verschillende mensen in het huis van God. 

 

Veel jongeren en ouderen verleende hun medewerking aan de dienst. Zo stak 

Jesper de grote kaars aan maar ook de kaarsen van Jimramov als teken van 

verbinding met de gemeente daar en een deel van de mensen die daar vanuit de 

Eendrachtskerk te gast waren.  Ria, als ouderling van dienst leidde het geheel.  
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Dylan bad met ons. Robin, Aron en Daan vertelden waar het in de dienst over zou 

gaan en Lia hield een klein preekje van Franciscus van Assisi.  

 

Daarna was het de beurt aan Helene. Zij verbeeldde het verhaal van Jona op de 

beamer met haar zandkunst, haar man Harm Jan vertelde hierbij. Het was 

geweldig! We dankten samen met Monique en Maaike en sloten af met het zingen 

van het onze Vader gepresenteerd op de beamer. 

De liederen die we in de dienst zongen werden ook muzikaal feestelijk begeleid 

door Adri Poortvliet op het orgel, Arie Zwijgers op trompet en Thijs Kap op de 

piano. Waar zouden we in dit alles geweest zijn zonder de techniek van geluid en 

beamer, op deze plekjes zaten  vandaag Jan van Drunen en Jan van der Bie die 

dit voortreffelijk gladjes lieten verlopen. Wat een talent schuilt er in onze 

gemeente, geweldig! Na de zegenbede en het zingen van het lied Ga met God en 

Hij zal met je zijn gingen we naar buiten waarbij we verzocht werden om daar 

allemaal nog even te blijven. Iedereen kreeg bij de uitgang een pocketkruisje mee. 

Buiten werden er tot slot twee duiven opgelaten als teken van vrede. De naam 

Jona betekent: 

 

“Vrede”  

maar ook:   

“Van God gekregen” 

 

Dat we dat aan elkaar mogen doorgeven: “De genade en vrede van God die Hij 

ons geeft. 

Iedereen die dit wilde kon daarna nog samen met Helene het zandtekenen 

uitproberen waar veel belangstelling voor was. 

En toen was er koffie, thee en limonade voor ons gezet en ingeschonken door 

Gertrude en Andrea, met koekjes in de vorm van een vis. Wat fijn dat er mensen 

bleven van verschillende leeftijden en wat een plezier hebben we met elkaar 

gehad. We zongen een lied zoals in Jimramov, speelden met z’n allen levend 

ganzenbord met opdrachten gerelateerd aan het verhaal van Jona. Ter afsluiting 

hebben we met elkaar geluncht en sloten af met het zingen van een lied waarna 

iedereen zijns weegs ging. 

Rest mij nog iedereen die bij deze dienst aanwezig was heel, heel hartelijk te 

bedanken voor hun komst en bijdrage aan deze mooie startzondag.  

 

Laten we er met elkaar een mooi jaar van maken. 
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VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 

Datum, tijd en locatie :19-06-2025 19.30 uur in de Ark, Zuid-Beijerland 

Aanwezig:  Ben Heuser (ouderling), Ria de Groot (ouderling), Johan Konijnendijk 

(diaken), Jan Buth (preses). 

Afwezig:  Anja Boon (diaken) vak, Aart van Veelen (diaken), Gerrit Boon 

(ouderling) vak, Wout van Herwijnen (pastor/predikant), Hans van 

Brakel (kerkrentmeester) vak, Paula v.d. Wel (diaken), 

Notulist: Leny Jongman 

 
1) Opening 
De preses opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom in het 
bijzonder onze nieuwe diaken waarna hij het woord geeft aan ouderling die de 
bezinning heeft voorbereid. 
   
1a) Bezinning  
De ouderling ontsteekt de kaars en begint de bezinning met het thema: Geloof, 
hoop en vertrouwen. Aan de hand van Handelingen 14. De ouderling heeft een 
artikel gelezen over een gemeente in een grote stad die enorm aan het inkrimpen 
was waardoor er op den duur slechts 15 gemeenteleden overbleven en ondanks 
alle inspanningen kwamen er geen nieuwe gemeenteleden meer bij. De financiën 
werden minder enz. maar ze bleven toch stug doorgaan. De vraag van de 
ouderling is hoe je hier nou het beste mee om kan gaan en je moet blijven 
vertrouwen op God maar hoe lang? Er wordt nog even over gesproken waarna 
De ouderling de bezinning afsluit met een gebed. 
  
1b) Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
1c) Mededelingen 
Geen 
 
2) Goedkeuring  
a) Concept verslag vergadering kerkenraad van 22-05-2025 
 Het verslag wordt doorgenomen. Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld 
met dank aan de notulist. 
b) Actiepuntenlijst bijgewerkt t/m 22 mei 2025 
De actiepuntenlijst wordt geactualiseerd 
c) Besluitenlijst bijgewerkt t/m 22 mei 2025 
De besluitenlijst wordt doorgenomen en vastgesteld 
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3) Punten voor de rondvraag 
Een diaken  heeft een vraag. 
  
4) Vacatures en bezetting, stand van zaken: (mondeling) 
a) beroepingscommissie 
De ouderling meldt dat de commissie op 18 juni heeft vergaderd. De commissie is 
verdeeld in twee groepen wezen luisteren naar een kandidaat en alle 
commissieleden waren unaniem positief. (wordt vervolgd). 
b) kerkenraad 
Er zullen nog 2 diakenen moeten worden gevonden omdat twee diakenen in 
januari 2026 de diaconie gaan verlaten. De preses vraagt aan de kerkenraadleden 
hoe we deze vacatures onder de aandacht gaan brengen waarop een diaken 
voorstelt dat het wellicht het beste zou zijn als de kerkenraad een zelfde avond 
gaat organiseren zoals zij laatst ook hebben gedaan en die succesvol was.  
We spreken af om vanwege de vakantieperiode hier in de volgende 
kerkenraadvergadering van 19 augustus a.s. een besluit over te nemen.  
 
5) Evaluatie Maaltijd van de Heer-terugkoppeling pastoraat 
Dit punt komt wordt doorgeschoven naar de kerkenraadvergadering van 19 
augustus a.s. 
 
6) Evaluatie website 
De scriba geeft aan dat de website van de kerk dit jaar redelijk stabiel is gebleven. 
Hij is de enige die de website bijhoudt en hij zou graag zien dat er iemand 
gevonden wordt (als back-up) die een beetje affiniteit heeft met de automatisering 
en die de website dan wekelijks gaat aanpassen. Dit is ongeveer een half uur 
werk per week. De kerkenraad gaat proberen om iemand te vinden. 
 
7) Evaluatie Beamerteam 
De preses heeft contact gehad met dhr. T.  Vink die meldt dat het momenteel goed 
loopt binnen het beamer-team.  
Dat is fijn om te horen. 
 
8) Rapportages / terugkoppeling: 
a) College van Kerkrentmeesters 

• De preses meldt namens de kerkrentmeester dat de jaarrekening nog 
door 2 gemeenteleden moet worden gecontroleerd. 

 
b) Zaken betreffende de Eredienst 

• Een ouderling en een wijkmedewerkster gaan de startdienst (21 
september a.s.) organiseren. Met de dienstdoende predikant wordt nog 
een vergadering belegd over de invulling van deze dienst ook vanwege de 
medewerking van een zandkunstenares waar over we na de 
vakantieperiode verdere aankondigingen zullen doen. (In Eendracht, 
Nieuwsbrief en Het Kompas).  
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c) Taakgroep Pastoraat 

•   De taakgroep Pastoraat heeft niet vergaderd. 
 
d) College van Diakenen 

• Een diaken meldt dat  mw. J. Boon als taakdraagster het presentje voor 
groep 8 gaat verzorgen. 

• De brieven voor de MDA actie afgelopen week bezorgd zijn bij de 
gemeenteleden 

• vanaf 2026 neemt een andere diaken de functie in de Commissie 
Hofstede  over 

• De stichting Babykleertjes vanaf juli 2025 alleen nog kleertjes t/m maat 80 
in neemt  

• Omdat mw. M. Buth wegens hun verhuizing de kleertjes niet meer kan 
opslaan zal de commissie bekijken hoe ze dit nu verder gaan organiseren.  

 
e) Taakgroep Jeugd  

• De ouderling meldt dat de taakgroep niet bij elkaar is geweest. 
De Denktank is van plan om op 19 september a.s. evenals vorig jaar weer 
een avondactiviteit te gaan organiseren voor de jeugd waarbij ook de 
ouders weer betrokken worden. 

 
f) Begeleidingscommissie Predikant met bijzondere opdracht 

• De commissie is niet bij elkaar geweest. Er wordt nog een vergadering 
gepland omdat D. Bottenberg stopt als geestelijk verzorger bij het 
Erasmus MC. (zij is als lid van onze Kerkelijke Gemeente predikant met 
een bijzondere opdracht). 

 
g) Werk van kerkelijk werker/pastor 
Alles loopt prima in de gemeente. 
 
9)) Controle jaaragenda 
De jaaragenda wordt gecontroleerd. 
 
10) Lief en leed 
Dit punt is vertrouwelijk en wordt derhalve niet genotuleerd 
 
11) Correspondentie, ingekomen stukken/uitnodigingen ter bespreking/ter info 
a) Ter bespreking  

1. Bijlage 11a1 - Verzoek ds. van der Wel – de kerkenraad geeft akkoord 
2. Bijlage 11a2 - Stappenplan Veilige Kerk – de scriba stelt voor om hier een 

gemeenteavond over te houden dit bespreken we in de september 
vergadering 

3. Bijlage 11a3 - Vervulling vacature classicale vergadering begin 2026 
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b) Uitnodigingen  
1. Bijlage 11b1 - UITNODIGING classispredikant ds. A van der Maas 

c) Ter info 
1. Bijlage 11c1 - Herhaald verzoek om betaling huurachterstand 
2. Bijlage 11c2 - Nieuwsbrief Classis Delta mei 2025 
3. Bijlage 11c3 - Verslag CPG vergadering 26022025 
4. Bijlage 11c4 - Nieuwsbrief PKN 10062025 

 
12) Rondvraag 
Een diaken vraagt naar de bouwplannen van de kerk. Deze liggen bij de 
gemeente. (wordt vervolgd). 
De kerkenraad  geeft goedkeuring om de kerkzaal te gebruiken voor een avond 
over het project Victory for All van de heer J.  Vos op 9 oktober.  
 
13) Sluiting 
Een ouderling sluit de vergadering af  met een gebed. 
 
14) Volgende vergaderingen: 

• Moderamen: donderdag 12 augustus, 19.30 uur in de Ark 

• Kerkenraad: dinsdag 19 augustus 2025, 19.30 uur in de Ark  
 
 
J. Buth      Ben Heuser 
Preses      Scriba 
 

 

 

8e editie Eendrachtsveiling. 

Vrijdagavond 31 oktober staat de 8e Eendrachtsveiling op de agenda.  
 
Het is inmiddels alweer 3,5 jaar geleden dat de vorige Eendrachtsveiling 
plaatsvond, namelijk op 12 juni 2022. Vorig jaar hebben we besloten om de veiling 
nog een jaartje door te schuiven. 
 
De veilingcommissie is alweer druk bezig met alle voorbereidingen, zoals het 
opstellen en versturen van de nieuwsberichten, flyers, posters en het zien binnen 
te halen van leuke veilingkavels.  
 
De veilingavonden bieden mensen van binnen en buiten onze gemeente 
gelegenheid om (op een andere manier) met elkaar kennis te maken.  
Datzelfde geldt voor de contacten die daarna volgen door de aangeboden 
etentjes, workshops, rondleidingen enz. Daarmee is onze Eendrachtsveiling een 
middel om het saamhorigheidsgevoel te versterken, niet alleen binnen de kerk, 
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maar ook kerk overstijgend in ons dorp of met mensen van buiten ons dorp. Een 
taak die ons inziens helemaal past bij een kerk Anno 2025.  
 

Een opmerking die we helaas al vaak gehoord hebben, is dat de veilingavonden 
alleen maar voor mensen met een dikke portemonnee zouden zijn. Dit beeld 
willen we graag rechtzetten aan de hand van een analyse van wat er tijdens de 
veiling op de kavels geboden is. 
 

In totaal hadden we 249 kavels onder de hamer. In het overzicht ziet u de 
verdeling van deze kavels in relatie tot wat een kavel heeft opgebracht.  

Bedrag Aantal kavels 
% van totaal aan 
kavels 

Tot € 25,00 44 18% 

€ 26,00 tot € 50,00 90 36% 

€ 51,00 tot € 100,00 79 32% 

Meer dan € 101,00 26 10% 

Verloting 10 4% 

Uit deze cijfers valt te concluderen dat ruim meer dan de helft van de kavels 
verkocht wordt voor minder dan € 50,00. Dit gaat in totaal om 134 kavels. 
Daarnaast gaat nog 4% van de kavels weg via de verloting waarvoor iedere 
bezoeker een gratis lot ontvangt waarmee de hele avond kan worden 
meegespeeld.   
 

De reden voor het opstarten van het initiatief van de Eendrachtsveilingen was in 
eerste instantie om geld bij elkaar te brengen voor de verbouwing en uitbreiding 
van De Ark (in 2008). Later werd dit het op peil houden van de inkomsten van 
onze gemeente. De opbrengst van de veiling op 31 oktober is voor de herstel- en 
schilderwerkzaamheden aan de houten onderdelen van de pastorie en het 
kerkgebouw.  
 

Met de veilingen proberen we op een bijzondere en ludieke manier het generen 
van geld te combineren met de mogelijkheden voor het leggen van nieuw 
contacten en het vergroten van de onderlinge verbondenheid met elkaar, zowel 
binnen als buiten onze kerkgemeenschap.  
 

We hopen dat u erbij zult zijn, want met veilingmeester Richard de Beer wordt het 
sowieso een leuke avond! 
 
Graag tot ziens! 
 
de veilingcommissie  
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Elkaar begrijpen – over grenzen heen 
 

In mijn werk heb ik regelmatig contact met mensen uit allerlei landen – zowel uit 

Europa als Azië. Dat levert boeiende gesprekken op, maar ook de nodige 

misverstanden. Niet alleen omdat we elkaars taal niet spreken en vaak in een 

andere taal dan onze moedertaal communiceren, maar vooral omdat we soms 

anders denken, luisteren en reageren. 

 

Wat ik in die gesprekken steeds opnieuw leer, is hoe belangrijk het is om echt te 

willen begrijpen wat de ander bedoelt. Wanneer je allebei in een voor jou vreemde 

taal communiceert, kunnen er zomaar woorden gekozen worden die in een eerste 

reactie verkeerd overkomen. Soms lijkt iemand kortaf of streng, terwijl het eigenlijk 

alleen maar aan de vertaling ligt. Dan helpt het om even te vragen: “Begrijp ik 

goed wat je bedoelt?” of de boodschap op een andere manier te herhalen. Zulke 

vragen zorgen voor meer wederzijds begrip, maken het gesprek rustiger, 

vriendelijker en vooral menselijker. 

 

Het communicatieprincipe NIVEA – Niet Invullen Voor Een Ander – sluit hier mooi 

bij aan. Het gaat over het vermijden van aannames over de gedachten, gevoelens 

en bedoelingen van anderen. Door oprecht te vragen of je iets goed hebt 

begrepen, of door woorden van de ander te herhalen in je eigen bewoordingen, 

ontstaat er duidelijkheid. Dat voorkomt misverstanden en vergroot het onderlinge 

vertrouwen. 

 

En dat geldt niet alleen in contact met mensen uit andere culturen, maar net zo 

goed hier in Nederland – in onze dorpen, gezinnen en gemeenten. Ook hier 

spreken we soms langs elkaar heen. We vullen in wat de ander “wel zal bedoelen” 

zonder het echt te vragen. Juist dan ontstaan er afstand en ruis. Terwijl een beetje 

nieuwsgierigheid, doorvragen en bereidheid om te luisteren vaak wonderen doen. 

 

Door taal, toon en cultuur heen leren luisteren vraagt geduld en openheid. Het 

vraagt dat we niet te snel oordelen, maar proberen te ontdekken welk verhaal 

achter een reactie schuilgaat. In die houding van aandacht en begrip ligt iets 

kostbaars: het vermogen om verbinding te maken, over grenzen heen. 

 

Misschien begint vrede inderdaad heel klein – met het besef dat elke ontmoeting 

een kans is om beter te luisteren en beter te begrijpen. 

 

Daarom gun ik iedereen een beetje NIVEA.  

  

Namens de commissie “Groene Kerken”, Rik Bouman 
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WERELDMAALTIJD 

Op vrijdag 14 november hoopt de ZWO weer haar jaarlijkse wereldmaaltijd te 

organiseren. Deze keer gaan we Indiaas voor u koken omdat ons doel is het 

kindertehuis SADHAN in Phulbani in India. Dit tehuis is vele jaren bezocht door 

Bas en Margriet Roubos en waar ze nu ook nog regelmatig een goed contact mee 

hebben.  

Ze waren daar altijd met Kerstmis en de kinderen kregen dan van Bas en Margriet 

een heerlijke maaltijd aangeboden. Altijd met kip want daar was de rest van het 

jaar geen geld voor beschikbaar. Het geld voor die maaltijden was altijd bijéén 

gebracht door een actie in Nederland, zoals b.v. de wereldmaaltijd in Zuid-

Beijerland. Ook kregen ze die dag een sinaasappel en een stuk kerstcake.  

Veel kinderen herinneren nog steeds Bas en Margriet en het zou ontzettend leuk 

zijn als ze dit jaar weer eens een echte Kerstmaaltijd zouden kunnen nuttigen met 

alles erop en eraan. 

Tot ziens op vrijdag 14 november in de Ark, inloop 18.30 uur waarna om 19.00 uur 

de maaltijd begint. 

U kunt zich opgeven bij: 

Tine Holster: 06-13468710    mail tineholster@gmail.com  

Margriet Roubos: 662551        mail roubos1@gmail.com  

Vriendelijke groeten              ZWO-commissie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tineholster@gmail.com
mailto:roubos1@gmail.com
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Dagboek Een handvol koren 2026 

 

 

In 2026 bestaat de GZB 125 jaar. Op verschillende manieren willen we daar bij 

stilstaan, maar zeker ook met een speciale editie van ‘Een handvol koren’. 

Natuurlijk biedt het dagboek voor 2026 ook weer elke dag twee overdenkingen: 1 

voor volwassenen én 1 voor jongeren. Het is een waardevol dagboek voor jong en 

oud! De winst (€ 10) wordt besteed aan de wereldwijde verspreiding van het 

Evangelie. 

Het dagboek kost € 17,95                                                                             

Bij gemeenteleden, die al jarenlang een dagboekje of kalender kopen, zullen deze 

zonder tegenbericht ook dit jaar weer bezorgd worden.  

Mocht u het dagboek of de kalender niet meer willen ontvangen dan 

horen wij dit graag voor 6 november a.s. van u.  
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Zendingserfgoedkalender 2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zendingserfgoedkalender 2026 wordt gesierd door glasramen uit de kerk 

van Mulungwishi ontworpen door Kafusha Laban. 

Het thema luidt: Geroepen door Christus Bijbelverhalen zijn naar een 

idee van de Methodisten zendeling Woody Bartlett, die veertig jaar van 

zijn leven in Mulungwishi, in het zuidoosten van de Democratische 

Republiek Congo werkte, door de Congolese kunstenaar Kafusha Laban 

uitgebeeld in zijn ontwerpen voor deze glasramen.  

De kalender kost € 10,00 

Heeft u interesse? De kalender en het dagboek “Een handvol koren “ zijn tot 

uiterlijk 5 november te bestellen bij:      

Teuny v/d Giesen,  tel. 0627495140  

en Tine Holster,   tel. 0613468710 
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Stof tot nadenken. 
 

Agree to disagree 
  
Het is zondagavond. Na een weekend vol gebeurtenissen, zap ik langs de 
praatprogramma’s op tv. Overal gaat het over dezelfde onderwerpen: de rechts-
extremistische rellen in Den Haag, het dodelijke incident in Capelle aan den IJsel 
en de steeds hardere uitspraken van politici in een verhitte verkiezingsstrijd. 
Deskundigen, politici en vooral tegenhangers van elkaar aan tafel. In gesprek met 
elkaar. Of nou ja… gesprek. 
  
Opvallend vond ik één uitspraak die telkens terugkomt: ondanks alle beelden in de 
media die ons anders doen geloven, is de grote meerderheid van de mensen nog 
altijd tegen geweld. De meesten mensen hebben geen extremistische 
opvattingen, al zijn ze het soms simpelweg niet helemaal eens met het beleid of 
de politiek. 
  
En daar bleef ik haken: ‘het niet helemaal eens zijn met.’ 
  
Want tegenwoordig lijkt het alsof je óf helemaal voor bent, óf helemaal tegen. 
Iedereen lijkt woorden één op één over te nemen en recht tegenover elkaar te 
staan. Een fout wordt meteen veroordeeld, een afwijkende mening krijgt een etiket 
en wanneer we het niet met elkaar eens zijn ontstaat er een kloof. Maar moet het 
zo zwart-wit zijn? En wat kunnen we hier zelf aan doen? 
  
Ik moest denken aan de Engelse uitdrukking: Agree to disagree. 
  
De boodschap is simpel, maar krachtig: we hoeven het niet altijd eens te zijn om 
met elkaar te kunnen samenleven. Je mag van mening verschillen, je mag zelfs fel 
discussiëren, maar op een gegeven moment laat je het erbij en erken je: ‘We 
denken anders. Punt.’ 
  
Stel je voor dat we in deze wereld, waar extremisme en populisme steeds harder 
kinken, een beetje vaker agree to disgree zouden toepassen. Iets minder 
veroordelen, iets meer nieuwsgierig naar de ander. Geen oorlog voeren om 
meningen, maar accepteren dat verschil er mag zijn. 
  
Als iemand die werkzaam is in de veiligheidswereld, is de koppeling met veiligheid 
snel gemaakt. Het klinkt namelijk eenvoudig, bijna idealistisch misschien, maar 
juist dáár begint veiligheid. Niet bij repressieve maatregelen als meer camera’s, 
hogere hekken of strengere straffen – maar juist preventief, bij hoe wij als mensen 
met elkaar omgaan. Veiligheid groeit niet uit controle, maar uit contact. Wanneer 
we ruimte laten voor verschil, verkleinen we de kans dat onbegrip omslaat in 
woede. Dat een verhitte discussie een ruzie wordt, of dat harde woorden 
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uiteindelijk leiden tot harde daden. Want hoe vaker we extreme denkbeelden 
normaal gaan vinden, hoe kleiner de stap wordt naar het normaliseren van 
geweld. 
  
Wellicht ben ik bevooroordeeld of inmiddels ook al beroepsgedeformeerd, maar ik 
geloof echt dat veiligheid begint bij hoe we met elkaar en met onze verschillen 
omgaan. Iedere keer dat we ervoor kiezen om in gesprek te blijven en proberen te 
begrijpen waar de ander vandaan komt, dragen wij zelf bij aan een veiligere 
samenleving. 
  
Want het vergroten van veiligheid begint niet bij de overheid of 
veiligheidsinstanties. Die begint bij onszelf, bij de bereidheid om te zeggen; we 
hoeven het niet altijd eens te zijn. Als we maar met elkaar in gesprek blijven en 
elkaar met respect blijven behandelen. 
  
Dat ligt wat mij betreft niet ver weg van waar geloof voor mij voor staat. Blijven 
kiezen voor het gesprek en wat ons verbindt, ook wanneer het verschil heel groot 
lijkt.  
 
Hartelijke groeten, 
 
Marion van Brakel 

 
 
 
 
 
 

VERSLAG EXTRA KERKENRAADSVERGADERING 

Datum, tijd en locatie :19-08-2025 19.30 uur in de Ark, Zuid-Beijerland 

Aanwezig:  Ben Heuser (ouderling), Hans van Brakel (kerkrentmeester), Paula v.d. 

Wel (diaken), Ria de Groot (ouderling), Jan Buth (preses), Anja Boon 

(diaken), Aart van Veelen (diaken), Gerrit Boon (ouderling) 

 

Afwezig:  Wout van Herwijnen (pastor/predikant), Johan Konijnendijk (diaken) 

(vak) 

Notulist: Leny Jongman 

1) Opening 

De preses opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze extra 

kerkenraad vergadering. 
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1a) Bezinning  

Een ouderling ontsteekt de kaars en begint de bezinning met het voorlezen van 

het gedicht: Kerkgang, feest van verbondenheid waarna hij de bezinning afsluit 

met een gebed. 

  

1b) Vaststellen agenda 

De agenda wordt gewijzigd. Een ouderling heeft nog een mededeling en een 

diaken heeft ook iets te melden 

 

1c) Mededelingen 

• Een ouderling heeft een doopgesprek gehad dat prima verlopen is. Ds. S. 
Francke gaat voor in deze dienst die gehouden zal worden op 31 
augustus a.s. Een diaken zal navragen of de doopkaart door dhr. T. Vink 
verzorgd wordt. 

• Een diaken presenteert een voorstel over de opstelling van de 
ambtsdragers tijdens de Maaltijd van de Heer waarin door de 
ambtsdragers dezelfde route zal worden gevolgd als de gemeenteleden 
wat meer eenheid zal uitstralen en zij niet langer voorin blijven staan. De 
kerkenraad vindt het een prima plan. Hij stuurt dit z.s.m. rond. 

• Startzondag 
Een ouderling organiseert samen met een wijkmedewerkster de 
startzondag. Zij hebben een gesprek gehad met de dienstdoende 
predikant ds. Westdorp en tijdens dit gesprek gaf ds. Westdorp aan dat er 
in de dienst waarin er een met een zandtovenaar wordt gewerkt eigenlijk 
geen predikant nodig is omdat de zandtovenaar de dienst eigenlijk al 
helemaal regelt. In het overleg met ds. Westdorp en het moderamen is 
besloten om in deze dienst geen gebruik te maken van de predikant. De 
kerkenraad stemt met dit voorstel in.  
De ouderling heeft over dit besluit met de preekvoorziener gesproken die 
dit officieel aan ds. Westdorp zal doorgeven. 

• De preses meldt dat tijdens de vakantie van ds. W. van Herwijnen, ds. T. 
Meijer 1 week niet beschikbaar is. Er is besloten om pas actie te 
ondernemen als er daadwerkelijk een gebeurtenis is waarbij een predikant 
gewenst wordt. De ouderling heeft een lijst met reserve predikanten. 

•  In de dienst van 7 september besteden we aandacht aan het feit dat onze 
organist A. Poortvliet 60 jaar in het vak zit. Dit willen we niet zomaar 
voorbij laten gaan en daarom hebben we ds. P. Schelling gevraagd een 
toepasselijk lied voor deze gelegenheid te schrijven omdat hij Adrie goed 
kent. Het lied is op de wijs van Vreugde, Vreugde louter Vreugde en wij 
gaan dat onze organist  als gemeente toezingen. Dhr. J. Dekker is bereid 
gevonden om ons op de piano te begeleiden. Een diaken zorgt voor een 
bloemetje.  
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2) Punten voor de rondvraag 

Een diaken heeft een vraag 

  

3) Hoe verder als kerkenraad 

De preses vraagt wie van de kerkenraad hier iets over wil zeggen. De 

kerkrentmeester wil dat wel. Omdat de kerkenraad kleiner wordt vraagt hij zich af 

welke taken er in een dagelijks bestuur “plus” zouden komen. Omdat er nu veel 

taken opgepakt worden door mensen buiten de kerkenraad zullen we dit anders 

moeten gaan inrichten en er zal alvast over nagedacht moeten worden. Een 

ouderling heeft er ook over nagedacht en zij heeft een voorbeeld van de PKN 

waar zij als pastoraat veel aan kunnen hebben. Daar staat in dat je als pastoraat 

bv een app groep kan maken met mensen die dat willen en die wat meer 

aandacht fijn vinden. Zij vindt dat er veel dingen veranderen en we moeten het er 

met elkaar gemakkelijker op maken. Hiervoor hebben we ook de kerkelijke 

gemeente nodig die je goed duidelijk kan uitleggen wat de plannen zijn. Zij worden 

dan uitgenodigd voor een gemeente avond waarin de nieuwe plannen duidelijk 

uitgelegd worden zodat de gemeenteleden kunnen zien dat het noodzakelijk is wat 

we gaan doen. Een diaken vindt dat we een plan moeten maken om te bekijken 

hoeveel ouderlingen er nu werkelijk nodig zijn. Een ouderling vindt het pastorale 

werk wel veel lastiger nu we vacant zijn. Een ouderling heeft momenteel 2 wijken 

en dat zijn 47 pastorale eenheden dat is in wijk 1 en 5 van mensen tussen de 70 

en de 80. Telefoonnummers kun je nergens vinden. Hoe moet je dan pastorale 

zorg geven. De kerkrentmeester denkt dat mensen tegenwoordig liever kleine 

taken doen. Een diaken vraagt zich af wat er nog over blijft als er geen huisbezoek 

meer is? Een ouderling probeert zoveel mogelijk bij jubilea en doopgesprekken op 

huisbezoek te gaan. Een diaken denkt dat het misschien ook mogelijk is om 

minder kerkenraad vergaderingen te houden. Het is nu elke maand en dat kan 

wellicht anders. Zij vindt dat we nu eerst de plaatselijke verordening in moeten 

gaan vullen. Er moet hierover ook een gemeenteavond gehouden worden. En dit 

proces van verandering moet op gang komen. Misschien kunnen we er elke 

kerkenraad vergadering drie kwartier over spreken. Het is een proces dat door 

gaat. De kerkrentmeester vindt dat we de gemeente best nog wel eens kunnen 

voorhouden dat omzien naar elkaar ook heel belangrijk is want we zijn met elkaar 

gemeente. De preses vraagt hoe we dit nu gaan aanpakken. Een diaken zou 

graag dat er inzicht komt in hoe het nu gaat er wat daar allemaal voor gedaan 

wordt. Een diaken wil graag de plaatselijke verordeningen inzien. Die 

verordeningen worden naar de kerkenraadleden gestuurd. We besluiten om het 

even te laten rijpen en op de volgende vergadering plannen we weer een half uur 

in om hierover te spreken.  
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4) Vacatures en bezetting, stand van zaken: (mondeling) 

a) beroepingscommissie 

• Adviesbrief  
De preses vraagt of er iemand nog vragen heeft aan de ouderling. Zij vindt 
het heel fijn dat alle mensen van de commissie echt unaniem met deze 
brief instemmen. De preses vraagt of de kerkenraad hiermee in wil 
stemmen zodat de commissie verder kan gaan. De kerkrentmeester heeft 
eerst nog een paar vragen. Weten we waarom deze predikant weggaat. 
De betreffende predikant is er al 7 jaar en is nu toe aan iets anders. Dit 
was de eerste gemeente. Hij vraagt ook of er referenties zijn of wordt daar 
nog iets aan gedaan? Het antwoord is nee. De preses vraagt aan de 
kerkenraad of er nog verdere vragen zijn. We moeten uiteraard als 
kerkenraad ook kritische vragen stellen want inmiddels hebben we daarin 
wel de nodige ervaring. De preses vraagt nu of de kerkenraad positief 
staat tegenover de adviesbrief en de kerkenraad is het hiermee unaniem 
eens. A.s. zondag komt na de zegen de afkondiging voor de gemeente en 
wordt de datum bekend gemaakt waarop de gemeenteavond zal worden 
gehouden. Op 11 september om 15.30 uur zal ds. S. Voskuil komen 
kennismaken in gezelschap van haar man en na een gezamenlijke 
maaltijd met de kerkenraad volgt er een rondleiding door de pastorie en 
wordt dezelfde avond om 19.30 uur de gemeente avond gehouden. De 
preses gaat nog met de ouderling in gesprek over de invulling van deze 
avond. Er wordt nog even gesproken over de datum waarop de nieuwe 
predikant zou kunnen beginnen. De kerkenraad denkt aan januari 2026. 
Een diaken zal de maaltijd regelen met de catering. De preses bedankt de 
ouderling voor haar inspanningen en vraagt haar ook de commissie te 
bedanken.  
 

• Vervolgprocedure. 
De vervolgprocedure wordt nu in gang gezet. 

 

5) Rondvraag 

Een diaken heeft een vraag gekregen van mw. E. Vink die heeft gelezen in het 

dagblad Trouw dat aan een groep kerken is gevraagd om een petitie te 

ondertekenen waarin de regering gevraagd wordt om een hardere opstelling tegen 

Israël (over wat er momenteel in Gaza plaats vindt). We zijn niet benaderd, 

kunnen nu niet meer meedoen omdat de petitie al is gesloten en gepresenteerd, 

besluiten dit niet op eigen initiatief te doen omdat we maken geen selectie van 

brandhaarden in de wereld maken. De scriba zal haar hierover informeren. 

 

6) Sluiting 

    Een ouderling sluit de vergadering af met een gebed. 
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7) Volgende vergaderingen: 

• Moderamen: dinsdag 8 september, 18.45u uur in de Ark 

• Kerkenraad: donderdag 18 september 2025, 19.30 uur in de Ark  
 

J. Buth      Ben Heuser 

Preses      Scriba 

 
 
 
 
 
 

WIJKAVOND WIJK 1 

We begonnen  de avond met een 

lekker kopje koffie met een 

molenkoekje naar het recept van 

Arie van Erkel dat in het boek: 

Bakken met de molenaar, van 

onze molen “Landzicht” te vinden 

is en uiteraard met Zeeuwse 

bloem van diezelfde molen.  

 

Gerrit Boon opende de avond met een stukje uit Genesis dat ons vertelde over de 

schepping en met een gebed. Daarna volgde er een tweespraak door Wim/Bram 

en Lia/Saar die met elkaar aan de praat raakten in café “Het groene bakkie”.                                                                                      

Bram: Saar, Ik hoor vaak dat we rentmeesters van de aarde zijn maar wat 

betekent dat concreet?                                      

Saar: Heel concreet: minder verspillen, zorgzaam omgaan met grond, water en 

lucht.  In het begin gaf God de hof aan Adam en Eva. Zij maar ook wij nu nog, 

maken er met z’n allen een puinhoop van. God gaf ons de hof om te bewerken en 

te  bewaren. Dat vraagt om daden, niet alleen woorden.                              

Bram: Maar wacht even. Is dat niet wat overdreven? Eén gezin dat zuiniger leeft 

verandert de wereld toch niet? En duurzaam doen is vaak ook duurder.                                                

Saar: Ik snap je punt Bram. Maar Jezus zei ook: “Wie betrouwbaar is in het kleine, 

is ook betrouwbaar in het grote.” Het begint bij kleine keuzes. En bovendien; wat 

we vandaag investeren, bespaart schade morgen.                     

Bram: Dus het gaat niet alleen om idealisme maar ook om verantwoordelijkheid 

nemen?                                                       

THEMA

: 

 

WAAR’ 

IS JE 

PLEKJE  

OP DEZE 

AARDE 
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Saar: Juist. Energie besparen, afval scheiden, eerlijk voedsel kiezen, dat zijn 

maar kleine stappen maar samen maken ze het verschil.                                                          

Bram: Toch voelt het soms alsof het meer symbolisch is dan praktisch.                                                                                                                                                                                 

Maar aan de andere kant… geloof gaat ook om symbolen, als ik zorgzaam leef, 

laat ik zien dat de aarde geen bezit is maar een geschenk.                                          

Saar: En vergeet niet Bram, zorg voor de aarde is ook zorg voor mensen. 

Vervuiling raakt altijd eerst de armste. Rentmeesterschap is dus ook 

naastenliefde.                                    

Bram: Hm….zo had ik het nog niet bekeken. Dus eigenlijk is goed zorgen voor 

onze aarde gewoon gehoorzaamheid en rechtvaardigheid.                                                  

Saar: Inderdaad, het is trouw zijn aan de schepper en recht doen aan zijn 

schepping.                                                       

Bram: En dat begint bij ons, hier en nu …………………                                                              

 

We speelden een milieuquiz, maakten van klei een bloemendeksel, konden 

boeken bekijken van de vroegere Hoeksche Waard en een bijzonder fotoboek met 

allemaal oude foto’s waar een aantal mensen zich in terug vonden. Ook het boek 

“De kerkvergroeners” lag ter inzage.  

We dronken een drankje met daarbij milieuvriendelijk lekkers. Het pellen en eten 

van de “aardnoten” die op de met kranten bedekte tafels uitgespreid lagen 

zorgden voor een nostalgisch gevoel. Tijdens dit alles kwamen de gesprekken met 

elkaar op gang.                                                                                                           

We kunnen terugkijken op een mooie gezellige wijkavond. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bedankt! 
 

Wij willen u allen heel hartelijk bedanken voor alle belangstelling, in welke  

vorm dan ook, ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijksjubileum.  

 

Jan en Jopie van der Jagt. 
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Doe jij ook mee aan de Bijbelstudie- en gespreksgroep? 
 

Inmiddels is deze oproep op de beamer en in de nieuwsbrief verschenen. 

 

Bij deze herhalen we hem voor degenen die om welke redenen dan ook de 

oproep hebben gemist of er niet meer aan gedacht hebben om zich op te geven 

en denken dat het niet meer zou 

kunnen: 

We hebben een vraagje: wie 

zouden er willen mee doen aan 

een nieuw op te starten 

bijbelstudie- en/of gespreksgroep 

bedoeld voor alle leeftijden. 

 

De introductieavond is inmiddels 

geweest, maar op het moment dat 

ik dit schrijf was dat nog niet zo, 

dus het is nog niet duidelijk op 

welke avonden we bij elkaar komen.  

 

Waarom deze groep?  

Omdat we behoefte hebben aan meer dan alleen de voeding en vorming op 

zondag.  

Omdat we zoeken naar een manier om de onderlinge verbondenheid te 

versterken.  

Omdat we graag met een betrokken groep willen bidden voor onze gemeente. 

Omdat we weten dat het gevoel van Zijn nabijheid versterkt zal worden wanneer je 

je met elkaar verdiept in zijn woord.  “Waar twee of meer vergaderd zijn in mijn 

Naam, daar ben ik in hun midden”. 

 

Wil jij ook meedoen? Meld je dan aan bij: 

 

Whatsapp Ellen: 0612857908, E-mail: peterenellen@hotmail.nl 

 

Wie weet tot ziens, Peter en Ellen Lankhaar 
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Zondag 23 november 2025 

ZANGDIENST 
LIEDEREN UIT DE BUNDEL VAN 

JOH. DE HEER 
 

 

ORGEL  : Adri Poortvliet 

TROMPET : Arie Zwijgers en Emiel van Gemert 
 

Aanvang  : 17.00 uur 
Waar  : Eendrachtskerk in Zuid-Beijerland 
 

VAN HARTE UITGENODIGD!  

 

 

 


