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&M Protestantse Gemeente
WY <Zuid-Beijerland

Predikant: vacant
Predikant pastor: 80+leden van de gemeente

Ds. Wout van Herwijnen, tel. 078-6198474 / 06-2941 0835
email: pastor@eendrachtskerk.nl

Scriba: Dhr. Ben Heuser, tel: 06- 29013139
email: scriba.eendrachtskerkzb@gmail.com

Familieberichten: Berichten van ziekenhuisopname, thuiskomst en geboorte
doorgeven aan: Teuny v.d. Giesen-Langerak, tel: 06-2749 5140
email: familieberichten@eendrachtskerk.nl

Kerktaxi: Dhr. Tejo Vink, tel. 06-1477 5257

Ledenadministratie: Dhr. Leendert de Vos, tel.0186 - 662544
email: ledenadministratie@eendrachtskerk.nl

“de Ark”: Koninginneweg 4, tel: 0186 — 662720

Rekeningnummers van de Protestantse Gemeente te Zuid-Beijerland
Hoofdrekening:  NL18 RABO 0373 7337 47
Diaconie en ZWO: NL21 RABO 0361 8659 37
Collectebonnen: NL71 RABO 0373 7337 63

Wekelijkse berichten beamerteam:

Berichten voor de wekelijkse zondagse nieuwsbrief sturen naar:
beamerteam@eendrachtskerk.nl voor donderdag 18.00 uur.
Let op: niet meer dan 70 woorden!

Website: voor informatie Eendrachtskerk: www.eendrachtskerk.nl
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5 okt.

19 okt.

2 nov.

Ds. L.J. Lingen,

10.00 uur Sommelsdijk

Ds. G.J. Robbemont,

10.00 uur Gouda

Dankdag voor

. gewas en arbeid en
10.00 uur Ds. C.H.A. .Bartellnk v.d. voorbereiding
Dool, Pernis
’ Maaltijd van de

Heer

Tijdens de kerkdienst is er kindernevendienst en oppas

Kerkdienst gemist?
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk

Leesrooster van de kindernevendienst voor

05 okt.
12 okt.
19 okt.
26 okt.

Ester 8:3-8:17  Het Joodse volk door Ester gered
Ezra1:1-1:6 Het volk keert terug

Haggai 1:1 - 1:15 Gods huis is belangrijker dan je eigen huis
Nehemia 2:1 - 1:6 Nehemia herbouwt de stadsmuren

Data Doopdiensten
Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit kenbaar maken bij de
predikant, scriba of ouderling. In overleg wordt er een datum gekozen.
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Memoriam

“Wij gedenken”.

Op vrijdag 29 augustus overleed, in de leeftijd van 93 jaar,

Teunis Bastiaan Goudswaaard. Teun liet zich in zijn lange leeftijd leiden
door de woorden liefde en trouw. Natuurlijk kwam dat in de eerste plaats
naar voren in zijn gezin.

Hij was een trouwe echtgenoot en een liefde volle vader. Maar zijn tweede
liefde was het orgel. Vanaf zijn 8ste jaar had hij orgel les. Het werd al snel
duidelijk dat Teun veel talent had. Al heel jong werd hij vaste begeleider
van kinderkoor en niet veel later volgde de zondagse kerkdiensten.

Teun bezocht het conservatorium in Rotterdam. Hij was graag beroeps
organist geworden maar hij was de oudste zoon in het gezin en moest het
bedrijf van zijn vader overnemen. Daarom verliet hij het examenjaar het
conservatorium om in het bedrijf van zijn vader aan het werk te gaan. Maar
Teun bleef het orgel trouw. Hij was 50 jaar organist in de Gereformeerde
kerk en begeleide de samenzang tot dat de kerk gesloten werd.

De laatste maanden van zijn leven waren moeilijk. Zijn gezondheid ging
snel achteruit. Begin maart werd hij opgenomen in het Hospice, maar daar
knapte hij weer op. Het kwam zelfs zover dat hij naar de winkels ging om
lekkernijen te kopen. Na drie maanden moest hij het Hospice verlaten en
werd hij opgenomen in Heemzicht in Piershil. Daar kwam hij te overlijden.
Op woensdag 3 september hebben wij in de Eendrachtskerk afscheid
genomen van Teun. We hebben Johannes 14: 1 - 6 gelezen, de
afscheidsrede van Jezus. Jezus wil zijn leerlingen troosten en bemoedigen
en begint zijn rede met de woorden: wees niet ongerust. Jezus draagt zijn
leerlingen op om op God en Hem te vertrouwen. In de nacht van hun
bestaan moeten ze het geloof vast houden. Teun heeft het ons
voorgedaan. Niet dat Teun met Bijbelteksten smeet, maar hij maakte het
geloof in God verstaanbaar. Dat deed hij op het orgel. Teun bracht de

woorden van de dichter van psalm 22 hoorbaar. De dichter zegt dat God
3 —>



troont op de lofzang van zijn kinderen. Lofzang is niet zomaar een
muziekstukje spelen of een liedje zingen, nee, het is de erkenning van
Gods heiligheid. Je maakt Hem groot en je aanbid Hem in de muziek.
Vergelijk het maar met een koning die gedragen wordt in een draagstoel.
Zo is de lofzang van de gemeente als een draagstoel voor God. Daar
heeft Teun aan bij gedragen. Na de dienst hebben wij zijn lichaam
begraven op de Algemene begraafplaats aan de Koninginneweg. Wij
bidden Janna, Marleone, Ernest en de kleinkinderen Gods nabijheid toe.

Ds. T. Meijer.

TUINPLOEG

zaterdag 4 oktober zaterdag 18 oktober

Peter Vermeij (L)
Arjo Groenenberg
Peter van Dis

Leen Naaktgeboren

Tony Groenenberg (L)
Leo Hoek

Hans van der Sar

Jan Saarloos

Bedankt.

Wij willen u allen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, en belangstelling die
wij mochten ontvangen, ter gelegenheid van ons 60 jarig Huwelijksjubileum!
Het was hartverwarmend!

Hartelijke groet
Euft en Els Hoek



COLLECTEDOELEN DIACONIE OKTOBER 2025

datum doel

5 en 12 oktober MDA (Magen David Adom)

19 en 26 oktober Hospice Hoeksche Waard
MDA

MDA staat voor Magen David Adom (Rode Davidster) en is de nationale medische
noodhulpdienst van Israél, vergelijkbaar met het Rode Kruis in andere landen. De
organisatie verleent medische hulp, rampenhulp, ambulancezorg en beheert de
nationale bloedbank. MDA is een hoeksteen van de Israélische samenleving, wordt
ondersteund door tienduizenden vrijwilligers en is officieel erkend door het
Internationale Rode Kruis.

Hospice Hoeksche Waard

Mensen die nog maar een korte tijd te leven hebben, vinden in de hospice een
geborgen plek. Het is er warm en huiselijk en de verzorging staat voor de best
mogelijke kwaliteit van leven wanneer genezing niet meer mogelijk is. De 24 uurs
zorg wordt geboden door een gespecialiseerd zorgteam, ondersteund door
speciaal opgeleide vrijwilligers. Ook tijdelijke opnames voor mensen in hun laatste
levensfase zijn mogelijk, bijvoorbeeld om de mantelzorger te ontlasten of voor
symptoombestrijding.

De hospice is in haar voortbestaan sterk afhankelijk van giften en donaties en kan
uw steun goed gebruiken.

IBAN nummer Diaconie
NL21 RABO 0361 8659 37 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente.

Aankoop van collectebonnen
collectebonnen@eendrachtskerk.nl

IBAN nr. NL71 RABO 0373 7337 63

t.n.v. Protestantse Gemeente Zuid-Beijerland inz. Collectebonnen.
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COLLECTEVERANTWOORDING AUGUSTUS 2025

doel collectes bank totaal

ZWO Zie verantwoording van de ZWO

Swimmin Bangladesh € 20280| € 14,00 € 216,80

Kerk € 786,50 | € 139,00 € 925,50
Giften

Bloemen: 2 x € 20,00

Namens de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters:
HARTELIJK DANK VOOR UW BIJDRAGE!

ZWO

Het ZWO-Zomerproject voor Stichting EduMais heeft het mooie bedrag van
€ 1.174,95 opgebracht.
Dit bedrag wordt door de diaconie aangevuld tot € 1.500,-

Namens de commissie hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bedankt

Lieve mensen,
Bedankt voor de overweldigende reacties rondom ons 50-jarig huwelijk.
In de vorm van: kaarten, bloemen, cadeautjes en persoonlijke felicitaties.

Het maakt ons verrast en dankbaar.

Leen en Ria de Groot,



stof tot nadenken Begrijp ik het verhaal nou goed?

Het is donderdagavond, mijn man is vanavond weg en ik ben de kinderen aan het
klaar maken voor bed en probeer ze aan te sporen een beetje tempo te maken.
De rekkende smoesjes als; ‘nog even dit recht leggen’ en ‘nog even dat doen’ zijn
uiteraard daarbij aanwezig, wie kent ze niet... Als iedereen dan zover is, lezen we
voor het slapen gaan altijd een boek. Dit keer is de jongste van 4 aan de beurt om
te kiezen voor een boek. Ze komt terug met het boek van ‘Noach en de Ark’, het
blijft een mooi boek, ondanks we deze al heel veel keer hebben gelezen. De
oudste van 8 leest voor of eigenlijk vertelt het uit zijn hoofd, want ook hij was altijd
fan van dit verhaal. Als het verhaal klaar is zegt hij plots; ‘ja maar mam, kunnen
die dieren nou eigenlijk allemaal op 1 boot. Want hoe doen ze dat dan, want je kan
toch niet de cheetah en het konijn bij elkaar zetten en zo zijn er nog heel veel
dieren die niet samen kunnen’.

Onze zoon is fan van Freek Vonk en ontvangt elke maand een blad op de mat,
waar dan allerlei leuke feitjes in staan over bepaalde diersoorten. Deze feitjes
krijgen wij ook vaak op allerlei momenten opeens te horen. [k neem ze maar voor
waarheid aan, want vaak komt hij met dingen waar ik echt geen weet van heb.

Ja zeg ik tegen hem, dat is best wel een goede vraag. lk weet het ook niet precies
hoe ze dat dan deden. Hij: ‘Ja en die boot moet echt wel heel groot zijn geweest,
was hij dan echt zo groot als die Ark die in het water bij de Brienenoordbrug ligt'?
We zijn een aantal keer langs de Nederlandse replica van de Ark van Noach van
Johan Huibers gevaren, die in de Maas ligt bij Krimpen aan de lJssel. Ik vertel
hem dat de maker van die Ark zijn best heeft gedaan om zo goed mogelijk de Ark
na te bouwen, maar dat er natuurlijk geen bouwtekeningen in de bijbel stonden
over de Ark, dus ik dat ook niet met zekerheid kan bevestigen. M’n dochter red me
van alle moeilijke vragen door een liedje over Noach en de Ark te zingen en weet
hiermee onbewust haar broer af te leiden.

Het zet me zelf toch ook wel aan het denken. Want ja het is een mooi verhaal en
zeker als kinderverhaal om te lezen. Maar in hoeverre moet je dit nou helemaal
letterlijk nemen? Toevallig komt het ter sprake als we een tijd later met een groep
vrienden bij elkaar zijn, waarbij het onderwerp geloof op tafel komt. Het is een
geméleerde groep, waarbij er een aantal, net als ik, kerkelijk verbonden zijn,
anderen met het geloof zijn opgegroeid, maar er nu niets meer mee doen en weer
anderen die het helemaal niet van huis uit mee hebben gekregen. De vraag is
natuurlijk dan ook of je het wel zo letterlijk moet nemen, het is een verhaal uit het
Oude Testament en vertoont ook gelijkenissen met andere oude mythen.
Uiteindelijk zit er een diepere boodschap achter en is altijd de vraag hoe hij
gelezen wordt en vervolgens wordt doorverteld. Nog misschien wel belangrijker
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wat voor boodschap je er zelf uit haalt en welke bedoeling God met dit verhaal
heeft.

En dat is dan misschien nu juist wel het mooie dat we met zo’n geméleerd
gezelschap zijn, want ondanks onze verschillen in geloof, zijn we wel bevriend en
laten we elkaar in onze eigen waarde. En haalt wellicht een ieder een andere
boodschap uit dit verhaal, maar is er ruimte om dit ook met elkaar te delen.

Voor nu is éen ding zeker, als de volgende keer één van de kinderen ingewikkelde
vragen stelt over een Bijbelverhaal ben ik na dit gesprek in ieder geval weer wat
beter voorbereid.

Janneke Boon

De relatie tussen een duurzame leefomgeving
en gezondheid.

We mogen ons gelukkig prijzen dat we hier in onze (groene) Hoeksche Waard
wonen. De lucht is hier relatief schoon en op de meeste plekken is er weinig
geluidsoverlast. Uit onderzoek blijkt namelijk steeds meer dat de leefomgeving
invioed heeft op onze fysieke én mentale gezondheid.

In een omgeving met minder verkeer en meer natuur is er ook minder fijnstof, wat
leidt tot minder ademhalingsproblemen zoals astma. Daarnaast bevordert een
groene omgeving beweging en ontspanning. Mensen die wonen in gebieden met
veel groen en fietspaden zijn vaker fysiek actief, wat overgewicht en hartziekten
helpt voorkomen.

Ook op mentaal vlak speelt een groene omgeving een grote rol. Groene ruimtes
verlagen stress en bevorderen sociaal contact, wat gevoelens van eenzaamheid
vermindert. Bovendien dragen duurzame maatregelen, zoals energiezuinige
woningen en goede isolatie, bij aan comfort en betaalbaarheid, wat weer zorgt
voor minder financiéle stress.

Kortom, een duurzame leefomgeving is niet alleen goed voor de planeet, maar
ook voor ons welzijn. Investeren in duurzaamheid is dus investeren in gezondheid.
Overheden, bedrijven en burgers zouden dit verband serieuzer moeten nemen en
streven naar leefomgevingen die zowel duurzaam als menselijk gezond zijn.

Namens de werkgroep ‘Groene Kerken’,
Tejo Vink



WERELDMAALTIJD

Op vrijdag 14 november hoopt de ZWO weer haar jaarlijkse wereldmaaltijd te
organiseren. Deze keer gaan we Indiaas voor u koken omdat ons doel is het
kindertehuis SADHAN in Phulbani in India. Dit tehuis is vele jaren bezocht door
Bas en Margriet Roubos en waar ze nu ook nog regelmatig een goed contact mee
hebben. Ze waren daar altijd met Kerstmis en de kinderen kregen dan van Bas en
Margriet een heerlijke maaltijd aangeboden. Altijd met kip want daar was de rest
van het jaar geen geld voor beschikbaar. Het geld voor die maaltijden was altijd
bijéén gebracht door een actie in Nederland, zoals b.v. de wereldmaaltijd in Zuid-
Beijerland. Ook kregen ze die dag een sinaasappel en een stuk kerstcake. Veel
kinderen herinneren nog steeds Bas en Margriet en het zou ontzettend leuk zijn
als ze dit jaar weer eens een echte Kerstmaaltijd zouden kunnen nuttigen met
alles erop en eraan.

Tot ziens op vrijdag 14 november in de Ark, inloop 18.30 uur waarna om 19.00 uur
de maaltijd begint.

U kunt zich opgeven bij:
Tine Holster: 06-13468710 mail tineholster@gmail.com

Margriet Roubos: 662551 mail roubos1@gmail.com

Vriendelijke groeten ZWO-commissie
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Wanneer: VRIJDAGAVOND 31 OKTOBER 2025

Waar: De Ark

Hoe laat: Vanaf 19.00 uur zijn kavels te bekijken en om 20.00 uur start
de veiling

Toegang: Gratis — iedereen welkom!

We nodigen iedereen van harte uit voor een gezellige en verrassende
veilingavond vol unieke kavels:

I Dinerbonnen en arrangementen

@) Originele diensten & producten uit de buurt

{I] Verloting

{1 En nog veel meer bijzondere kavels!

4 Kavels worden geveild voor een goed doel dicht bij huis

De volledige opbrengst van de veiling gaat naar het onderhoud en
schilderwerk van de Eendrachtskerk en de pastorie. Met uw bijdrage —
of dat nu is door het bieden op een veilingkavel of het doneren van een
kavel in de vorm van een product of dienst — draagt u direct bij aan het
voortbestaan van de Eendrachtskerk en de Ark. Zo bouwen we samen aan
een toekomst waarin onze kerk haar rol in het dorpsleven blijft vervullen.
Dus doe mee en bied mee!

{I} Verloting

Tijdens de avond verkopen we ook loten waarmee u mooie prijzen kunt
winnen. Elke bezoeker ontvangt één gratis lot. Deze blijft de hele avond
geldig en doet mee aan meerdere trekkingen. Met één lot maakt u dus
meerdere keren kans! De hoofdprijs is een diner bon voor twee personen
bij Restaurant de Eendrachtshoeve, gesponsord door Brakel Bouw.

{I Help mee: Doneer een kavel voor de veiling

@ We zoeken nog steeds originele, leuke of waardevolle kavels. Heb je
iets leuks, nuttigs of bijzonders om te veilen? Denk aan:

e Een dienst (bijv. tuinieren, iets bakken, workshop)
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o Iets handgemaakt of unieks

e Diner bon, overnachting of verrassend uitje

7 Meld je kavel uiterlijk één week voor de veiling aan via
eendrachtsveiling@eendrachtskerk.nl

{I Help mee: Doneer spullen voor cadeau-manden
@ Naast ingebrachte kavels, worden ook cadeau-manden met (non-) food
producten geveild. Hiervoor hebben we uw hulp nodig. We zoeken
namelijk nog producten, enkele suggesties zijn:
e Rieten manden
e Ongebruikte thee en of handdoeken
e Thee, koffie,
e Verzorgingsproducten (shampoo, douchegel, handzeep)
e Appelmoes, appeltaartmix, houdbare etenswaren in blik of pot, flessen
wijn
o Nieuw speelgoed (puzzels, spelletjes)
Boeken (zowel volwassen als kinderboeken)
. & Inleveradres: Gertrude de Vries — Dorpsstraat 109, Zuid-Beijerland
(06-21892164)
Welke kavels zijn al aangeboden? Kijk op de website:
www.eendrachtskerk.nl onder de knop ‘Eendrachtsveiling’.

Heeft u vragen, stuur dan een mail naar
eendrachtsveiling@eendrachtskerk.nl of neem contact op met de leden
van de veilingcommissie.

Hans van Brakel Marleen van Driel
Suzanne Saarloos Ilona Schilperoord
Paula van der Wel Andrea van Schelven

Arie Zwijgers
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Een verrassing...............

Het was voor mij niet duidelijk toen zondag 7 september ik na de kerkdienst door
de voorzitter gevraagd werd om vanaf de orgelbank naar beneden te
komen....maar dat werd me spoedig duidelijk.......

Het was 60 jaar geleden dat ik officieel kerkorganist werd in de Gereformeerde
kerk te Puttershoek. Ik was blij met deze plek, want het was echt “een probleem”
om ergens “tussen te komen”. De organisten die er toen waren hadden bijna
allemaal zoiets van “dat orgel is van mij en je blijft van mijn orgel af’. Gelukkig is
dat in de loop van al die jaren daarna veranderd, verreweg de meeste organisten
stellen zich heel gastvrij op. Vandaaruit is mijn muzikale carriere begonnen, niet
alleen met orgel spelen, maar ook als dirigent van verschillende (grote) koren.
Maar als punt één staat “het orgel spelen” hoog in het vaandel. En het begeleiden
van samenzang in een kerkdienst of bij een andere gelegenheid is iets wat voor
mij iets verheven voelt.

Wat bijzonder dat daar aan die lange tijd van 60 jaar aandacht is geschonken. Dat
was voor mij een totale verrassing!

Ik wil u vanaf deze plaats heel hartelijk danken voor de warme woorden,
gesproken namens de kerk door Jan Buth, het toezingen van een lied wat
speciaal is geschreven voor dit jubileum door mijn grote vriend Piet Schelling. Hij
heeft die zondag de kerkdienst afgeluisterd terwijl ze in Frankrijk op vakantie
waren. Dank u wel voor de bloemen en alle warme felicitaties na afloop. In toeval
geloof ik niet, maar het was toch wel een bijzondere kerkdienst met vooraf een
memoriam van mijn leermeester Teun Goudswaard en na afloop aandacht voor
een jubileum van zijn leerling.

De aanwezigheid in deze kerkdienst van mijn dochters Jacqueline en Renate was
ook voor mij een verrassing. Dat voelde en deed me heel goed! Op zulke
momenten voel je gemis...

Lieve mensen, bedankt voor alles en ik hoop de gezondheid te behouden om nog
lang de Lofzang gaande te houden!!

ni\

Adri Poortvliet

Bron: Het Kompas




Informatieavond over Victory4ALL van Johan en Astrid Vos

In het kader van "Kerk in het dorp", één van de
speerpunten uit het beleidsplan van de
Eendrachtskerk in Zuid-Beijerland, is er op
donderdag 9 november a.s. een informatieavond
over de organisatie Victory4All.

Victory4All

In november 2002 verhuisde het Hoeksche Waardse echtpaar Johan en Astrid Vos
met hun drie jonge kinderen Pieter, Esther en Carmen, naar Zuid-Afrika. Hun
vierde kind, David, werd in 2004 in Zuid-Afrika geboren.

Op 1 mei 2003 hebben Johan en Astrid Victory4All opgericht. Samen begonnen ze
- heel eenvoudig - met het uitdelen van melk aan kinderen en het bieden van
praktische hulp aan de inwoners van de sloppenwijken van Jeffrey’s Bay.

Precies 2 jaar later, op 1 mei 2005, openden ze de deuren van hun

eerste kleuterschooltje: Noah's Ark.

Nu, ruim 22 jaar later, komen er dagelijks zo'n 800 kinderen naar de verschillende
scholen van Victory4All. Er is een team van ruim 100 vaste lokale medewerkers en
ongeveer 10 (Nederlandse) vrijwilligers.

Naast de scholen hebben ze ook 8 pleeghuizen gebouwd. In deze huizen wonen in
totaal ruim 40 kinderen (max. 6 per huis).

Tijdens hun bezoek aan de Hoeksche Waard komen Johan en Astrid naar de
Eendrachtskerk om te vertellen over hun mooie werk in Zuid-Afrika. U bent van
harte welkom op donderdag 9 november in De Ark, Koninginneweg 4, 3284 KJ
Zuid-Beijerland. De toegang is gratis, aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
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Ons mooie zalencentrum "De Ark” wordt verhuurd aan verenigingen
en particulieren voor het houden van:

vergaderingen
CUrsussen
verjaardagen
huwelijksjubilea
uitvaarten

etc.

De zaalhuur varieert per zaal en bedraagt m.i.v. 01-01-2025 per dagdeel™:

« raall € 62,50
« 7aal2 € 62,50
« 7aal3 € 72,50
» zadl 4 € 77,50 (10R, inclusief terras)
« zaallen2 € 114,00
e« zaal2en3 € 125,00
« zaall,2en3 € 180,00
e rFaall, 2, 3end € 250,00

*dagdelen zijn: van 6.00 tot 12.00 uur, van 12.00 tot 18.00 uur en
van 18.00 tot 24.00 uur.

In De Ark is een beamer en geluidsinstallatie aanwezig die in overleg en
tegen een vergoeding kunnen worden gebruikt.

Voor meer informatie of het reserveren van De Ark of de Eendrachtskerk
kunt u contact opnemen met Linda van Brakel:
0186-660005 / 06-13571424, e-mail: deark@eendrachtskerk.nl
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