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Kerkdienst,  Zuid Beijerland, 15 juni, zondag Trinitatis    
Aanvang:       9.30 uur   
Voorganger:  Ds. S. de Vries-Terpstra uit Alphen a/d Rijn  
Organist:       Adri Poortvliet  
Lector:          Lisette Wols  
  
Welkom en mededelingen   
 
Psalm 93: 1, 2, 3, 4   
1 De Heer is Koning, Hij regeert altijd, 
omgord met macht, bekleed met majesteit. 
Hij grondvest d' aarde, houdt haar vast in stand. 
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand. 
2 Uw troon staat van de aanvang af gesteld 
op vaste pijlers in het oergeweld. 
Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer, 
het water stijgt, het water stijgt steeds meer. 
3 Geweldiger dan water en dan wind 
is in de hoogte God die overwint. 
Geweldig is de Heere die zijn voet 
plant op de nek van deze watervloed. 
4 Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, 
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. 
Tot sieraad is uw hoge heiligheid 
en in die glans trotseert uw huis de tijd. 
 
Stil gebed   
 
Votum en groet   
 
Klein Gloria  
Ere zij de Vader en de Zoon 
en de heilige Geest, 
als in den beginne, 
nu en immer 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen. 
 
Lied 213: 1, 2, 5    
1 Morgenglans der eeuwigheid, 
licht aan ’t eeuwig Licht onttogen, 
stel ons deze ochtendtijd 
uwe heerlijkheid voor ogen, 
en verdrijf door uwe macht 
onze nacht! 
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2 Laat uw milde morgendauw 
als genade tot ons komen 
en de dorstige landouw 
van ons leven overstromen, 
ja, verkwik ons door uw troost 
onverpoosd. 
5 Overstroom ons met uw licht, 
klare Zon van trouw en goedheid. 
Treed niet met ons in 't gericht, 
maar verblijd ons met de zoetheid 
van des hemels zaligheid 
voor altijd. 
 
Verootmoediging   
 
Tien geboden als belofte  
 
Lied 146c: 1, 2, 5, 7   
1 Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Israëls God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 
2 Vorsten zijn mensen uit aarde geboren, 
zij keren eens tot aarde weer; 
rijkdom en macht, het gaat alles verloren, 
niemand gedenkt hun daden meer. 
Machtigen wank’len in hun waan, 
roepen wij dan de Here aan. 
Halleluja, halleluja! 
5 O gij verdrukten, die onrecht moet lijden, 
Hij die u recht verschaft is hier! 
Hongerige, Hij wil u spijze bereiden, 
dorstige, zie de heilsrivier! 
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; 
God schenkt genade velerlei. 
Halleluja! Halleluja! 
7 Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen 
Hem die zo grote dingen doet. 
Alles wat adem heeft, roepe nu amen, 
zinge nu blijde: God is goed! 
Love dan ieder die Hem vreest 
Vader en Zoon en heilige Geest! 
Halleluja! Halleluja! 
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Gebed om de Heilige Geest   
 
Gesprek met de kinderen, Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar 
1 Wij gaan voor even uit elkaar 
en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God, 
op Hem zijn wij gericht. 
3 Straks zoeken wij elkaar weer op 
en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar: 
het is voor allemaal. 
  
Lied 672: 1   
1 Komt laat ons deze dag 
met heilig vuur bezingen 
en met vernieuwde vreugd, 
want God deed grote dingen. 
Eens gaf de Heil'ge Geest 
aan velen heldenmoed. 
Bidt dat Hij ons vandaag 
verlicht met Pinkstergloed. 
 
Eerste Schriftlezing: Ezechiël 47: 1-12   

1Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Daar zag ik water 
onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, 
want de voorkant van de tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de 
rechter buitenmuur van de tempel, ten zuiden van het altaar, naar beneden. 2Hij 
nam mij door de noordpoort mee naar buiten en we liepen buitenom naar de 
oostelijke buitenpoort. Daar zag ik het water aan de rechterkant eruit sijpelen. 3Met 
een meetlint in zijn hand ging de man naar het oosten, en hij mat 1000 el. Daar liet 
hij mij door het water waden: het water kwam tot mijn enkels. 4Hij mat nog eens 
1000 el en liet me weer door het water waden: het water kwam tot mijn knieën. Hij 
mat nog eens 1000 el en liet me er weer door waden: het water kwam tot mijn 
heupen. 5Hij mat nog eens 1000 el en toen was het water een rivier waar ik niet 
doorheen kon waden. Het water stond zo hoog dat je er alleen in zwemmen kon, het 
was een ondoorwaadbare rivier. 6De man zei tegen mij: ‘Zie je dat, mensenkind?’ en 
hij liet mij terugkomen op de oever van de rivier. 7Toen ik weer terug was, zag ik op 
de oevers van de rivier aan weerskanten heel veel bomen.  
8Hij zei tegen mij: ‘Dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar 
beneden de Jordaanvallei in, en mondt uit in de Dode Zee. Wanneer het de zee in 
stroomt wordt het water daar zoet. 9Het zal er wemelen van levende wezens, overal 
waar de rivier stroomt komt leven, er zal vis zijn in overvloed. Als dit water in de 
Dode Zee aankomt wordt het water daar zoet; overal waar de rivier stroomt komt 
leven. 10Van Engedi tot En-Eglaïm zullen er vissers staan, en er zullen 
droogplaatsen voor netten zijn. Er zullen talrijke vissen zijn van allerlei soort, net als 
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in de Grote Zee. 11Alleen de moerassen en de poelen worden niet zoet, daar blijft 
het water brak. 12Aan weerskanten van de rivier zullen allerlei vruchtbomen 
opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen 
opraken; elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het 
heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig.’  
  
Lied 672: 2  
2 O Geest der eeuwigheid, 
gij Trooster aller tijden, 
deel thans uw zegen uit 
aan wie uw komst verbeiden. 
O heldere fontein, 
die uit Gods tempel welt, 
gij wordt een brede stroom 
die met de eeuwen zwelt. 
 
Tweede Schriftlezing: Handelingen 2: 41-47  
41Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het 
aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. 42Ze wijdden zich trouw aan het 
onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het breken 
van het brood en het gebed.  
Het leven van de eerste gemeente  

43De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen 
met ontzag. 44Allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles 
gemeenschappelijk. 45Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en 
verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 46Elke dag kwamen 
ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en 
gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47Ze loofden 
God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks 
uit; steeds meer mensen werden gered.  
  
Lied 672: 7   
7 Wie 's Heren Geest bezielt, 
wie 's Heren woord doet zingen, 
wie met ons vieren wil 
het feest der eerstelingen, 
die stemme met ons in 
en prijze Gods verbond 
dat Hij vandaag vernieuwt 
en elke morgenstond. 
 
Verkondiging   
 
Orgelspel  
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Weerklank 205   
1 Stroom, o vloed van Gods genade in gemeente, huis en hart!  Laat 
in overvloed zich baden, wie door dorheid wordt benard. Laat, o 
Geest, Uw stromen vloeien, over het verdroogde zand;  dan zal de 
woestijn gaan bloeien; groeien vruchten op het land  2 Laat het uit 
Gods hemel stromen in de kerken wereldwijd!  Van Uw nederdaling 
dromen zonen, dochters, wijd en zijd.  Nieuwe liefde, nieuwe 
zangen,  kracht, die zielen tot U tilt,  schenk Uw stroom, aan wie 
verlangen dat God zelf hun dorst eens stilt.   
3 Komt, gij dorstigen, hier drinken uit die frisse heilfontein!   
Laat uw ziel in 't stof niet zinken, maar in haar gereinigd zijn. 
Laat U door haar golven dragen heel de lange levensreis, tot u, 
na uw aardse dagen, wordt geleid in ’t paradijs.  
  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader  
 
Inzameling van de gaven (Kinderen terug van de nevendienst)  
 
Hemelhoog 473   
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagenlang! 
Refrein: 
Vader, maak mij tot een zegen; 
Ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
Met een hart vol vrede 
zijn wij zegenend nabij, 
van uw liefde delend 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
Refrein 2: 
Vader maak ons tot en zegen, 
hier in de woestijn, 
wachtend op uw milde regen 
om zelf een bron te zijn. 
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Met een hart vol vrede 
zijn wij zegenend nabij, 
van uw liefde delend 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
Met een hart vol vrede 
zijn wij zegenend nabij. 
van uw liefde delend 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 
 
Zegen   
 
gezang 415: 3 
3 Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
  
Na de dienst wordt u van harte uitgenodigd voor een  kopje koffie of thee of 
limonade  in “De Ark”  


