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Predikant: vacant 
 
Predikant pastor:  80+leden van de gemeente 
  Ds. Wout van Herwijnen, tel. 078-6198474 / 06-2941 0835 
  email: pastor@eendrachtskerk.nl 
 
Scriba: Dhr. Ben Heuser, tel: 06- 29013139 
  email: scriba.eendrachtskerkzb@gmail.com 
 
Familieberichten: Berichten van ziekenhuisopname, thuiskomst en geboorte  
                     doorgeven aan: Teuny v.d. Giesen-Langerak, tel:  06-2749 5140 

email: familieberichten@eendrachtskerk.nl 
 
Kerktaxi: Dhr. Tejo Vink, tel. 06-1477 5257 
 
Ledenadministratie: Dhr. Leendert de Vos, tel.0186 - 662544 
  email: ledenadministratie@eendrachtskerk.nl 
 
“de Ark”: Koninginneweg 4, tel: 0186 – 662720 
 
Rekeningnummers van de Protestantse Gemeente te Zuid-Beijerland  
Hoofdrekening:  NL18 RABO 0373 7337 47  
Diaconie en ZWO: NL21 RABO 0361 8659 37 
Collectebonnen: NL71 RABO 0373 7337 63  
 
Wekelijkse berichten beamerteam:  
Berichten voor de wekelijkse zondagse nieuwsbrief sturen naar: 
beamerteam@eendrachtskerk.nl voor donderdag 18.00 uur. 
Let op: niet meer dan 70 woorden! 
 
Website: voor informatie Eendrachtskerk: www.eendrachtskerk.nl 
 

 

Kopij (A5 formaat in Word) voor  “IN EENDRACHT”    SEPTEMBER     2025  
 
   inleveren  vòòr  8    AUGUSTUS     2025  
 

email:   ineendracht@eendrachtskerk.nl 
 

 

 

mailto:scriba@eendrachtskerk.nl
mailto:beamerteam@eendrachtskerk.nl
http://www.eendrachtskerk.nl/
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  DATUM AANVANG VOORGANGER BIJZONDERHEDEN 

  6 juli  9.30 uur 
Ds. R. ten Napel, 
’s-Gravendeel 

Viering en dank-
zegging  Maaltijd 
van de Heer 

13 juli  9.30 uur Ds. D.M. v.d. Wel, Zoelen 
 

20 juli  9.30 uur  
Ds. P. van Die, 
Mijnsheerenland 

 

27 juli  9.30 uur 
Ds. A.N. Driebergen, 
Noordeloos 

 

  3 augustus  9.30 uur Ds. C. Kors, Middelburg  

10 augustus  9.30 uur 
Ds. J.W. Wilschut, 
Rockanje 

 

17 augustus   9.30 uur Ds. S.M. Dekker, Brielle  

24 augustus  9.30 uur Ds. D.M. v.d. Wel, Zoelen 
Voorbereiding M. 
v.d. Heer 

31 augustus  9.30 uur 
Ds. S.N.D. Francke, 
Middelburg 

Viering en dank- 
zegging Maaltijd 
van de Heer 

  7 aeptember  9.30 uur Ds. G. Stougie, Pernis  

 
 
 

Tijdens de kerkdienst is er kindernevendienst en oppas 

 
Kerkdienst gemist? 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk 

 

KERKDIENSTEN 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk
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Leesrooster van de kindernevendienst voor juli-augustus 
 
06 juli  Johannes 4:4 - 4:18 Jezus en de Samaritaanse vrouw 
13 juli  Johannes 6:28 - 6:36 Jezus is het brood dat leven geeft 
20 juli  Johannes 7:53 - 8:11 Wie heeft nog nooit iets verkeerds gedaan? 
27 juli  Johannes 9:1 -  9:7 Jezus geneest iemand die blindgeboren is 
 
03 aug. Daniël 1:1 - 1:20  Daniël in Babel 
10 aug. Daniël 5:1 - 5:20  De hand op de muur 
17 aug. Daniël 6:1 – 6:29  Daniël in de leeuwenkuil  
24 aug. Johannes 10:11 - 10:16 Jezus is de goede herder 
31 aug. Johannes 11:17 – 11:44 Jezus en Lazarus, Marta en Maria 
 
 

Data Doopdiensten 
Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit kenbaar maken bij de 
predikant, scriba of ouderling. In overleg wordt er een datum gekozen. 
 

 

 

 

Onderstaand bericht is in verkeerde mailbox terecht gekomenen daardoor 

niet in de vorige In Eendracht juni geplaatst, alsnog excuses. 

 

Bedankt 
 

Beste mensen van de Eendrachtskerk, ineens zag ons leven er heel anders uit: na 

pijn op de borst werd ik eind maart opgenomen in het ziekenhuis in Goes en een 

week later aan mijn hart geopereerd in Breda. Gelukkig is dat allemaal goed 

verlopen. Toen mocht ik merken dat de verbondenheid met de kerk van Zuid-

Beijerland e.o. nog steeds groot is.  

Dank voor alle lieve kaarten, berichtjes en andere steun!!! Helaas heb ik zodoende 

de dienst van 4 mei moeten afzeggen, maar ik heb goede hoop dat ik eind 

augustus voldoende gerevalideerd ben om in de dan geplande dienst voor te 

gaan.  

 

Hartelijke groet, mede namens Wilja, 

Stefan Francke 

 

https://www.bijbelbasics.nl/programma/jezus-en-de-samaritaanse-vrouw/?_gl=1*5zldza*_up*MQ..*_ga*MTE0NjQyNTYxMy4xNzQ5MjM1NjI4*_ga_TR6EVHXCTZ*czE3NDkyMzU2MjckbzEkZzEkdDE3NDkyMzU2MzQkajUzJGwwJGgw
https://www.bijbelbasics.nl/programma/jezus-en-de-samaritaanse-vrouw/?_gl=1*5zldza*_up*MQ..*_ga*MTE0NjQyNTYxMy4xNzQ5MjM1NjI4*_ga_TR6EVHXCTZ*czE3NDkyMzU2MjckbzEkZzEkdDE3NDkyMzU2MzQkajUzJGwwJGgw
https://www.bijbelbasics.nl/programma/jezus-is-het-brood-dat-leven-geeft/
https://www.bijbelbasics.nl/programma/jezus-is-het-brood-dat-leven-geeft/
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   In                      Memoriam 
 
 
 
 
 
 

Arie van Drunen 
 

Op 25 mei j.l. overleed onze broeder in Christus: Arie van Drunen,  
Dorpsstraat 103. Hij heeft zijn hele leven in Zuid-Beijerland gewoond. Arie 
was dan ook met het dorp vergroeid. Met name de voetbalvereniging en de 
kerk van Zuid-Beijerland hadden zijn hart. Hij voetbalde zelf ooit bij ZBVH. 
Dat zijn kleinzoons er later ook gingen spelen, vervulde hem met trots. 
 
De kerk nam een nog belangrijker plek in in zijn leven. Hij was, samen met 
zijn vrouw Truus, een trouwe kerkganger. En Arie was jarenlang scriba en 
preekvoorziener. Ook was hij een van de drijvende krachten bij de 
jaarlijkse rommelmarkt. 
 
Arie was trots op zijn beide dochters, Jeannette en Pauline. Dat Pauline 
met man en kinderen dichtbij woonden, was voor hem en Truus een grote 
vreugde. 
 
De laatste jaren van zijn leven ging zijn geheugen achteruit. Toch kon hij 
met Truus blijven wonen in hun vertrouwde huis aan de dijk. Daar is hij 
gestorven. 
 
De uitvaart heft in besloten kring plaatsgevonden. 
 
We bidden zoor zijn vrouw Truus, voor kinderen en kleinkinderen. 
 
Ds. Piet van Die 
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   In                      Memoriam 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Gerard Millenaar     

 

Op Hemelvaartsdag 29 mei 2025 is overleden dhr. Jan Gerard Millenaar  

uit Numansdorp in de gezegende leeftijd van 85 jaar. In zijn laatste 

levensjaar heb ik hem als pastor van de Eendrachtskerk geregeld bezocht 

in De Open Waard in Oud-Beijerland, waar Jan na het herseninfarct van 

zijn vrouw Ria verbleef. Jan groeide op in Den Haag en werd notaris in 

Rotterdam, waar hij was verbonden aan de Protestantse wijkgemeente 

Hillegersberg-Noord. Vervolgens woonde hij de helft van zijn leven in de 

Hoeksche Waard, waar hij lid was van de Protestantse fusiekerken in  

Zuid-Beijerland. Jan had een grote belangstelling voor theologie en voor 

de landbouw. Laatstgenoemde passie bedreef hij op zijn dijkboerderij aan 

Zwartsluisje.  

Na zijn pensionering als notaris ging hij Theologie studeren, 

Godsdienstwetenschappen. Hij wilde zijn kijk op de religies in de wereld 

verbreden. Die studie heeft hij met vreugde mogen voltooien. Jan was een 

denker; de uitspraak van Okke Jager: ‘Als de hemel van koper is, dan is op 

aarde alles lood om oud-ijzer’ intrigeerde hem. In mijn overdenking tijdens 

de dankdienst voor Jans leven, die ik mocht houden, ging ik daarop in. 

Evenals op Psalm 139: 1-6 en 14-18 onder de titel: ‘Ontwaak ik, dan nog 

ben ik bij U’. 

De hemel echter is meer dan koper. Als het in de Bijbel over de hemel en 

de nieuwe aarde gaat, wordt gesproken over gouden straten en paarlen 

poorten.  

Wanneer Jacqueline van de Waals gaat sterven schrijft ze: ‘Als van goud 

al de gangen zijn, hoe groot moet mijn verlangen zijn, de zalen in te gaan.’ 

Geweldig. Jan zou het zo nazeggen!  

 

Ds. Wout van Herwijnen. 
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COLLECTEDOELEN DIACONIE JULI/AUGUSTUS 2025 
 

datum doel 

6 en 13 juli Stichting Babyspullen 

20 juli t/m 24 augustus ZWO project 

31 augustus en 7 september Swimmin Bangladesh 

 
 

Stichting Babyspullen 

Een eerlijke start in het leven is cruciaal voor de toekomst van een kind, het gezin 
en de samenleving. Stichting Babyspullen zet zich in om de negatieve gevolgen 
voor kinderen die opgroeien in armoede te verminderen, met extra liefde voor hun 
nieuwe leven. Stichting Babyspullen zamelt  
gebruikte en nieuwe babyspullen in en maakt daar baby- 
startpakketten van. Deze pakketten worden via diverse  
instanties geschonken aan (aanstaande) ouders in  
Nederland die het financieel moeilijk hebben. Ook in  
onze kerk worden nieuwe en gebruikte babyspullen  
ingezameld door de Diaconie. Voor meer informatie  
kunt u terecht bij Paula van der Wel, tel. 06-13644980. 

 

Swimmin Bangladesh 

Jaarlijks overlijden in Bangladesh meer dan 17.000 mensen door verdrinking. 
Meer dan de helft van deze slachtoffers is jonger dan 24 jaar. Daarmee is 
verdrinking één van de meest voorkomende doodsoorzaken in het land. Helaas 
krijgt dit probleem weinig aandacht, terwijl veel verdrinkingen voorkomen kunnen 
worden als kinderen leren zwemmen. Ook volwassenen profiteren van 
zwemlessen, omdat zij bij noodsituaties jongere kinderen kunnen helpen wanneer 
zij kunnen (reddend) zwemmen. 
Uw gift wordt o.a. gebruikt voor:  

• zwemlessen 

• opleiding van lokale instructeurs  

• integratie van zwemonderwijs  
in het educatieprogramma 

• lessen reddend zwemmen aan (jong)volwassenen.  
 

 

IBAN nummer Diaconie 

NL21 RABO 0361 8659 37 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente. 
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Aankoop van collectebonnen 

collectebonnen@eendrachtskerk.nl 

IBAN nr. NL71 RABO 0373 7337 63  

t.n.v. Protestantse Gemeente Zuid-Beijerland inz. Collectebonnen. 

 

COLLECTEVERANTWOORDING MEI 2025  

doel collectes bank totaal 

Red een Kind € 183,35 € 46,00 € 229,35 

ZOA € 348,65 € 16,50 € 365,15 

Noodhulp Myanmar € 178,65 €  14,50 € 193,15 

Kerk € 651,75 € 76,00 € 727,75 

 

Giften 

Bloemen: € 10,00 

Voorjaarslunch € 70,00 

 

Namens de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters:  

HARTELIJK DANK VOOR UW BIJDRAGE! 

 
 

TUINPLOEG 

zaterdag 12 juli    zaterdag 26 juli 
Cees Smaal (L)   Peter Vermeij (L) 
Edward Bakker   Arjo Groenenberg 
Jaap van Oudheusden  Peter van Dis 
Gerrit Blaak    Leen Naaktgeboren 
 
 
 
zaterdag 9 augustus   zaterdag 23 augustus 
Tony Groenenberg (L)   Marco Bezemer (L) 
Leo Hoek     Koos Weeda 
Hans van der Sar    Leen Goudswaard 
Jan Saarloos    Piet Saarloos 

mailto:collectebonnen@eendrachtskerk.nl
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OM ALVAST TE NOTEREN: 

 
 

      
    

     DE ACHTSTE  
 

 
 

VRIJDAG 31 OKTOBER A.S. 

OM 20.00 UUR IN DE ARK 

 
 

 
Boekentip. 

 

Alles van waarde 
 

Door: Matthias Olthaar 

 

Alles van waarde, een nieuwe kijk op arbeid, geld en geluk 
 

Wat is economie? Wat is welvaart? Zolang we denken dat economie alleen om 

cijfers draait, blijven we daarop sturen. Maar goede economische cijfers 

betekenen nog niet dat iedereen welvarend is en een goed leven heeft. 

In dit boek onderzoekt Matthias rijkdom – alles wat van waarde is – en hoe wij als 

burger, consument, ondernemer of werknemer kunnen bijdragen aan een betere 

wereld voor iedereen. 

 

Bij het schrijven van deze boekentip ben ik zelf nog maar net op bladzijde 2 dus 

kan ik niet zeggen dat het een aanrader is maar blijft het bij een tip. 
 

Hartelijke groet, 
 

Namens de commissie Groene Kerk 

Pauli van Gaalen- van Brakel 
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Stof tot nadenken 
 

Vertrouwen in de toekomst 
 

Dat ene woord vertrouwen is snel gezegd maar het ook echt hebben is vaak een 

hele opgaaf. Zeker in deze tijd waar ons vaak alle ellende van de wereld op het 

netvlies gegooid wordt door de moderne faciliteiten welke ons ter beschikking 

staan. Al is het aan onszelf om hier gebruik van te maken of niet. Het is vaak een 

gewoonte om nu.nl, ad.nl, telegraaf.nl of andere nieuws sites te openen en 

opnieuw te lezen wat er in de wereld gebeurt. Overigens is het maar de vraag of je 

dan weet wat er in de wereld gebeurt. Een van de vele uitspraken van Loesje is: 

“Als je de krant leest weet je wat er in de wereld gebeurt of als je de krant leest 

weet je wat er in de krant staat”. En dat is er wel aan de hand omdat ik zie dat 

nieuws vaak gemanipuleerd wordt en niet meer de neutraliteit heeft die het wel 

hoort te hebben.  

 

Indertijd had ik een interessante lezing van Directeur Kolijn van instituut 

Clingendael. Dit instituut had opdracht om te onderzoeken of in de afgelopen 50 

jaar de wereld veiliger of onveiliger geworden was. Allerlei parameters waren hier 

van belang. Hoeveel oorlogen, hoeveel slachtoffers, hoeveel …… Een heel 

ingewikkeld onderzoek wat jaren heeft geduurd en wat voor mij en eigenlijk 

iedereen in de zaal een verrassende uitkomst had. Het bleek dat de wereld 50 % 

veiliger geworden was. 

Daarnaast hebben ze parallel aan dit onderzoek onderzocht hoe de gedachten 

van mensen over diezelfde veiligheid was. Dit was niet verrassend. Het overgrote 

merendeel denkt dat de wereld in de afgelopen 50 jaar dubbel zo onveilig 

geworden is. Oorzaak is de constante confrontatie via nieuwsmedia met alles wat 

er in de wereld gebeurt.  

De Amerikanen zijn indertijd begonnen met reality news tijdens de golf oorlog. De 

bekende woorden van Generaal Norman Schwarzkopf toen er een Irakees met 

zijn auto over een Iraakse brug reed: “ And now you see the most  lucky man of 

Irak”. Hij was nipt over deze brug die een ogenblik later werd gebombardeerd en 

instortte. “ And now he is looking in his back mirror” zei de generaal er achteraan. 

Deze nieuwe manier van nieuws verspreiden in combinatie met de hedendaagse 

technieken maakt dat we haast worden geïndoctrineerd met slecht nieuws wat 

onmiddellijk invloed heeft op onze gedachten en gevoelens. Het maakt ons in 

ieder geval niet blijer en de vraag is of we er ook wijzer van worden. Je zou haast 

zeggen 1x per week nieuws kijken lijkt meer dan genoeg. Vroeger volstond dit ook 

door te luisteren naar GBJ Hiltermann op zondag.  
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Steek je dan niet je kop in het zand voor wat er in de wereld gebeurt? Nee, omdat 

nieuws je eigenlijk altijd wel ter oren komt via buren of vrienden of wie dan ook. 

Het gaat er wel om hoe je je kijk op je leven en vertrouwen in de toekomst kan 

verbeteren. Gedoceerd omgaan met nieuws is mijn inziens een belangrijke factor.  

We kunnen er ook niet veel of niets aan veranderen. 

Voor de duidelijkheid wil ik de ellende in de wereld niet bagatelliseren. Haast 

iedere dag bid ik onze Eeuwige om er te zijn voor de wanhopige, de ouders die 

enorme onzekerheid hebben of hun kind wel terugkeert als die naar de frontlinies 

zijn gestuurd, wijsheid voor de beslissers in de wereld, troost voor de rouwenden 

die hun geliefde nog elke dag missen, hoop voor de zieken, volharding voor de 

verzorgers, uitzicht voor relatieproblemen of financiële zorgen, enzovoort. Maar 

daarnaast ook veel dankbaarheid aan Hem die continu aan het werk is in de 

wereld. Hij die ons draagt in moeilijke tijden en helpt aan wederopbouw. Hij kan 

niet anders. Het bovenmenselijke om iedereen lief te hebben. Ook jou en mij. 

 

Dat betekent niet dat we zelf niets hoeven te doen. God heeft onze hulp nodig. We 

kunnen een lichtpuntje zijn in ellende door aandacht, een luisterend oor, humor of 

een helpende hand voor diegene die het soms even nodig heeft. Wat betekenen in 

de wereld kan heel goed in een straal van 10 meter om je heen. Als iedereen dit 

doet wordt de wereld er significant beter van. 

Dan moet je glas wel half vol zijn en vertrouwen hebben dat heel veel ook weer 

goed kan komen. Niet dat er voor iedere situatie een oplossing is maar dat je in 

ieder geval het vertrouwen kan (her)vinden om positief in het leven te staan. Dat je 

niet denkt in wantrouwen maar vertrouwen. Dat je niet denkt in negativiteit maar 

juist andersom. Dat je niet denkt in afbraak maar juist in opbouw. 

 

Ik hamer nu heel erg op nieuws omdat ik zie dat dit mensen somber maakt. Het 

vertrouwen in de toekomst bij langdurige aanraking van negativisme wordt 

aangetast. Natuurlijk zijn alle vormen van negativiteit schadelijk. Het is een hele 

kunst om de energie slurpende facetten van je leven uit te bannen maar het geeft 

een ongelofelijke vrijheid. Het geeft ademruimte, veel tijd en een positievere blik 

op je eigen leven en je toekomst. Je creëert nieuwe ruimte om dit vervolgens 

anders in te vullen. Hoe kan je zelf bepalen. Het is, net als pasen, een nieuw 

begin. Hoe mooi kan het zijn? 

 

Hartelijke groeten, 

 

Marius Konijnendijk 
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ZWO-Zomerproject Stichting EduMais-
Onderwijs voor kansarme kinderen 
 

Geboren in Nederland in 1965, Diana had het geluk op te groeien in een 

land met een goed onderwijs- en gezondheidszorgsysteem. Haar opvoeding, 

daarentegen, was verre van ideaal of rooskleurig. Fysiek en emotioneel 

trauma, alsook seksueel misbruik, kenmerken haar jeugd. Ongewild deed ze 

uit eigen ervaring kennis op met de negatieve gevolgen van trauma die het 

op je leercapaciteiten kan hebben. Als een resultaat, ontwikkelde ze een 

levenslange empathie voor jongeren met soortgelijke ervaringen.  

 

In 2010, verhuisde Diana naar Brazilië samen met haar man, Gerard 

Lenting. Hier hoopte ze haar wens om met de kansarme in de samenleving 

te werken in te vullen. Maar het leven kwam op zijn kop te staan in 2011, 

toen Diana met kanker werd gediagnosticeerd. Haar kansen op overleven 

waren kantje boord. Gelukkig, was de uitslag negatief en ze kan zichzelf  

nu een kanker-overlever noemen. 

 

Diana’s diagnose veranderde haar 

leven. Toen zij en Gerard naar Rio 

de Janeiro verhuisden in 2012, had 

ze een nog grotere behoefte om 

terug te geven en meer te doen. Ze 

was zich bewust dat het Nederland  s 

onderwijssysteem haar vele 

mogelijkheden in haar leven had 

gegeven. Ze wilde de voordelen van 

leren en ontwikkelen ook aanbieden 

aan juist zij die geen toegang 

hebben tot kwalitatief goed 

onderwijs. Zij begon vervolgens als 

vrijwilliger bij verschillende 

stichtingen in de favela’s van Rio de 

Janeiro ervaring op te doen, hoe ze 

functioneren, wat ze doen en wat 

een verschil ze maken. 
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Een andere levens veranderende 

ervaring diende zich snel aan. In 2013, 

kwam Diana in de favelas van Pavão-

Pavãozinho en Cantagalo waar 

EduMais nu werkt.  

Onmiddellijk, in plaats van angst, 

overviel haar een onverklaarbaar 

gevoel van hier hoor ik thuis. Ze voelde 

zich niet onveilig, zoals vele mensen 

die de favela’s ingaan, maar vreemd 

genoeg thuis. Toen wist ze, dat ze haar 

plaats had gevonden. 

 

 

 

 

 

 

De collectes worden gehouden van 20 juli t/m     

24 augustus  
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VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 
Datum, tijd en locatie :23-04-2025 19.30 uur in de Ark, Zuid-Beijerland 

 

Aanwezig:  Ben Heuser (ouderling), Hans van Brakel (kerkrentmeester)later , 

Paula v.d. Wel (diaken), Anja Boon (diaken), Gerrit Boon (ouderling), 

Ria de Groot (ouderling) Jan Buth (preses). 

  

Afwezig:  Wout van Herwijnen (pastor/predikant) 

  

Notulist: Leny Jongman 

 

1) Opening 

De preses opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom waarna hij 

het woord geeft aan de ouderling die de bezinning heeft voorbereid. 

   

1a) Bezinning  

De ouderling ontsteekt de nieuwe kaars en begint de bezinning met het thema: de 

liefde. Hij  leest 1 Korintiërs 13 waarna we even stil zijn om de tekst op ons in te 

laten werken. Daarna spreken we met elkaar over wat liefde is en over wat je 

raakt en opvalt in deze tekst. Hij sluit deze bezinning af met een gebed. 

 

1b) Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

1c) Mededelingen 

In de tentdienst a.s. zondag gaat ds. Dekker uit Brielle voor. De heer J. Bos is 

verhinderd door ziekte. 

De preses heeft ds. Romkes gebeld en met hem besproken dat het koor 

Inspiration op 1e Pinksterdag 2 liederen voor en 2 liederen na de preek zal zingen. 

Ds. Romkes, die in deze dienst zal voorgaan, gaat hiermee akkoord. 

Het jeugdkamp is dit jaar 2 dagen en er wordt geen dienst gehouden. De 

kerkenraad vindt het jammer dat er geen dienst gehouden wordt omdat het 

volgens de leiding niet past. De kerkenraad besluit om een mooie kaart mee te 

geven bij het vertrek die door Anja overhandigd zal worden.  

De oude paaskaars gaat naar de heer A. van der Eijk. 

2) Goedkeuring  

a) Concept verslag vergadering kerkenraad van 6 maart 2025 

Het verslag wordt doorgenomen. Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en 

vastgesteld. 

b) Actiepuntenlijst bijgewerkt t/m 6 maart 2025 
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De actiepuntenlijst wordt geactualiseerd 

c) Besluitenlijst bijgewerkt t/m 6 maart 2025 

De besluitenlijst wordt doorgenomen en vastgesteld. 

d) Verschuiven startzondag  

Er was een vraag om de startzondag uit te stellen i.v.m. de reis naar Jimramov. 

Het antwoord is dat het verschuiven van de startzondag eigenlijk niet mogelijk is. 

Er komt op zondag 21 september een zandtovenaar die graag het thema van de 

dienst wil weten. De commissie regelt veel voor de startzondag. 

 

3) Punten voor de rondvraag 

Er zijn geen punten voor de rondvraag: 

  

4) Vacatures en bezetting, stand van zaken: (mondeling) 

a) beroepingscommissie 

De ouderling meldt dat er een lijst is aangevraagd bij de PKN met te beroepen 

predikanten. Maar daar komt niet zoveel uit. Er is nu een tweede lijst aangevraagd 

die inmiddels beschikbaar is en de commissie denkt hier wellicht iets uit te kunnen 

halen. We wachten het af. (wordt vervolgd) 

De scriba vertelt dat hij is benaderd door gemeenteleden want die zouden graag 

geïnformeerd worden over de stand van zaken door de beroepingscommissie. De 

ouderling zal dit meenemen naar de commissie. 

 

b) kerkenraad 

Er zijn nog niet veel namen aangedragen voor een functie in de kerkenraad.  

De kerkrentmeester stelt voor om eens te kijken naar een andere structuur, zeker 

als er geen nieuwe ambtsdragers bijkomen. De kerkenraadleden gaan allemaal 

nadenken wat er op een andere manier gerealiseerd zou kunnen worden en als er 

ideeën komen dan zal de kerkenraad hiervoor een aparte vergadering beleggen. 

Ook wordt er besloten eens te gaan informeren hoe andere kerkenraden dat doen 

en wie weet komen er dan nieuwe ideeën. De scriba zal nog 2 namen doorgeven 

aan de pastor die deze mensen zal benaderen.  

In de dienst van 11 mei worden 2 diakenen bevestigd te weten Aart van Veelen en 

Johan Konijnendijk. Ds. P. Schelling zal de dienst leiden. Deze bevestiging 

verschijnt nog op de beamer en in de nieuwsbrief.  

 

5) Rapportages / terugkoppeling: 

a) College van Kerkrentmeesters 

• De kerkrentmeester heeft een vraag gekregen: er is iemand die graag een 

lijst wil ontvangen van alle gemeenteleden en hun adressen. De bedoeling 

hiervan is dat hij of zij een lijst wil maken voor persoonlijk gebruik.  
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De kerkenraad besluit dit zo niet te doen. De kerkenraad stelt voor dat 

deze persoon een lijst met namen overhandigd en dat de kerkenraad dan 

de adressen er bij zet en weer terug stuurt. In verband met de wet op de 

Privacy worden er geen gegevens van alle leden op een lijst verstrekt. 

• De kerkrentmeester heeft een verzoek ontvangen van de Commissie 

Partner Gemeente. Zij willen weten hoe de kerkenraad er tegenover staat 

om een bijdrage te doen aan de CPG. De CPG komt geld tekort voor de 

reis naar Jimramov omdat er te weinig mensen meegaan. De vraag van 

het CkV is wat is de verbintenis met Jimramov de kerkenraad waard? 

De kerkenraad besluit om € 500 te willen bijdragen voor deze reis om de 

verbintenis met onze Partnergemeente in stand te houden. 

• Alle onderhoud zoals houtrotherstel e.d. aan onze gebouwen is bijna 

uitgevoerd, schilderwerk moet nog worden gedaan. 

• De kerkrentmeester vertelt dat er vorig jaar een legaat is binnengekomen 

dat besteed zal worden aan de nieuwe kerktuin. 

 

b) Zaken betreffende de Eredienst 

• Een diaken deelt mee dat Inspiration medewerking zal verlenen aan de 

dienst op 1e Pinksterdag. 

• Voor de dienst op 1e kerstdag is het gesprek nog gaande. 

 

c) Taakgroep Pastoraat 

• Een ouderling deelt mee dat er een overleg is geweest met het wijkteam 

wat heel prettig is verlopen. Op 9 oktober wordt er een wijkavond 

gehouden.  

 

d) College van Diakenen 

• Een diaken meldt dat het college heeft vergaderd. Zij komen met de 

nieuwe diakenen bij elkaar op 1 mei. 

• De penningmeester is bezig met de jaarrekening. 

• De diaconie is blij met de “taakdragers” het werkt heel prettig.  

 

e) Taakgroep Jeugd  

• De taakgroep is niet bij elkaar geweest 

 

f) Begeleidingscommissie Predikant met bijzondere opdracht 

• De begeleidingscommissie is niet bij elkaar geweest. 

 

g) Werk van kerkelijk werker/pastor 

Er valt niets te melden.  
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6) Controle jaaragenda 

De jaaragenda wordt gecontroleerd. 

 

7) Lief en leed 

Dit punt is vertrouwelijk en wordt derhalve niet genotuleerd. 

 

8) Correspondentie, ingekomen stukken/uitnodigingen ter bespreking/ter info 

a) Ter bespreking - geen 

b) Uitnodigingen  

a. Gmail - Ring Hoeksche Waard - Uitnodiging thema-avond  
b. Gmail - Classis Delta - Vooraankondiging uitnodiging afscheid  

ds. v.d. Maas  
c) Ter info 

a. overleg kerkvertegenwoordigers Hoeksche Waard met college B&W op  
18 maart 2025,  

b. Classisvergadering, Classis nieuwsbrief 
c. PKN – nieuwsbrief 
d. RABOBANK - bestuurswijzigingen doorgeven 
e. Stichting Veilige kerk – nieuwsbrief 
f. Schreeuw om leven 
g. Preekrooster 2025 en Voorlopig preekrooster 2026 

 

9) Rondvraag 

Niemand had een vraag. 

 

10) Sluiting 

De preses sluit de vergadering af met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. 

 

11) Volgende vergaderingen: 

Volgende vergaderingen: 

• Moderamen: donderdag 15 mei 2025, 19.30 uur in de Ark 

• Kerkenraad: donderdag 22 mei 2025, 19.30 uur in de Ark  

 

 

J. Buth      Ben Heuser 

Preses      Scriba 
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21 september 2025 
 

Dat is nog een eind weg maar toch willen wij deze datum alvast benoemen  

in deze “In Eendracht” 

 

Het is de startdatum van het nieuwe kerkelijk seizoen en  

ook dit jaar willen we er met elkaar, jong en oud een mooi weekend  

van maken waar verbinding centraal zal staan. 

 

Het jaarthema van onze kerken is: 

 

‘Kijk!”                                                                                              
 

Laat je verrassen door het werk van Gods Geest. 

 

We hopen u en jou allemaal te ontmoeten en deze datum alvast  

in de agenda noteert want het beloofd een bijzondere dienst  

te worden waarbij zandtekenkunst een rol zal spelen. 

 

In de volgende “In Eendracht” en via de beamer houden we  

u en jullie op de hoogte. 

 

Met een hartelijk groet                                                                   

 Ria de Groot en Lia Stolk 
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Oproep vrijwilligers voor PassieWaard. 

 
De PassieWaard; een dagactiviteitencentrum in Zuid- Beijerland, onderdeel van 
Alerimus. Het biedt een unieke plek voor mensen met een niet-aangeboren 
hersenletsel of chronische aandoening die hun dag op een creatieve manier willen 
invullen. Bij ons kan je je artistieke talenten ontdekken, ontwikkelen en in alle rust 
tot bloei laten komen. De diversiteit van 'jong tot oud' maakt de PassieWaard zo 
uniek. De dag begint met een warm welkom door onze vrijwilligers en 
medewerkers die altijd klaarstaan om te helpen en ondersteunen. Na een gezellig 
moment van koffie of thee wordt de ochtend gevuld met diverse creatieve 
activiteiten; van schilderen en keramieken tot mozaïeken en tekenen. Iedereen 
werkt op zijn of haar eigen tempo en krijgt de vrijheid om een persoonlijke stijl te 
ontwikkelen. Tijdens de lunch, die wordt verzorgd door onze gastvrouwen, 
ontstaat er ruimte voor gezelligheid en het opbouwen van een netwerk en nieuwe 
vriendschappen. De sfeer in de PassieWaard is ontspannen en stimulerend. Aan 
het eind van de ochtend óf de dag gaat iedereen naar huis met een voldaan 
gevoel. Het kunstwerk dat gemaakt is op de PassieWaard krijgt meestal een plek 
in de PassieHoek, waar het bewonderd en verkocht kan worden.  
 
Wat wij zoeken zijn nog meer enthousiaste vrijwilligers die graag willen 
ondersteunen op de groep omdat er, gelukkig, steeds meer deelnemers 
aangemeld worden bij ons. Dit kan een hele dag zijn, een halve dag, wekelijks, om 
de week, of als oproepkracht. Wilt u, of kent u iemand, die meer hierover wilt 
weten? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen via de mail; 
passiewaard@alerimus.nl of bel even naar; 06-19541889. Dan staan wij u graag 
te woord en wie weet krijgt u interesse om vrijblijvend een keer langs te komen. 
 
 

 
 
 
Lieve groetjes van alle medewerkers 
& vrijwilligers van de PassieWaard. 
   Moniek van Egten. 

 

 
 
 
 
 
 

 


