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Predikant: Antje Groenendijk - Meindersma
Koninginneweg 6
3284 KJ Zuid-Beijerland
Tel. 0186-785712
Email: antjegroenendijkmeindersma@live.nl

Predikant pastor: 80+leden van de gemeente

Scriba: Tine Nederveen-Barendregt, Margrietlaan 6,
3284 KM Zuid-Beijerland. Mobiel: 06-4314 0427
Email: scriba.eendrachtskerkzb@gmail.com

Familieberichten:
Berichten van ziekenhuisopname, thuiskomst en geboorte
doorgeven aan: Teuny v.d. Giesen-Langerak, tel: 0186 - 661930
of mobiel: 06 2749 5140
email: familieberichten@eendrachtskerk.nl

Kerktaxi: Dhr. Tejo Vink, Torenlaan 39, tel. 0186 - 662314

Ledenadministratie:
Dhr. Leendert de Vos, Johan Berkstraat 9, tel.0186 - 662544
Email: ledenadministratie@eendrachtskerk.nl

“de Ark”: Koninginneweg 4, tel: 0186 — 662720

Het rekeningnummer van de Protestantse Gemeente te Zuid-Beijerland is:
NL18 RABO 0373 7337 47

Voor aankoop van collectebonnen is het mailadres:
collectebonnen@eendrachtskerk.nl en het rekeningnummer is:
NL71 RABO 0373 7337 63
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Wekelijkse berichten beamerteam:

Berichten voor de wekelijkse zondagse nieuwsbrief sturen naar:
beamerteam@eendrachtskerk.nl voor donderdag 18.00 uur.
Let op: niet meer dan 70 woorden!

Website: voor informatie Eendrachtskerk: www.eendrachtskerk.nl

Kerkdienst gemist en dan zoeken op Zuid-Beijerland.
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk

Kopij voor “IN EENDRACHT” MEI 2024

s.v.p. inleveren voor 15 april 2024.

Inleveradres voor kopij “In Eendracht”: ineendracht@eendrachtskerk.nl

Liefst op A5 formaat in Word ! Bets Naaktgeboren en Jacqueline Voogt

Kopieerwerk: Leen Naaktgeboren, email: Lnaaktgeboren@upcmail.nl

Rondom de dienst

7 april

Ds. Antje Groenendijk-Meindersma
Kleur kerkelijk jaar: wit

Oppas: Marja Groenenberg
Nevendienst: beide groepen: Gerrit Boon
Welkom: Wim en Marja Schilperoord
Ouderling van dienst: Jan Buth
Diaken van dienst: Anja Boon
Koster: Jan Saarloos
Organist: Adri Poortvliet
Collecte: 1 Ambulancewens
2 Kerk
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14 april

9.30 uur: Ds. L.J. Lingen, Sommelsdijk
Kleur kerkelijk jaar: wit
Oppas: Anita van Drunen
Nevendienst: beide gr.: Angelique de Jong
Welkom: Nel de Regt en Carolijn Bouman
Ouderling van dienst: Gerrit Boon
Diaken van dienst: Paula van der Wel
Koster: Jaap Stolk
Organist: Jacob van Nes
Collecte: 1 Mercyships
2 Kerk

21 april

9.30 uur:  Ds. Antje Groenendijk-Meindersma

Kleur kerkelijk jaar: wit
Oppas: llona Schilperoord
Nevendienst: gr. 1 t/m 5: Linda Bezemer
BC.: Gerrit Boon
Welkom: Johan Konijnendijk en Suzanne Saarloos
Ouderling van dienst: Ben Heuser
Diaken van dienst: Peter de Hoog
Koster: Corné Wols
Organist: Adri Poortvliet
Collecte: 1 Mercyships

2 Kerk

17.00 uur: Joh. de Heerzangdienst
Affiche op de achterzijde.(blz.19)




9.30 uur:

9.30 uur:

28 april

Tentdienst, Voorbereiding Maaltijd van de Heer
Ds. Antje Groenendijk-Meindersma
Kleur kerkelijk jaar: wit
Oppas: Jacqueline Voogt
Nevendienst: beide gr.: Janneke van Berkel
Welkom: Anita van Drunen en Teuny van der Giesen
Ouderling van dienst: Lia Stolk
Diaken van dienst: Marja Buth
Koster: Hans van Brakel
Band met zangeressen en zanger (zie blz. 9)
Collecte: 1 Adra Nederland

2 Kerk

5 mei

Viering en dankzegging Maaltijd van de Heer
Ds. Antje Groenendijk-Meindersma
Kleur kerkelijk jaar: wit
Oppas: Lotte van der Bie
Nevendienst: beide gr.: Mariska Blaak
Welkom: Anneke Weij en Jolanda Heuser
Ouderling van dienst: Ria de Groot
Diaken van dienst: Anja Boon
Koster: Jan Saarloos
Organist: Adri Poortvliet
Collecte: 1 Adra Nederland

2 Kerk

Leesrooster van de kindernevendienst voor
de maand april

7 april
14 april
21 april
28 april

Jona 1 Jona vlucht voor God

Jona 2 Jona wordt gered door God

Jona 3 Jona vertelt Gods boodschap in Ninevé
Jona 4 God spaart ook Ninevé
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Data Doopdiensten

Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit kenbaar maken bij de
predikant, scriba of ouderling. In overleg wordt er een datum gekozen.

Tuinploeg:

zaterdag 6 april zaterdag 20 april
Tony Groenenberg(L) Marco Bezemer(L)
Leo Hoek Koos Weeda
Hans v.d. Sar Leen Goudswaard
Jan Saarloos Adri Schut

Wel en Wee

Laatst werden wij verrast met een boeket van de kerk. Het doet ons
ontzettend goed dat de kerk en de gemeente ons op allerlei manieren
ondersteund d.m.v. bloemen, kaarten, bezoeken, telefoontjes etc.

Hoewel de situatie zorgelijk blijft slaat de immuuntherapie aan en daardoor is de
ziekte momenteel stabiel.

Alle belangstelling vanuit de kerk en de gemeenteleden op welke manier dan
ook geuit, wordt door ons zeer op prijs gesteld en geeft ons de kracht en de
moed om positief te blijven en te vertrouwen op Hem.

Nogmaals bedanki!

Leendert en Jannie de Vos.




Memoriam

Cor van de Griend 15 mei 1954 — 12 maart 2024

Op dinsdag 12 maart overleed Cor van de Griend op de leeftijd van 69
jaar. Het laatste jaar woonde Cor in de boerderij van zijn ouders aan de
Kleine weg. In de jaren dat hij aan de Zuidoordseweg in Goudswaard
woonde, kwam hij toch elke dag in Zuid-Beijerland. Vele jaren zorgde hij
voor zijn moeder Janny. Ook toen zij naar de Buitensluis verhuisde
bezocht hij haar elke dag.

Cor had al 28 jaar een relatie met Angelina. Toen hij bij de ABN-AMRO
bank werkte, was hij haar chef. Met trots zei hij: Ze was een aanpakker.
Toen Cor anderhalf geleden ziek werd, haalde hij de band met de kerk
weer wat aan. Wat was hij dankbaar dat hij na een lang verblijf in het
Erasmus en in de Rembrandt weer naar huis mocht. Het verdriet was
groot toen hij ruim een maand geleden te horen kreeg dat hij zou gaan
sterven.

Op vrijdag 15 maart is er in de Ark afscheid van Cor genomen. We lazen
uit de Bijbel over de kwetsbaarheid van ons mensen en over de trouw
van God, in leven en in sterven. Na het samenzijn is Cor begraven op de
algemene begraafplaats van Zuid-Beijerland.

We bidden om troost en moed voor Angelina, Djelaney, Geert, verdere
familie en vrienden.

Correspondentieadres: Zuidoordseweg 18, 3267LW Goudswaard.



Uit de pastorie

Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd
worden (Matteiis 5:9)

Theoloog en publicist Stefan Paas wond woensdag 28 februari j.I. geen doekjes
om. In het verleden zijn wij, christenen, nog wel eens in de valkuil van een
vooral verticale benadering van het heil in Christus gevallen. Alle nadruk viel op
de persoonlijke relatie met God, op de vrede in je eigen hart, maar het geloof in
Christus gaat ook over vrede stichten in de wereld, over vrede met je naasten
en over het besef dat vrede zonder gerechtigheid, zonder recht niet mogelijk is.

In het najaar van 2023 publiceerde Stefan Paas, professor aan de VU en de
TUU een boek over dit onderwerp. Het boek draagt de titel ‘Vrede’. Naar
aanleiding van dit boek heeft het bestuur van ring
Hoeksche Waard hem voor één van haar twee
jaarlijkse spreekbeurten uitgenodigd en zodoende
was hij op woensdag 28 februari te gast in de
Gereformeerde Kerk van Puttershoek, waar hij bijna
80 mensen, afkomstig uit (bijna) alle hoeken en gaten
van de Hoeksche Waard onder zijn gehoor had.

Bevlogen sprak hij over zijn geloof in Jezus
Christus, zijn Verlosser, en over zijn
overtuiging dat het geloof in Christus

. gelovigen aanzet tot daden van vrede en
gerechtigheid. Hij sprak over het falen van
het Westerse christendom in de tijd van de
slavernij, hij sprak over zijn zorg over de
prijs die de schepping betaalt als gevolg van
ons verlangen naar meer en groter. Nadat
de aanwezigen een korte tijd met elkaar in gesprek waren gegaan over de
spanning die er in hun kerkelijke gemeente en in een persoonlijk leven wel of
niet is tussen de aandacht voor het redden van zielen voor de eeuwigheid
(verticaal) en het zoeken van het koninkrijk en zijn gerechtigheid (horizontaal),
benadrukte dr. Paas opnieuw dat in de kerk en in het leven van de gelovige de
beide dimensies van het geloof niet zonder elkaar kunnen.

En dan is het bijzonder hoe die beide dimensies samenkomen in het leven van
de 47-jarige Russische opponent van Poetin, Alexsej Navalny, die op 16
februari j.I. in een strafkolonie in Siberié de dood vond. In het laatste decennium
van zijn leven heeft Navalny de overgang gemaakt van de nationalistische
orthodoxie naar een ernstiger en doorleefd geloof. Zo zijn de geloofsuitspraken,
die hij op 20 februari 2021 tijdens zijn slotpleidooi van een zoveelste
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rechtszitting deed, dermate krachtig dat ze ook alle seculiere media haalden:
“Feit is dat ik een christen ben. In mijn Anticorruptie-stichting werd ik erom
bespot, want de meesten daar zijn ongelovig en ook ikzelf was eens een militant
atheist. Maar nu ben ik een gelovige en dat maakt mijn leven veel en veel
eenvoudiger. Er is een boek waarin min of meer staat welke handelingen we in
bepaalde situaties moeten verrichten. Het is niet altijd makkelijk dat boek te
volgen, maar ik probeer het”. Daarom houdt hij het vol, zei Navalny. “De
Bijbeltekst ‘Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij
zullen verzadigd worden’ is momenteel
het belangrijkste politieke idee in
Rusland. Zonder toeters en bellen staat
hier: er schuilt kracht in gerechtigheid.
Wie de waarheid en gerechtigheid
achter zich heeft, zal winnen”. Navalny
citeert hier Matteus 5 vers 6, dat
evenals de titel van dit artikel afkomstig
is uit de Bergrede. Hij ziet die tekst ‘min -
of meer als instructie voor zijn activiteiten’. Hij verandert ook zijn ambitie:
“Rusland moet niet alleen vrij zijn, Rusland zal gelukkig zijn.” (met dank aan het
ND d.d.1 maart j.l.)

Met een diepe buiging voor deze christen besluit ik dit artikel. Voor talloze
anderen is hij een voorbeeld geworden.

(dit artikel stond eveneens in de Kerkbode voor de Hoeksche Waard d.d. 10
maart j.l)

Bij de diensten.
Zondag 31 maart. PAASFEEST
Christus onze Heer
is voor ons gestorven
en Hij daalde neer
in het doodsgebied
deed de dood teniet
in de nieuwe morgen

Met medewerking van een ensemble van Crescendo o.l.v. Arnold Zwijgers
zingen we de mooiste Paasliederen en vieren we dat er met de opstanding van
Onze heer een nieuwe morgen is begonnen. We lezen het Paasevangelie uit
Marcus 16.



Zondag 31 maart Zondag 31 maart
Jongerenkerk Basiscatechese
Voor wie: 12 t/m 18-jarigen; Plaats: de JOR; voor kinderen van

Leiding: Maaike en Noortje groep 6,7 en 8
Tijd: 10.00 — 11.00 uur (tijdens de kerkdienst) De kinderen van de

Aan de hand van actuele onderwerpen leggen basiscateche_se gaan
wij de verbinding met het geloof en/of de Bijbel. evenals de kmqeren
We doen spelletjes, korte opdrachtjes, kijken van de nevendienst

naar leuke filmpjes en maken het samen heel na het kindermoment
gezellig! naar hun eigen

ruimte.

Zondag 7 april.

Op deze zondag zal aan Elodie Eliana van
Leeuwen Bouwmeester, de doop bediend
worden. Elodie is een dochter van Marco en
Debbie en het kleine zusje van Eloise en
Eleano, Asterstraat 24, 3284 XT.

Kind, je ogen nu nog dicht,

doe ze open, zie het Licht

Zie waarin je wordt gedoopt:

liefde die geloof en hoopt (André Troost)
Let op: de dienst begint om 9.30 uur.
Zondag 21 april. Op deze derde zondag na Pasen lezen we uit één van de
evangelién over een verschijning van Jezus.

Zondag 28 april. We zitten alweer
midden in de Zuid-Beijerlandse
feestweek en dus is het opnieuw tijd voor
de POPDIENST IN DE TENT. Jan van
Drunen brengt opnieuw een geweldige
band bij elkaar en onze zangeressen
Marion en Moniek en onze zanger-gitarist Peter zijn in ieder geval ook weer
van de partij. Het wordt vast en zeker weer een geweldig samenzijn. De dienst
begint om 11.00 uur.




Onderweg met God en met elkaar — belijdeniszondag 24 maart j.l.
Zondag 24 maart was een speciale

zondag voor onze gemeente. Op deze Wij hebben Gods liefde, % D
zondag hebben zes gemeenteleden in die in ons is, leren kennen A ’ #

en vertrouwen daarop.

het openbaar hun geloof beleden. ) God Is l1oFae WIE in de
Enkele decennia geleden lag het tamelijk ERIEEEELEAIILREEE
voor de hand dat jongvolwassenen te en SodERIrCn erm;

. 1 Johannes 4:16
midden van de gemeenschap van de

kerk aan God hun ja-woord gaven, maar
die vanzelfsprekendheid bestaat in onze gemeente niet meer. Die
vanzelfsprekendheid was er ook niet toen in oktober 2023 - aan het begin van
het kerkelijk seizoen - de gespreksgroep ‘Kernpunten van het geloof van start
ging. En ook nu, nu de belijdeniszondag is geweest, het ja-woord is gegeven en
de gelofte is afgelegd, is de relatie met God geen vanzelfsprekend gegeven in
hun leven geworden. Geloven, belijden, Jezus volgen, het is een levenslang
proces: van dag tot dag, van maand tot maand, van jaar tot jaar zijn we
onderweg: met God en met elkaar, in de gemeenschap van de kerk. En in ons
leven neemt God, het geloof, de kerk niet altijd dezelfde plaats in. Geloven,
belijden en ook volgen mag je doen op een manier die bij jou past. In
verbondenheid met de Vader en de Zoon zoek je je weg in het geloof en in het
leven. Maar geloven én belijden én volgen is nooit vrijblijvend. Een leven met
God en in navolging van Zijn Zoon vraagt ook wel het een en ander van je.
Maar nooit meer dan je aan kunt. Denk aan de waardevolle woorden van Jezus
uit Mattets 11 vers 29: “Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig
en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht
en mijn last is licht”.

Theoloog-dichter Alfred Bronswijk schreef het zo:

Wie kan ik voor U — God - zijn?

Wat kan ik voor U — God - doen?

Wees een mens die blijft geloven.

Wees een mens die steeds opnieuw begint.
Wees een mens die nog kan hopen.

Wees een mens die zonder meer bemint.

Als gemeente feliciteren we

Carolijn Bouman-Visser en Rik Bouman, Molendijk 22, 3284 LJ, Jaap van
Oudheusden, Ridder van Dorplaan 44, 3284 AV, Martin Schilperoord,
Irenestraat 1B, 3264 XE Nieuw-Beijerland, Corné Wols en Janine Wols-Buth,
Van Vollenhovenstaat 29, 3265 BX Piershil nogmaals met hun keuze. En wij
wensen hen en degenen die bij hen horen van harte Gods zegen toe.
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Slotontmoeting Ontmoetingsgroep 25+/Ontmoetingsgroep
65+/gespreksgroep Kernpunten van het geloof

Graag nodig ik de deelnemers van bovenstaande drie gespreksgroepen én
jullie evt. partners en kinderen uit voor de
slotontmoeting van dit seizoen op zondag 5
mei. Dit keer drinken we na de kerkdienst

Y
waarin we stil staan bij de betekenis van onze "’Zﬁ%
vrijheid een kop koffie en gebruiken we ’Jg
samen de VRIJHEIDSMAALTIJD. Rond 1 uur
besluiten we ons samenzijn. d
WELKOM!! =
Je kunt je aanmelden via mijn 06-nummer. -

1VRIJHEIDS
Laat dan ook even weten met hoeveel =
MAALTIJD

mensen je komt!

Wekelijkse nieuwsbrief — jaargang 5
Begin maart verscheen op de vroege vrijdagmiddag onze Nieuwsbrief nr. 1 van
jaargang 5! Met dank aan de schrijvers en aan Teuny van der Giesen die week
in week uit een groot deel van de nieuwsbrief opmaakt en deze vervolgens — in
twee delen!! — verstuurt zijn we al weer bij de vijfde jaargang aangekomen. De
moeite waard om te vermelden is dat de nieuwsbrief wekelijks aan zo’'n 350
mailadressen wordt verstuurd en dat we hiermee dus vele gemeenteleden en
ook andere belangstellenden bereiken. Er is geen onderzoek naar gedaan,
maar zonder twijfel is de rubriek ‘Wel en wee’ de meest gelezen rubriek van de
nieuwsbrief. En het fijne is dat deze rubriek vervolgens ook heel veel medeleven
genereert: kaartjes, appjes, telefoontjes, bloemetjes.

Voor een gemeente van Jezus Christus doet het oo

onderlinge meeleven ertoe. Het is van betekenis om Altljd op de >
elkaar in goede tijden en in moeilijke tijden in het oog te hoogte!
houden.

Schrijf je nu in voor de
nieuwsbrief!

Tenslotte: ontvangt u of jij geen nieuwsbrief, stuur dan

een mailtie naar

t.v.d.giesen@kpnplanet.nl. Zij zorgt ervoor dat u ook in haar mailinglijst wordt
opgenomen!

Met een hartelijke groet,

Antje Groenendijk-Meindersma

0186-785712/06-39409516
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Bedankt

We willen iedereen hartelijk bedanken voor alle belangstelling tijdens
mijn ziekte en ziekenhuis opname. Het ontvangen van de vele kaarten en
de bloemen hebben ons erg goed gedaan.

Met hartelijke groeten,
Jan en Pleunie Pierneef.

Bedankt

We bedanken iedereen voor de belangstelling in de vorm van praatje, kaarten
en bloemen na de operatie van de cyste in m’n buik. De uitslag van de kweek
is goed en daar zijn we dankbaar voor.

Alle belangstelling heeft ons goed gedaan.

Met vriendelijke groet
ook namens Leen, van Bets Naaktgeboren.

Bedankt

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten en
medeleven na mijn operatie.

Met een hartelijke groet van
Joke Pijl.
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UITNODIGING
WIJKAVOND "WIJK 5"

Op vrijdag 19 april a.s. willen we weer
een gezellige wijkavond organiseren
voor jong en oud van wijk 5.
Vanaf 17.30 uur kunt u binnenlopen
waarna we om 18.00 uur willen starten

met een overheerlijk

***PANNENKOEKENBUFFET***

Vervolgens doen we een quiz en besluiten de avond met koffie of
thee.
Dit alles vindt plaats in DE ARK aan de Koninginneweg
te Zuid-Beijerland.
We hopen van harte dat u gehoor wilt geven aan deze vorm van met
elkaar gemeente zijn, zodat we op een fijne avond terug kunnen
zien.

Wilt u meer informatie, u opgeven voor deze avond of wenst u te
worden opgehaald, neem dan contact op met:
Dick Saarloos, tel. 06-46163075, e-mail: dicksaarloos@hetnet.nl of
Margriet Roubos, tel. 662551, e-mail: roubosi@gmail.com

U kunt zich opgeven t/m 12 april a.s.

Met vriendelijke groeten Uw wijkteam
van de Eendrachtskerk te Zuid-
Beijerland
Gerrit, Peter, Dick, Ria en Margriet
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COLLECTEDOELEN

Het doel van de vastenpot op 28, 29 en 30 maart is voor Christion Refugee

Relief (CRR)

CRR organiseert hulptransporten naar vluchtelingenkampen aan de rand van
Europa en Oekraine. In de overvolle kampen is een structureel tekort aan bijna
van alles. Stichting CRR verstuurt daarom maandelijks hulptransporten naar de
vliuchtelingenkampen.

Kleding en hygiéne producten worden landelijk ingezameld via inzamelpunten,
en deze worden in Nieuw Lekkerland gesorteerd, verpakt en gelabeld. Zo
kunnen ze in de kampen direct worden uitgedeeld.

COLLECTEDOELEN IN APRIL 2024:

7 april stichting ambulancewens, 14 en 21 april Mercy Ships,
28 april en 5 mei Adra Nederland.

Ambulancewens: deze stichting vervult de wensen van terminale immobiele
patiénten. Soms gaat het om hele kleine dingen, die voor de patiént van grote
waarde zijn. Zoals nog 1 x de zee zien, naar een concert, nog een keer naar
huis kunnen. Maar ook met een zieke naar een begrafenis. Per dag worden er 5
tot 7 wensen vervult. Inmiddels zijn er sinds 2007 meer dan 20.775 wensen
vervuld. Dus warm aanbevolen.

Mercy Ships : Elk jaar overlijden er 17 miljoen mensen omdat zij niet de zorg
kregen die ze nodig hadden. Maar ieder mens heeft recht op goede zorg. Sinds
1978 zet Mercy Ships zich in om zorg mogelijk te maken voor de allerarmsten.
Op de ziekenhuisschepen wordt gratis veilige medische zorg geboden. Ook
worden lokaal medische trainingen gegeven, door vrijwillige artsen en
verpleegkundigen.

Adra Nederland: In de strijd tegen armoede en onrecht staat Adra voor Kans
gelijkheid, Rechtszekerheid en keuze vrijheid. Zij staan voor een wereld waarin
elk kind, elke man en vrouw eerlijke kansen krijgt en gelijke rechten heeft. Dit
doen zij via noodhulp, voeding, onderwijs, gezondheidszorg en economische
ontwikkeling.
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COLLECTEVERANTWOORDING FEBRUARI 2024.

Kerk: Collecten en digitaal €. 819,60
Diaconie: PKN Bangladesh €. 298,15
PKN Noodhulp Griekenland €. 272,95
18 en 25 februari waren de collectes voor de ZWO €. 218,85 en €. 211,65
Bloemen €. 11,00

Elke woensdagochtend is er vanaf 10.00 tot 11.30 uur
KOFFIEOCHTEND in de ARK
IEDEREEN IS WELKOM
Bij slecht weer én bij goed weer kunt u opgehaald worden.
Contactpersoon is Ria de Groot, tel.nr. 06-33586075

Via de Ark kun je de kerkzaal betreden om daar even stil te zijn, te
bidden of te mediteren
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Groene kerken commissie

De lente is weer begonnen na een zeer zachte winter. Desondanks blijft het
installeren van energiebesparende maatregelen of je inrichting in je huis een
goede actie voor het milieu en vaak ook voor je portemonnee. Je kunt hierbij
denken aan:

- verduurzamen en isoleren van je woning

- duurzaam verbouwen

- kiezen voor natuurlijke en gerecyclede materialen

- herstellen en refurbishen in plaats van vervangen.

Ook al staat de zomer voor de deur misschien is dit wel het moment om alvast
na te denken over wat zou kunnen helpen en hier een plan voor te maken. Voor
het verduurzamen en isoleren van je huis zijn subsidies beschikbaar al moet je
wel vooraf goed te voorwaarden bekijken. Zo kunnen er eisen worden gesteld
aan de materialen en gerelateerde isolatiewaarden die hieraan zijn gekoppeld of
bijv. het aantal vierkante meter dat je aanpakt. Het kan daardoor interessant
worden om voor het zelfde geld toch meerdere zaken aan te pakken om aan de
vereiste aantal vierkante meter te komen. Uit ervaring weet ik dat de ISDE
subsidie zonder voorbereiding lastig aan te vragen kan zijn maar bij het grondig
aanpakken van je huis toch een welkome subsidie kan zijn.

Kijk voor de mogelijke subsidies ook een keer op:
- verbeterjehuis.nl — hoe betaal ik het
- RVO.nl — ISDE subsidie

Naast het verduurzamen en isoleren van je huis kun je ook je interieur
aanpakken. Steeds meer producten zijn gemaakt van natuurlijke en gerecyclede
materialen. Steeds meer ontwerpers kiezen voor bioplastics en meubels van
gerecycled hout. Met de Groene(re) Meubelzoekmachine kun je 100.000
meubels vergelijken. En met vintage tweedehands (design)meubelen maak je
sowieso een keuze die beter is voor het milieu.

Tip! Je oude meubels geef je een nieuw leven via de kringloopwinkel of
marktplaats. Kijk eens op reliving.nl voor mooie vintage meubels.

Dus als de lentekriebels starten en je mogelijk met de voorjaarsschoonmaak
bezig bent, denk dan eens na hoe je jouw huis verder zou kunnen
verduurzamen, mogelijk verder isoleren of als je meubels wilt vervangen kijk
dan ook eens op de genoemde sites.

Wilt u meer weten over de subsidie of heeft u tips voor ons als commissie.
Dan horen wij dit graag.

Namens de commissie Groene Kerk,

Rik Bouman
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https://www.verbeterjehuis.nl/hoe-betaal-ik-het/
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren
https://furn.nl/
reliving.nl

Donderdag 4 april: informatieavond over energie

In het kader van "Kerk in het dorp", één van de speerpunten uit
ons beleidsplan, is er op donderdag 4 april weer een
informatieavond.

Deze keer is te gast: Jan Wegman, makelaar in energie.

Jan komt ons iets vertellen over de energiemarkt in Nederland.

Hij kan wellicht uw vragen beantwoorden over welke leveranciers

er zijn met hun diverse soorten contracten, of bijvoorbeeld over wel of
niet investeren in duurzaam. Een avond met veel voorbeelden,
anekdotes en eyeopeners over de energiemarkt.

Wilt u hier meer over horen? Dan bent u van harte welkom in
De Ark. De toegang is gratis, aanvang 20.00 uur, inloop vanaf
19.30 uur.

Wie heeft er iets bijzonders te vertellen?

We zijn op zoek naar mensen met een bedrijf, baan of hobby waarover
ze graag wat zouden vertellen bij een volgende avond van “Kerk in het
dorp”. Bent of kent u zo iemand? Dan kunt u contact opnemen met
Suzanne Saarloos, secretaris van het CvkK,

e-mail: , suzanne.saarloos@planet.nl of tel.: 06-29355460.
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GEBRUIK DE ARK

Onze uitgebreide en ook geheel vernieuwde gebouw
“De Ark” wordt verhuurd aan verenigingen en of
particulieren voor het houden van:

Vergaderingen
Cursussen
Verjaardagen
Huwelijks jubilea
Etc.

Wij willen u er op attenderen dat ook u hier gebruik
van kunt maken.

De zaalhuur varieert per zaal en bedraagt per

Zaal 1 (per dagdeel) € 60,00

Zaal 2 (per dagdeel) € 60,00

Zaal 3 (per dagdeel) € 70,00

Zaal 4 (per dagdeel) € 75,00 inclusief terras (JOR)

In het gebouw is een beamer en een geluidsinstallatie
aanwezig welke in overleg gebruikt kunnen worden.
Ook de bediening van koffie, thee e.d. is in overleg
mogelijk.

Voor afspraken: Linda van Brakel
0186-669005 / 06-1357 1424

e-mail: deark@eendrachtskerk.nl

(ook voor huur van de Eendrachtskerk).
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Zondag 21 april 2024
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ZANGDIENST
LIEDEREN UIT DE BUNDEL VAN
JOH. DE HEER

ORGEL : Adri Poortvliet

TROMPET : Arie Zwijgers

Aanvang :17.00 uur

Waar : Eendrachtskerk in Zuid-Beijerland

VAN HARTE UITGENODIGD!

B Protestantse Gemeente
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