
Orde van dienst - zondag 14 januari 2024 – Eendrachtskerk - Zuid-Beijerland 
 
Beamer, beeld en geluid: Jesse Jongenotter en Stefan v.d. Bie 
Diaken: Paula v.d. Wel 
Kindernevendienst: Angelique de Jong 
Koster: Corné Wols 
Lector: Ellen Lankhaar 
Oppas: Ilona Schilperoord 
Orgel: Sander van der Kaaij 
Ouderling van dienst: Jan Buth 
Voorganger: ds. Stefan Francke uit Middelburg 
 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
Intochtslied: Lied 62 vers 1 
1 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
van Hem verwacht ik altijd weer 
mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen. 
Ik wankel niet, want Hij staat vast; 
mijn toevlucht, als het water wast, 
mijn rots, mijn enige vertrouwen. 
 
Bemoediging en groet 
 
Klein Gloria 
Ere zij de Vader en de Zoon 
en de heilige Geest, 
als in den beginne, 
nu en immer 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen. 
 
Gebed voor de nood van de wereld 

 
Zingen: Ev Liedbundel 202 (melodie Lied 753 "Er is een land van louter licht") 
1 Een stroom van ongerechtigheid, 
een zee van zonden zwart, 
zo donker diep, zo wild en wijd, 
zo duister is ons hart. 
2 Het koude water van de haat, 
de beek van bitterheid 
die dwars door deze wereld gaat, 
die bron van twist en nijd, 
3 dat water als het bloed zo rood, 
die donkere Jordaan 
is breed en diep en oeverloos - 
wie onzer zal bestaan? 



4 Halleluja, er is een brug, 
geen zee die ons nog scheidt! 
God overspant hoog in de lucht 
rivieren, woest en wijd! 
 
Gebed van de zondag 
 
Kinderen naar de nevendienst 
 
Zingen: "We gaan voor even uit elkaar" 
1 Wij gaan voor even uit elkaar 
en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God, 
op Hem zijn wij gericht. 
3 Straks zoeken wij elkaar weer op 
en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar: 
het is voor allemaal. 
 
Lezing: psalm 93 

1De HEER is koning, met hoogheid is Hij bekleed, de HEER is met macht bekleed 
en omgord. Vast staat de wereld, zij wankelt niet, 2en vast staat van oudsher uw 
troon, U bent van alle eeuwigheden. 3De stromen verheffen, HEER, de stromen 
verheffen hun stem, luid verheffen de stromen hun stem. 4Maar boven het geraas 
van de wijde wateren, van de machtige baren der zee, is hoog in de hemel de 
machtige HEER. 5Uw uitspraken zijn betrouwbaar. Heiligheid is van uw huis het 
sieraad, HEER, tot in lengte van dagen. 
 
Zingen: Lied 93 vers 1 en 2 
1 De Heer is Koning, Hij regeert altijd, 
omgord met macht, bekleed met majesteit. 
Hij grondvest d' aarde, houdt haar vast in stand. 
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand. 

2 Uw troon staat van de aanvang af gesteld 
op vaste pijlers in het oergeweld. 
Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer, 
het water stijgt, het water stijgt steeds meer. 
 
Lezing: Marcus 4: 35-41 
35Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei Hij tegen hen: ‘Laten 
we het meer oversteken.’ 36Ze lieten de menigte achter en namen Hem mee in de 
boot waarin Hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op. 37Er 
stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water 
kwam te staan. 38Maar Hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze 
maakten Hem wakker en riepen: ‘Meester, kan het U niet schelen dat we vergaan?’ 
39Toen Hij wakker geworden was, sprak Hij de wind bestraffend toe en zei tegen 
het water: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het water kwam helemaal tot 



rust. 40Hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nog steeds 
niet?’ 41Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is Hij 
toch, dat zelfs de wind en het water Hem gehoorzamen?’ 
 
Zingen: Lied 93 vers 3 en 4 
3 Geweldiger dan water en dan wind 
is in de hoogte God die overwint. 
Geweldig is de Here die zijn voet 
plant op de nek van deze watervloed. 
4 Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, 
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. 
Tot sieraad is uw hoge heiligheid 
en in die glans trotseert uw huis de tijd. 
Terug naar boven 
 
Preek "Golfbreker" 
 
Zingen: Zingende Gezegend 288 (melodie Lied 908 "Ik heb u lief, o mijn 
beminde") 
1 Hoe kom ik aan de overzijde? 
De doodsrivier is veel te diep! 
Wie kan mij over water leiden, 
de zee, die niemand nog ontliep? 
De golven gaan als huizen hoog, 
niemand, geen mens blijft droog. 
4 God dank! Met Hem kan ik het wagen, 
ik voel zijn handen onder mij, 
die tillen mij hoog op en dragen 
mij naar de verre overzij; 
ik ga niet onder in de schoot 
van duisternis en dood. 
5 Over de golven heen gekomen, 
over het water, door de wind, 

heeft Hij mij in zijn arm genomen; 
Hij draagt mij teder als een kind, 
vanaf dit allerlaatste strand 
naar gindse overkant! 
 
Gebeden, afgesloten met stil gebed en "Onze Vader" 
 
Slotlied: LvK (Liedboek voor de Kerken) 467 vers 1, 2 en 3 ("O eeuw'ge Vader, 
sterk in macht") 
1 O eeuwige Vader, sterk in macht, 
wiens arm betoomt der baren kracht, 
die wijst de grondloze oceaan 
de hem gestelde perken aan, 
o wil verhoren onze beê 



voor hen, die zijn in nood op zee! 
2 O Christus, wiens bestraffend woord 
door wind en water werd gehoord, 
die onder ’t stormen rustig sliep 
en wandelde over ’t schuimend diep, 
o wil verhoren onze beê 
voor hen, die zijn in nood op zee! 
3 O Geest, die op de grote vloed 
gelijk een vogel hebt gebroed, 
breng Gij ’t geweld der zee tot staan 
en laat de mens met vrede gaan. 
O wil verhoren onze beê 
voor hen, die zijn in nood op zee! 
 
Wegzending en zegen,  
 
gevolgd door Lied 415 vers 3 
3 Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 
Samen koffie drinken 


