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Predikant: Antje Groenendijk - Meindersma 
  Koninginneweg 6  
  3284 KJ Zuid-Beijerland 
  Tel. 0186-785712 
  Email: antjegroenendijkmeindersma@live.nl  
 
Predikant pastor:  80+leden van de gemeente 
  Ard van den Berg,  Dreeshof 2,  3274 CC Heinenoord 
  Tel: 06-3000 8197 
  Email: pastor@eendrachtskerk.nl 
  Werkdagen: maandag en dinsdag 
 
Scriba: Tine Nederveen-Barendregt, Margrietlaan 6, 
  3284 KM Zuid-Beijerland.  Mobiel: 06-4314 0427 
  Email: scriba.eendrachtskerkzb@gmail.com 
 
Familieberichten: 

Berichten van ziekenhuisopname, thuiskomst en geboorte    
doorgeven aan: Teuny v.d. Giesen-Langerak, tel: 0186 - 661930 
of mobiel: 06 2749 5140 
email: familieberichten@eendrachtskerk.nl 

 
Kerktaxi: Dhr. Tejo Vink, Torenlaan 39, tel. 0186 - 662314 
 
Ledenadministratie: 
  Dhr. Leendert de Vos, Johan Berkstraat 9, tel.0186 - 662544 
  Email: ledenadministratie@eendrachtskerk.nl 
 
“de Ark”: Koninginneweg 4, tel: 0186 – 662720 
 
Het rekeningnummer van de Protestantse Gemeente te Zuid-Beijerland is: 
NL18 RABO 0373 7337 47  
 
Voor aankoop van collectebonnen is het mailadres: 
collectebonnen@eendrachtskerk.nl en het rekeningnummer is: 
NL71 RABO 0373 7337 63  
  

mailto:antjegroenendijkmeindersma@live.nl
mailto:scriba@eendrachtskerk.nl
mailto:collectebonnen@eendrachtskerk.nl
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Wekelijkse berichten beamerteam:  
Berichten voor de wekelijkse zondagse nieuwsbrief sturen naar: 
beamerteam@eendrachtskerk.nl voor donderdag 18.00 uur. 
Let op: niet meer dan 70 woorden! 
 
Website: voor informatie Eendrachtskerk: www.eendrachtskerk.nl 
 
Kerkdienst gemist en dan zoeken op Zuid-Beijerland. 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk 

 
 

Kopij voor    “IN EENDRACHT”   MAART    2024 
 

s.v.p. inleveren  vòòr  15  februari   2024 
 

Inleveradres voor kopij “In Eendracht”:  ineendracht@eendrachtskerk.nl 
 
Liefst op A5 formaat in Word !  Bets Naaktgeboren en Jacqueline Voogt 
 

Kopieerwerk: Leen Naaktgeboren, email: Lnaaktgeboren@upcmail.nl 
 
 

  Rondom de dienst 
 
 
   4 februari 
 
  10.00 uur: Werelddiaconaat 
  Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Lisette van Leeuwen 
  Nevendienst: gr. 1 t/m 5: Linda Bezemer 
  BC.: groep 6 t/m 8: Gerrit Boon 
  Jongerenkerk: Maaike en Noortje 
  Welkom: Gerrit en Corrie Blaak 
  Ouderling van dienst: Lia Stolk 
  Diaken van dienst: Anja Boon 
  Koster: Hans van Brakel 
  Organist: Adri Poortvliet 
  Collecte: 1 PKN boeren in Bangladesh  
    2 Kerk 
   
 
 

mailto:beamerteam@eendrachtskerk.nl
http://www.eendrachtskerk.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk
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   11 februari 
 
 10.00 uur: Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Marja Groenenberg 
  Nevendienst: gr. 1 t/m 8: Angelique de Jong 
  Welkom: Paula en Dick van der Wel 
  Ouderling van dienst: Ria de Groot 
  Diaken van dienst: Paula van der Wel 
  Koster: Gerrit Boon 
  Organist: Jacob van Nes 
  Collecte: 1 PKN Noodhulp Griekenland 
    2 Kerk 
 
 
   18 februari 
 
 10.00 uur: 1ste zondag 40-dagen-tijd 
  Ds. P. van Die, Mijnsheerenland 
  Kleur kerkelijk jaar: paars 
  Oppas: Ellen Konijnendijk 
  Nevendienst: gr. 1 t/m 8: Mariska Blaak  
  Welkom: Elly Vink en Anja Boon 
  Ouderling van dienst: Jan Buth 
  Diaken van dienst: Marja Buth 
  Koster: Jan Saarloos 
  Organist: Adri Poortvliet 
  Collecte: 1 ZWO 
    2 Kerk 
   
 
   25 februari 
 
  10.00 uur: 2de zondag 40-dagen-tijd 
  Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: paars 
  Oppas: Anita van Drunen 
  Nevendienst: gr. 1 t/m 8: Janneke van Berkel  
  Welkom: Leen en Bets Naaktgeboren 
  Ouderling van dienst: Gerrit Boon 
  Diaken van dienst: Peter de Hoog 
  Koster: Jaap Stolk 
  Organist: Bastian Kooy 
  Collecte: 1 ZWO 
    2 Kerk 
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   3 maart 
 
  10.00 uur: 3de zondag 40-dagen-tijd 
  Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: paars 
  Oppas: Jacqueline Voogt 
  Nevendienst: gr. 1 t/m 8: Janine Wols  
  Welkom: Elly Pijl en Teuny v.d. Giesen 
  Ouderling van dienst: Ben Heuser 
  Diaken van dienst: Anja Boon 
  Koster: Corné Wols 
  Organist: Jan van Drunen 
  Collecte: 1 ZWO 
    2 Kerk 
 
 

Leesrooster van de kindernevendienst voor  
de maand februari 
 
  4 februari  Marcus 7:31-37, 8:22-26  Genezing van een dove en blinde 
11 februari  Marcus 8:27-9:1   Petrus belijdt zijn geloof in Christus 
18 februari Marcus 9:2-13   Jezus verheerlijkt op de berg 
25 februari Marcus 10:35-43   Heersen of dienen? 
 
 

Data Doopdiensten 
 
Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit kenbaar maken bij de 
predikant, scriba of ouderling. In overleg wordt er een datum gekozen. 
 
 
 
 
 

Bedankt! 
 
" Graag willen we onze dank uitspreken voor de vele felicitaties, zowel schriftelijk 
als mondeling en de mooie bloemen tgv ons 60- jarig huwelijks jubileum. 
 
We houden er een warm gevoel aan over. 
 
Betty en Jaap Dekker." 
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  In                      Memoriam 
 
 
 
 
 
 

Johannes Hendrik – Johan- Jongman 
12 september 1951 -  9 januari 2024 
 

Johan Jongman was een familiemens. Hij maakte deel uit van een 
grote familie met 14 broers en zussen en daarnaast drie kinderen 
die jong overleden. Zijn eigen familie én de buren aan de 
Seggegors, schoonzus Sjany, zwager Peter, hun kinderen en 
kleinkinderen, waren hem zeer dierbaar.  
De gezelligheid, het plezier, de verbondenheid in lief en leed, het 
was waardevol.  
Johan was een dankbaar mens, een levensgenieter. Optimistisch en 
een doorzetter. De intensieve en spannende stamcelbehandeling, 
die hij in de eerste helft van 2020 moest ondergaan, vroeg het 
uiterste van hem.  
In de jaren daarna meende hij dat alles nog mogelijk was, maar 
Leny wist beter.  
Op woensdag 17 januari is in de Eendrachtskerk de dankdienst voor 
zijn leven gehouden. We lazen uit Marcus 6: 45-51 over Jezus die bij 
de leerlingen en bij ons in de boot stapt. Johan geloofde dat Jezus 
toen de tegenwind in zijn leven opstak, ook bij hem in de boot van 
zijn leven stapte. Hij hield zich vast aan God.  
Zoals hijzelf zei: “Ik hou van Hem”.  
We hebben Johan begraven op de begraafplaats aan de 
Koninginneweg.  
We leven mee met Leny en de familie en bidden voor hen om kracht 
en troost van God. 
 
Antje Groenendijk-Meindersma 
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Uit de pastorie  
Luistervoer 
Naar ik meen ben ik er in onze zomervakantie op de camping 

mee begonnen: luisteren naar de podcast ‘Eerst dit’. Misschien 

heb jij ‘m ook al ontdekt, want de podcast bestaat al sinds 2018 

en vorige zomer werd bekend gemaakt dat de Eerst-dit-

podcasts in totaal al 25 miljoen keer zijn beluisterd. Wow: 25.000.000!! Dat is heel 

veel voor een podcast in ons land. Zeker voor een podcast die bestaat uit een 

Bijbellezing, een korte overweging en een kort gebed.  
Na onze vakantie was het mijn voornemen om elke werkdag met ‘Eerst dit’ te 

beginnen. Dat kan, want elke werkdag staat er een nieuwe aflevering online. Het 

zou ook moeten kunnen, omdat de afleveringen maar rond de 8 minuten duren. 

Ook op een zeer gevulde dag moet het mogelijk zijn om 8 minuten rustig te 

luisteren. Helaas is het mij in de afgelopen maanden toch niet gelukt. Al moet ik 

toegeven dat ik de spreker voor wie ik een voorkeur heb, wel vaak heb beluisterd 

en voor, tijdens en na de Kerst heb ik veel inspiratie geput uit de verschillende 

afleveringen. Het is mooi om te merken dat ik zo af en 

toe serieus wordt geraakt door de boodschap, maar 

ook door de bewogen en integere manier waarop er 

wordt gesproken. Je voelt ‘m vast al aankomen: van 

harte aanbevolen deze podcast ‘Eerst dit’.  

 

Begin dit jaar ontdekte onze oudste dochter Hanna ‘de ongelooflijke podcast’.  

Ze stuurde ons een link van aflevering 174. Die 

moesten we beluisteren. In gesprek met econoom 

Schenderling wordt door de makers van de podcast 

gezocht naar een verklaring voor de grote onvrede 

die er leeft in ons land. Inmiddels heb ik de podcast 

beluisterd en er echt wat van geleerd. Niet alleen 

deze aflevering, maar ook andere door mij beluisterde 

afleveringen bepalen mij en alle andere luisteraars bij 

de complexiteit van de huidige wereld én de 

relevantie van het christelijk geloof daarvoor. Journalist David Boogerd en 

theoloog Stefan Paas maken in hun verdiepende gesprekken met spraakmakende 

gasten glashelder dat een Nederland zonder geloof veel wat van waarde is 

overboord gooit.  

Dus, je voelt ‘m alweer aankomen: van harte aanbevolen deze leerzame en 

waardevolle gesprekken met bijv. rapper Typhoon, cabaretier Herman Finkers, de 

bekende pschiater Dirk de Wachter, de journalisten Tim Hoffman en Derk Sauer  

en allerlei andere bekende en minder bekende Nederlanders die hun licht laten 

schijnen over de vragen van onze tijd.  



7 
 

Weet u of jij niet hoe je een podcast kunt vinden en beluisteren, vraag om hulp bij 

een familie, vriend of mede-gemeentelid!  

 

Tenslotte: heb jij een favoriete podcast en denk 

je dat die ook voor mij en/of alle andere lezers 

van ons maandelijkse kerkblad interessant kan 

zijn. Stuur een mail naar 

antjegroenendijkmeindersma@live.nl of bel of 

app naar 06-39409516.  

 

Bij de diensten.   
 
Zondag 4 februari. We lezen opnieuw uit het Marcus-evangelie. Dit keer horen 
we hoe Jezus zich het lot van een dove en een blinde aantrekt: Marcus 7: 31-37 
en Marcus 8: 22-26. Mensen toen en mensen nu verlangen naar tekenen van 
Jezus’ macht. Voor Jezus draait het in zijn leven niet om tekenen, maar om de 
verkondiging van de komst van Gods Koninkrijk. Daarom vraagt hij de dove die 
weer kan horen en de blinde die weer kan zien om niet te vertellen over hun 
genezing. Stof tot nadenken voor ons!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zondag 11 februari. Het is van alle tijden dat mensen heel verschillend naar 
Jezus kijken. Dat begon al toen Hij nog leefde. We lezen op deze zondag Marcus 
8: 27-9: 1.  
 
 
 

Zondag 4 februari 
Jongerenkerk 

Voor wie: 12 t/m 18-jarigen; Plaats: 

de JOR; Leiding: Maaike en Noortje 

Tijd: 10.00 – 11.00 uur (tijdens de 

kerkdienst) 

Aan de hand van actuele onderwerpen 

leggen wij de verbinding met het 

geloof en/of de Bijbel. We doen 

spelletjes, korte opdrachtjes, kijken 

naar leuke filmpjes en maken het 

samen heel gezellig!  

 

Zondag 4 februari 

Basiscatechese 
voor kinderen van 

groep 6,7 en 8 

De kinderen van de 

basiscatechese gaan 

evenals de kinderen 

van de nevendienst na 

het kindermoment naar 

hun eigen ruimte.  

 

mailto:antjegroenendijkmeindersma@live.nl
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Zondag 25 februari. De veertigdagentijd begint dit jaar al vroeg, namelijk op 
woensdag 14 februari. Op de zondagen in de 40-dagentijd lezen we opnieuw uit 
het Marcus-evangelie. Op deze tweede zondag lezen we Marcus 10: 35-42. Zeer 
actueel!  
 

VAKANTIEKINDERCLUB WOENSDAG 21 FEBRUARI A.S.  
10.00 – 13.30 uur 

Op woensdag 21 februaria houden we de 4de Vakantiekinderclub.  
Deze vakantiekinderclub is bedoeld voor ALLE KINDEREN UIT ZUID-
BEIJERLAND die in groep 3 tot en met 8 zitten.  
We beginnen om 10 uur en sluiten na een gezamenlijke maaltijd om 
13.30 uur af.  
We gaan spelletjes doen, knutselen, kijken en luisteren naar een 
Bijbelverhaal en maken het samen supergezellig.  

Kom jij ook? Meld je dan aan bij Mariska Blaak-de Hoog, 06-83708624, 
mariskadehoog@hotmail.com, 
 

 
Gespreksgroep Kernpunten van het geloof  
Inmiddels is deze gespreksgroep, die in oktober van start ging zeven maal bij 

elkaar geweest. Aan de hand van een geloofscursus rondom de apostolische 

geloofsbelijdenis die door de PKN is uitgegeven verdiepen we ons met elkaar – er 

zijn zeven deelnemers - in de verschillende aspecten van ons geloof. Wie is God? 

Wie is Jezus? Wat betekent Pasen, Pinksteren, Hemelvaart? Het is fijn om zo 

samen in gesprek te zijn, te leren van de Bijbel en van elkaar. In de komende 

bijeenkomsten komt ook de vraag aan de orde of de deelnemers te midden van de 

gemeente hun geloof willen belijden. De belijdenisdienst is in principe gepland op 

Palmzondag 24 maart a.s..  

 
 

Ontmoetingsgroep 25+ en Ontmoetingsgroep 65+  
Voor een goed gesprek over geloof, leven en de samenleving kun je terecht 

bij de Ontmoetingsgroepen. Bij een open Bijbel draait het in deze gesprekken 

om het delen van ervaringen en onderlinge verbondenheid. Ook u en jij zijn 

welkom!!

Ontmoetingsgroep 25-plus 

Data: donderdagavond 15/2/’24, 14/3/’24 

Tijd: 20.00 – 22.00 uur; plaats: de Ark; 

gespreksleider: AGM 

Ontmoetingsgroep 65-plus  

Data: woensdagmorgen 14/2 en 13/3/’24 

Tijd: 10.00 – 11.30 uur; plaats: de Ark; gespreksleider: AGM 

 

mailto:mariskadehoog@hotmail.com
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Met een hartelijke groet, 

Antje Groenendijk-Meindersma 

 
 
 
 
 
 
 

Speelt u mee? 
 
De Commissie Partner Gemeente (CPG) organiseert op vrijdagavond 8 maart  
een gezellige Pubkwisavond in de Ark, aanvang 20.00 uur. 
Er wordt gespeeld in groepjes van 4 personen en er zijn leuke prijzen te winnen. 
Indien u zelf een groep van 4 personen kunt samen stellen, kunt u dit doorgeven 
aan een van de onderstaande commissieleden. 
De kosten zijn  € 5,00 pp en u krijgt een kopje koffie/thee  gratis. 
De kwisleiding is in handen van Jack Konings. 
 
Voor meer informatie en opgeven kunt u bellen naar:  
Anneke Weij      tel: 06 41300595 
Hilda de Zeeuw  tel: 06 12115087 
 
We hopen u allen te ontmoeten op 8 maart 
 
De CPG 
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Paasproject 2024 van de Kindernevendienst:  
 

KIEZEN VOOR VERTROUWEN 
 
Marcus  
We lezen dit jaar in de 40 dagentijd uit de oudste beschrijving van leven en werk 
van ‘Jezus Christus, de Zoon van God’ (Mc. 1:1), het Bijbelboek Marcus. Het 
Koninkrijk van God komt dichtbij door wie Jezus is, door wat Hij zegt en doet. Het 
Koninkrijk waarin het leven weer goed wordt. Gaaf, zoals God het heeft bedoeld 
en gemaakt. Mensen kregen dat zelf niet voor elkaar. Ze deden (en doen nog 
steeds) God en elkaar veel verdriet en pijn. Daarom stuurde God zijn Zoon naar 
de aarde: Jezus heeft oneindige liefde voor ons en de macht en kracht van God. 
We lezen tot Pasen over allerlei gebeurtenissen uit zijn leven. Het is de bedoeling 
dat wij goed kijken en luisteren. We kunnen voor ons geloof veel van Gods Zoon 
leren, net als zijn discipelen die drie jaar lang met Hem meegaan. Ze waren zo 
enthousiast toen ze Hem ontmoetten, dat ze zomaar hun werk en hun thuis achter 
zich lieten. Op weg naar de heerlijke toekomst die Jezus hun belooft. 
 
Een juiste keuze? 
Sommige dagen met Jezus zijn prachtig. Ze zien dat hun Heer wonderen doet om 
te onderstrepen dat Gods woorden waar zijn. Hij houdt van mensen en wil niets 
liever dan hen gelukkig maken. Nee, niet dat Jezus alleen zegt wat de mensen 
graag horen willen, Hij eist dat ze hun leven aan God wijden en gehoorzaam doen 
wat Hij zegt. Langzamerhand beginnen ze te geloven dat hun Meester de Messias 
is, de Redder die door God is beloofd. En vele Joden doen dat ook. Jezus is 
succesvol en heeft veel bewonderaars. 
Tegelijk waardeert niet iedereen Jezus, omdat Hij in alles luistert naar zijn 
hemelse Vader. Iedere dag weer. Vooral de Farizeeën en Schriftgeleerden 
hebben grote moeite met Jezus. Als Jezus zegt dat zij Hem zullen bedreigen en 
doden, zie je de twijfel toeslaan bij de leerlingen? Is Jezus wel wie Hij zegt te zijn? 
Klopt zijn verhaal wel? Kunnen ze Hem wel vertrouwen? Kun je Redder zijn als je 
tegenstanders sterker lijken? Gods Verlosser moet toch een winnaar zijn? Die 
twijfel blijft en groeit totdat het Pasen wordt. 
 
Wat kiezen wij? 
Door de Bijbel worden ook wij leerlingen van Jezus. Hij vraagt ons Hem te volgen, 
te leven zoals Hij. Niet onszelf centraal zetten, maar vertrouwen op God. Ook wij 
moeten een antwoord geven of we in Gods Zoon willen geloven. We bewonderen 
Jezus, die trouw en gehoorzaam blijft, maar begrijpen de twijfelende discipelen zo 
goed. Jezus vertrouwen, geloven in de komst van Gods Koninkrijk is niet zo 
makkelijk. 
Zo gaan we op weg naar Pasen, biddend of God ons daarbij wil helpen: 
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Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg slechts in U richting vindt.  
Als mij de moed ontbreekt om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 
 
Heer, toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. 
(Hemelhoog 420: 1 en 4) 
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Paasgroetenactie 2024 

Al vele jaren sturen gemeenteleden uit Zuid-Beijerland een Paasgroet aan 

gevangenen in het buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst 

van Amnesty International. Wilt u dit jaar ook (weer) mee doen? 

Dit jaar worden er geen kaarten meer naar mensenrechtenactivisten (via Amnesty) 

verstuurd. Deze mensen mogen namelijk geen kaarten met religieuze teksten 

ontvangen. Deze kaarten worden tegengehouden en komen dus nooit bij hen aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het thema van de kaarten: 
Dit jaar is het thema van de 40 dagentijd “Sta op”. Aan de hand van dit thema 
hebben een aantal gevangenen onder leiding van een justitie predikant een kruis 
van takken gemaakt. Met als bijbehorende tekst: 'Opstandig hout'. Pasen, verhaal 
van de Levende! 
 
Een Paasgroet aan iemand die je niet kent... 
Als u mee doet, stuurt u een Paasgroet aan iemand die u niet kent. Zelfs aan 
iemand van wie u de naam niet kent: Nederlandse gedetineerde of Engelstalige 
gedetineerden in Nederlandse gevangenissen. Dat doen we om hun privacy te 
waarborgen. Dat voelt misschien voor u wat onpersoonlijk aan. Maar uit de 
reacties blijkt wel, dat uw groet toch zeer gewaardeerd wordt en de mensen goed 
doet.  
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op 
www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.  

http://www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie
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U kunt aan de kaart wel een persoonlijke tint geven met een persoonlijke groet of 
bemoediging op uw Paasgroet: een Bijbeltekst die u zelf altijd bemoedigt, een 
gedicht dat u voor hem of haar heeft gemaakt...   
 
Meedoen aan de Paasgroetenactie 
Na de dienst van zondag 4 februari worden de paasgroetenkaarten uit gedeeld.  
U moet alleen nog een persoonlijke wens of een gedicht (in het Nederlands of 
Engels) of bv. een tekening van een kind op de kaart zetten. Er zitten ook 
voorbeelden van wensen in het Engels bij de kaart.  
 
Meer dan een naam is niet nodig! 
Onderteken de kaarten aan gevangenen altijd met uw naam.  
Vermeldt nergens uw adres of woonplaats. 
 
Hoe verstuur ik een Paasgroet? 
Nadat u de kaart beschreven hebt, kunt u de kaart(en) weer inleveren in de kerk 
op zondag 11 of 18 februari. Dus dit jaar geen postzegel plakken. De kaarten 
moeten dit jaar door de ZWO commissie in een verzamel enveloppe naar 1 
centraal punt gestuurd worden. De kaarten worden hier gesorteerd en verdeeld 
over alle penitentiaire inrichtingen in Nederland. 
 
Alvast bedankt voor u inzet, 
De ZWO commissie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedankt 
 
 
In de afgelopen periode hebben wij veel steun en blijk van meeleven ontvangen 
vanuit onze gemeente, in de vorm van kaarten of op andere wijze.  
Wij hebben dat erg gewaardeerd en voelen ons gesteund daardoor.  
 
U allen hartelijk dank daarvoor.  
 
Marijke en Rob van Leeuwen 
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COLLECTE-VERANTWOORDING DECEMBER 2023 

KERK: 

Collecten en digitaal:                                                            €. 1.507,79 

Giften:                                                €.       20,00 

 
DIACONIE: 

ZWO ZENDINGSBUSJES:                                                   €.    275,90 

Kerk in Aktie: collecte en bank: Kinderen in Oekraïne:         €. 1.661,66 

Collecte aan huis:                     Kinderen in Oekraïne:          €. 1.175,00 

Spaardoosjes: 2 x €.244,94      Kinderen in Oekraïne:         €.    489,88 

De diaconie heeft, zoals beloofd, de opbrengst van de spaardoosjes verdubbeld!!! 

 
TOTAALOPBRENGST KINDEREN IN DE OEKRAINE =        €. 3.326,54 
 

Giften: Bloemen                €.        30,00 

             Dagboekjes                                                          €.        40,00 

             Kerst-Inn                                                              €.      444,37 

             Kerstmaaltijd                                                        €.      105,00 

 

Wat een mooie afsluiting van 2023, al deze mooie opbrengsten, heel erg fijn!!!! 

============================================================== 

Voor de collectes van 4 en 11 februari volgen we het collecterooster van de PKN. 
 
4 februari is de PKN-collecte voor de boeren in Bangladesh.  
 
De boeren daar lijden zwaar onder de klimaatverandering. Zij kampen steeds 
vaker met overstromingen en cyclonen. De landbouwgrond verzilt, daardoor wordt 
de oogst elk jaar minder en  hebben zij steeds meer moeite om te overleven. 
Kerk in Aktie leert hen om gewassen op een bamboegeraamtes boven de grond te 
verbouwen, zodat de gewassen niet wegrotten. En om dijkjes aan te leggen om de 
groenten te beschermen tegen het opkomende water.  
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11 februari is de PKN-collecte voor noodhulp in Griekenland. 
 
Opvang voor gestrande vluchtelingen in Griekenland. Nog elke dag zijn er 
miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Op zoek naar veiligheid, 
stranden mensen uit Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland, in vluchtelingen 
kampen met minimale voorzieningen.  Hier wacht hen , vanwege de lange 
procedures, een moeilijke, onzekere tijd.  
 
Kerk in Aktie steunt 3 lokale  organisaties die de vluchtelingen opvangen en hen 
begeleiden. Die hen voorzien van eten, drinken, kleding, zorg en onderwijs. Die 
alleenreizende minderjarige kinderen begeleiden, en hulp bieden bij het invullen 
van officiële documenten. 
 
Laten wij achter deze doelen van de PKN gaan staan. Door te geven aan 
deze belangrijke doelen. 
 
De komende 7 zondagen mag het ZWO het doel voor de diaconale  collectes 
bepalen. Zie hiervoor elders in deze In Eendracht. 
 
Namens de diaconie, Paula van der Wel. 
 
 
 
 
 
 
 

Liturgische schikking Pasen 2024. 

 
We hebben een bol als basis.                                                                                                                                                   
De bolvorm symboliseert de kringloop van het leven op aarde.                                                                                          
We hebben verandering nodig om het leven op aarde in de toekomst beter te 
maken.                                               
De bol is in het begin van de veertigdagentijd donkerbruin en wordt gedurende de 
veertig dagen groener, het licht dringt langzaam door.                                                                                                                           
De blauwe tekst is van ” vertel het maar”, ons kindernevendienstproject.  
 
18 februari. Even rust in Gods licht. 
 
(meditatieve tekst)Geroepen als profeet, zoals een bloesem de lente roept.                                                                                     
Luister nieuw bewustzijn.                                                                                                                                                            
De amandelboom is de eerste boom die in het Midden Oosten na de winter bloeit.                                     
Daarom krentenbloesem en viburnum . 
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25 februari. De beste leerling van Jezus? 
 
(meditatieve tekst)Trouw van God aan de aarde.                                                                                                                                        
Telkens opnieuw gecreëerd.  Goed genoeg.                                                                                                                                                              
Vol houden en niet opgeven om het goede te doen.                                                                                                    
Trouw blijven aan de boodschap. Hedra staat voor trouw.   
 
3 maart . Koning in Jeruzalem. 
 
(meditatieve tekst)Gedoofde ogen met sporen van licht, gehoorde 
waarschuwingen en dan….niets.  
Ogen om te zien, oren om te luisteren. Maar er wordt niet gezien en er wordt niet 
geluisterd.                             
De paarse bloemen symboliseren de donkere ogen waar het licht niet in 
weerkaatst.  
 
10 maart. Bidden helpt. 
 
(meditatieve tekst)Bloem als gevouwen handen, bidden om het vredesteken uit de 
hemel.                                   
De bol is al weer wat groener, er is hoop.                                                                                                                                      
De tulp symboliseert het gebed.                                                                                                                                         
De v-vorm staat voor het vredesteken. 
 
17 maart. Toch nog vrij? 
 
(meditatieve tekst)De aarde bezitten, gebruiken……te eren .Rechtvaardig is de 
nederige mens.                        
Naast het mos komt nu ook gras, de verwijzing naar het land.                                                                            
Driekleurige viooltjes staan symbool voor de aanwezigheid van God, hoe weinig 
zichtbaar God ook lijkt te zijn. Het blad van de vrouwentong staat als teken voor 
de rechtvaardige.                                                                                                  
 
24 maart. Het moment van de waarheid.  
 
(meditatieve tekst) De rechtvaardige die het oordeel draagt.                                                                                              
De Palmpasen stok symboliseert op deze manier het kruis dat gedragen wordt om 
de aarde te redden. De buxus symboliseert  Palmpasen. 
 
31 maart. Jezus leeft. Wij leven dankzij Hem. 
(meditatieve tekst) Een stroom van licht verdrijft het duister. Kleurrijke, geurende 
lente. 
De voorjaarsbloemen en bloeiende ranken vormen samen de levensader.  
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28 maart witte donderdag. 
 
(meditatieve tekst)Klokjesbloemen herinneren ons aan de dankbaarheid en liefde 
voor de dienende leider.  
 
Jezus gebruikt het voeten wassen om de discipelen iets te leren en het is een 
oproep om te handelen. Hij inspireert degene die het zien. Hij is het die zijn leven 
opoffert om ‘het vuil’ van de leerlingen (de wereld) op zich te nemen, en schenkt 
de schoonheid van het eeuwige leven. Daarmee roept hij de leerlingen op om een 
dienaar voor elkaar te zijn en zijn voorbeeld te volgen. In de bol symboliseren de 
bloemklokjes de oproep om dienaar te zijn. De witte doek verwijst naar de 
voetwassing. De campanula is een makkelijke plant met kleine bloemen ,is sterk 
en groeit zelfs in onherbergzame gebieden. Het is een dankbare bloem waarmee 
we onze dankbaarheid kunnen laten zien.  
 
29 maart. Goede vrijdag. 
 
(meditatieve tekst)Het houten kruis dat de wereld draagt. Oorverdovende stille 
zoute tranen.                                                  
 
Duister is het en zwart. Er is geen licht meer zichtbaar. Vragen die we stelden of 
reflecties die we hebben gevonden hebben geen antwoord of vervolg gekregen. 
Het maakt wanhopig . Is er nog hoop op deze dag waarop alles zwart is 
geworden, een letterlijke duisternis over het hele land. Een van God verlaten dag.  
 
 
30 maart Stille zaterdag. 
 
(meditatieve tekst)Het kruis als aardse belofte . Tekens van hoop, trouw en 
toekomst.                                         
 
Alles op zijn tijd, niet pers se op mijn of jouw tijd. In onze huidige samenleving is 
het bijna ondenkbaar dat we moeten wachten, de mens domineert alles. Omgaan 
met ons ongeduld is moeilijk, behoeften worden zo snel mogelijk vervuld. Deze 
dag leert ons rust te hebben en te vertrouwen op het mooie dat komen gaat, de 
opstanding van het licht, de nieuwe morgen.   
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Biodiversiteit in uw tuin 
 
Heeft u gelezen dat er in de Hoeksche Waard door inwoners, scholen en 
ondernemers ruim 25.000 tegels zijn gewipt? Het doel was 15.000, dus een 
prachtig resultaat waarmee de Hoeksche Waard Goeree-Overflakkee heeft 
verslagen bij het NK Tegelwippen 2023. En nog belangrijker dan winnen is dat  
we hiermee ons dorp koeler en beter waterbestendig maken én de biodiversiteit 
versterken.   
 
In onze tuin staan nogal wat hortensia’s. We vinden ze mooi en dachten dat we 
goed bezig waren. Totdat ik hoorde dat de bloemen nauwelijks vlinders, hommels 
of bijen aantrekken. En bijen hebben van het vroege voorjaar tot in het late najaar 
bloeiende planten nodig. Voor de lente bijvoorbeeld judaspenning, sneeuwklokjes, 
krokussen en voorjaarsheide, voor de zomer lavendel, vlinderstruik, stokroos en 
koninginnekruid, voor het  najaar herfstaster en klimop en voor de winter 
winterheide en winterkamperfoelie. Door wat tegels te vervangen door dit soort 
bloemen en planten, helpen we de vlinders, bijen en andere insecten. En de 
tegels kunnen we weer gebruiken als borderrand, bloembak, bankje of muurtje.  
 
Op onderstaande websites vindt u informatie en inspiratie om de tuin klimaat-, 
water- en natuurvriendelijk te maken. 
 

• Huisje Boompje Beter – Vergroen je tuin 

• Atelier GROENBLAUW – Handboek voor de watervriendelijke tuin 
 
Heeft u tips in het kader van verduurzaming en vergroening? Dan horen we dat 
graag.  
 
Namens de Commissie Groene Kerk 
 
Jan Saarloos 
 
(bronnen:  
www.gemeentehw.nl en 
Bijvriendelijke plantenkalender) 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.huisjeboompjebeter.nl/
https://www.ateliergroenblauw.nl/publicaties/handboek-voor-de-watervriendelijke-tuin/
http://www.gemeentehw.nl/
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GEBRUIK DE ARK 

 
 

Onze uitgebreide en ook geheel vernieuwde gebouw 
“De Ark” wordt verhuurd aan verenigingen en of 
particulieren voor het houden van: 
 

• Vergaderingen 

• Cursussen 

• Verjaardagen 

• Huwelijks jubilea  

• Etc. 
 
Wij willen u er op attenderen dat ook u hier gebruik 
van kunt maken. 
De zaalhuur varieert per zaal en bedraagt per  
Zaal 1 (per dagdeel) € 60,00 
Zaal 2 (per dagdeel) € 60,00 
Zaal 3 (per dagdeel) € 70,00  
Zaal 4 (per dagdeel) € 75,00 inclusief terras (JOR) 
 
In het gebouw is een beamer en een geluidsinstallatie 
aanwezig welke in overleg gebruikt kunnen worden. 
Ook de bediening van koffie, thee e.d. is in overleg 
mogelijk. 
 
Voor afspraken: Linda van Brakel 
0186-669005 / 06-1357 1424 
e-mail: deark@eendrachtskerk.nl 
(ook voor huur van de Eendrachtskerk). 
 


