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Predikant: Antje Groenendijk - Meindersma 
  Koninginneweg 6  
  3284 KJ Zuid-Beijerland 
  Tel. 0186-785712 
  Email: antjegroenendijkmeindersma@live.nl  
 
Predikant pastor:  80+leden van de gemeente 
  Ard van den Berg,  Dreeshof 2,  3274 CC Heinenoord 
  Tel: 06-3000 8197 
  Email: pastor@eendrachtskerk.nl 
  Werkdagen: maandag en dinsdag 
 
Scriba: Tine Nederveen-Barendregt, Margrietlaan 6, 
  3284 KM Zuid-Beijerland.  Mobiel: 06-4314 0427 
  Email: scriba.eendrachtskerkzb@gmail.com 
 
Familieberichten: 

Berichten van ziekenhuisopname, thuiskomst en geboorte    
doorgeven aan: Teuny v.d. Giesen-Langerak, tel: 0186 - 661930 
of mobiel: 06 2749 5140 
email: familieberichten@eendrachtskerk.nl 

 
Kerktaxi: Dhr. Tejo Vink, Torenlaan 39, tel. 0186 - 662314 
 
Ledenadministratie: 
  Dhr. Leendert de Vos, Johan Berkstraat 9, tel.0186 - 662544 
  Email: ledenadministratie@eendrachtskerk.nl 
 
“de Ark”: Koninginneweg 4, tel: 0186 – 662720 
 
Het rekeningnummer van de Protestantse Gemeente te Zuid-Beijerland is: 
NL18 RABO 0373 7337 47  
 
Voor aankoop van collectebonnen is het mailadres: 
collectebonnen@eendrachtskerk.nl en het rekeningnummer is: 
NL71 RABO 0373 7337 63  

mailto:antjegroenendijkmeindersma@live.nl
mailto:scriba@eendrachtskerk.nl
mailto:collectebonnen@eendrachtskerk.nl
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Wekelijkse berichten beamerteam:  
Berichten voor de wekelijkse zondagse nieuwsbrief sturen naar: 
beamerteam@eendrachtskerk.nl voor donderdag 18.00 uur. 
Let op: niet meer dan 70 woorden! 
 
Website: voor informatie Eendrachtskerk: www.eendrachtskerk.nl 
 
Kerkdienst gemist en dan zoeken op Zuid-Beijerland. 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk 

 
 

Kopij voor    “IN EENDRACHT”     FEBRUARI   2024 
 

s.v.p. inleveren  vòòr  15   januari 2024 
 

Inleveradres voor kopij “In Eendracht”:  ineendracht@eendrachtskerk.nl 
 
Liefst op A5 formaat in Word !  Bets Naaktgeboren en Jacqueline Voogt 
 

Kopieerwerk: Leen Naaktgeboren, email: Lnaaktgeboren@upcmail.nl 
 
 

  Rondom de dienst 
 
 
   7 januari  2024 
 
 
  10.00 uur: Nieuwjaarsdienst 
  Ds. A.A. v.d. Berg, Heinenoord 
  Kleur kerkelijk jaar: wit 
  Oppas: Anita van Drunen 
  Nevendienst: beide groepen: Hanneke Zwijgers 
  Welkom: Nel de Regt en Jacqueline Voogt 
  Ouderling van dienst: Tine Nederveen 
  Diaken van dienst: Anja Boon 
  Koster: Gerrit Boon 
  Organist: Adri Poortvliet 
  Collecte:  1 KiKa 
    2 Kerk 
 
 

mailto:beamerteam@eendrachtskerk.nl
http://www.eendrachtskerk.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk
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    14 januari 
 
  10.00 uur: Voorbereiding Maaltijd van de Heer 
  Ds. S.N.D. Francke, Middelburg 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Ilona Schilperoord 
  Nevendienst: groep 3 t/m 5.: Angelique de Jong 
  BC: groep 6 t/m 8: Hanneke Zwijgers 
  Welkom: Johan Konijnendijk en Suzanne Saarloos 
  Ouderling van dienst: Jan Buth 
  Diaken van dienst: Paula van der Wel 
  Koster: Jan Saarloos 
  Organist: Sander van der Kaaij 
  Collecte: 1 KiKa 
    2 Kerk 
  
 
   21 januari 
 
 10.00 uur: Viering en dankzegging Maaltijd van de Heer 
  Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Jacqueline Voogt 
  Nevendienst: beide gr.: Marjolein Groenenberg 
  Welkom: Anita van Drunen en Teuny van der Giesen 
  Ouderling van dienst: Gerrit Boon 
  Diaken van dienst: Marja Buth 
  Koster: Jaap Stolk 
  Organist: Adri Poortvliet 
  Collecte: 1 Leprastichting 
    2 Kerk 
  
 
   28 januari 
 
 10.00 uur: (Her)bevestiging ambtsdragers 
  Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Lotte van der Bie 
  Nevendienst: beide gr.: Carolien de Kievit  
  Welkom: Anneke Weij en Jolanda Heuser 
  Ouderling van dienst: Ben Heuser 
  Diaken van dienst: Peter de Hoog 
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  Koster: Corné Wols 
  Organist: Bastian Kooy 
  Collecte: 1 Leprastichting 
    2 Kerk 
   
    
    4 februari 
 
 10.00 uur: Werelddiaconaat 
  Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Lisette van Leeuwen 
  Nevendienst: groep 3 t/m 5.: Linda Bezemer 
  BC: groep 6 t/m 8: Gerrit Boon 
  Jongerenkerk: Maaike en Noortje 
  Welkom: Gerrit en Corrie Blaak 
  Ouderling van dienst: Lia Stolk 
  Diaken van dienst: Anja Boon 
  Koster: Hans van Brakel 
  Organist: Adri Poortvliet 
  Collecte: 1 PKN Bangladesh Vluchtelingen 
    2 Kerk 
  
 
 
 

Leesrooster van de kindernevendienst voor  
de maand januari 
 

7   januari Marcus 1:9-11 De doop van Jezus 

14 januari Marcus 4:35-41 Storm op het meer 

21 januari Marcus 5:1-20 Genezing van een bezetene 

28 januari Marcus 6:14-29 Johannes de Doper gedood 

 
 

Data Doopdiensten 
 
Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit kenbaar maken bij de 
predikant, scriba of ouderling. In overleg wordt er een datum gekozen. 
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Adri Saarloos-Bakelaar 
geboren 2 februari 1947 - overleden 5 december 2023 
 
Op dinsdag 5 december overleed Adri Saarloos op de leeftijd van 76 jaar.  
Adri maakte al op jonge leeftijd kennis met de weerbarstigheid van het leven. 
Na de geboorte van zoon Jeroen werd haar gezondheid kwetsbaar. 
Vermoeidheid en pijn, operaties, behandelingen en kuren, ze hebben tot aan 
haar overlijden een stempel op haar leven gedrukt.  
Toch was Adri een dankbaar mens. Dankbaar was ze voor de trouwe zorg van 
Dick. Dat hij haar ondanks de voortdurende gezondheidsproblemen 
accepteerde en begreep. Dankbaar was ze voor het goede dat ze heeft ervaren 
met kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden. Tot op het laatst was ze voor 
de kleinkinderen een geïnteresseerde, betrokken oma, bij wie ze zich thuis en 
veilig voelden.  
Adri vond het moeilijk om haar gevoelens en ook haar geloof te verwoorden, 
maar gelovig was ze zeker. In de dankdienst voor haar leven die op 13 
december is gehouden in het ontvangsthuis van natuurbegraafplaats 
‘Zomerlanden’, hebben we enkele verzen uit Psalm 32 gelezen: “Ik geef raad, 
op jou rust Mijn oog”. Adri was ervan overtuigd dat Gods oog ook op haar rustte. 
Hij zag haar, Hij was bij haar. Met de woorden van een bekend Adventslied: 
Onder miljoenen had Hij ook haar in het oog! 
Wij bidden om troost voor Dick, Marian en Jan Tom, Jeroen en Mirjam, de 
kleinkinderen en verdere familie.  

AGM 
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Groene Kerken 
 
Als commissie Groene Kerk proberen we onszelf, u en jou aan de gang te 
krijgen om wat duurzamer te leven. Want, als iedereen zou leven zoals ik, een 
gemiddelde Nederlander, hebben we 3 aardbollen per jaar nodig. Drie 
aardbollen?! Dat moet veranderen, ik moet veranderen! En daarom zijn wij 
strijdvaardig, proberen we met positief nieuws, overtuigend nieuws, deze 
boodschap over te brengen.  
Maar…. is strijdvaardig de oplossing? Ik weet het niet. 
De verkiezingsuitslag laat volgens mij (ook) een heel ander beeld zien. Een 
beeld van veel mensen die ontevreden zijn, die zich niet met 
klimaatvraagstukken willen of kunnen bezighouden omdat er voor hen eerst 
andere dingen opgelost moeten worden. Dus ja, dan kun je wel “duurzamer, 
duurzamer, groener, groener” roepen, maar je zult niet gehoord worden of nog 
erger: het heeft een averechts effect. We zullen er eerst voor moeten zorgen dat 
iedereen mee kán doen, zodat iedereen mee gaat wíllen doen. 
Dus “Duurzamer, duurzamer en groener, groener”? Jazeker, maar wij gaan 
proberen die boodschap met een glimlach te brengen. Met een beetje zachtheid 
in onze communicatie. 
 
We hebben nog een lange weg te gaan samen en het is allemaal al ingewikkeld 
en gevoelig genoeg.  
Mijn tip voor deze keer; 
Eet eens wat vaker fruit en groenten van het seizoen.  
Ik betrap mijzelf er ook weleens op dat ik in de winter een zak Keniaanse 
boontjes wil kopen in de supermarkt terwijl onze Hollandse boontjes van juli t/m 
september het lekkerst zijn.  
En er nu genoeg heerlijke herfst en winter fruit en groenten te koop zijn, zoals 
spruitjes, pompoenen, allerlei andere soorten kool, knolselderij, peen.  
En appels en peren zijn er in overvloed geoogst in de Hoeksche Waard. 

Onze boeren hebben genoeg te bieden       

 
Met een hartelijke groet namens  
de commissie Groene Kerken, 
Pauli van Gaalen- van Brakel 
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Uit de pastorie  
 
Op herhaling. 
“Hier gaan we ooit nog een keer naar toe”. Het zijn woorden die Kees en ik 
gebruiken als onze vakantiebestemming in goede aarde valt. Ooit gaan we op 
herhaling, willen we nog een keer op die camping staan, nog een keer die 
wandeling maken. Vaker kiezen we voor een plek waar we nog niet eerder zijn 
geweest. Blijkbaar houden we van verandering. 
Maar dat geldt zeker niet voor alles. Sommige gewoonten, rituelen houden we 
al vele jaren in stand: grote chocolade kerstkransen eten op 1ste Kerstdag, 
gourmetten op 2de Kerstdag, kerstboom opruimen op nieuwjaarsdag (dit jaar 

misschien een dag later           ). Elk gezin, elke familie heeft wel een aantal 

tradities. En niemand wil die tradities missen. De herkenning is fijn. De herhaling 
is gewenst!  
 
In de kerk hebben we talloze tradities en gaan we vaak op 
herhaling.  
Een aantal jaren geleden zei een collega tegen mij: “Alle 
thema’s heb ik behandeld. Ik val voortdurend in 
herhaling”. Maar kan dat anders? Ik denk van niet. De 
Bijbel zelf is eigenlijk een voortdurende herhaling van 
dezelfde boodschap. God heeft door de eeuwen heen 
dezelfde boodschap voor ieder mens, waar dan ook. En Zijn hoop en verlangen 
is eveneens nog steeds hetzelfde: dat Zijn boodschap ons leven niet 
oppervlakkig beïnvloedt, maar diepgaand. En om te bereiken dat Zijn 
boodschap u, jou en mij vormt en bepaalt, is herhaling onontbeerlijk. In 
Deuteronomium 6 wordt het belang van herhaling benoemd: “6Vandaag zal ik 
jullie de regels van de Heer geven. Onthoud ze goed, vergeet ze niet! 7Zorg 
ervoor dat jullie kinderen ze goed leren. Blijf ze herhalen, thuis en onderweg, als 
je naar bed gaat en als je weer opstaat.” (BGT) 
 
Daarom zullen we ook in het komende jaar in de Eendrachtskerk blijven doen 
wat we al talloze jaren doen: lezen en zingen over de blijvende liefde van God, 
bidden voor de nood van de wereld, vergeving vragen voor het kwaad in de 
grote wijde wereld en in onze eigen kleine wereld en steeds opnieuw proberen 
te ontdekken hoe Gods liefde zichtbaar kunnen maken ofwel hoe we Jezus in 
ons dagelijks leven kunnen volgen.  
 
In de kerk op herhaling gaan is eigenlijk een voorrecht! 
Elke keer opnieuw beseffen dat wat de Eeuwige ons zegt en geeft 
eeuwigheidswaarde heeft. Van waarde is voor u, jou en mij, vandaag en alle 
dagen.  
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Bij de diensten.   
 
Zondag 7 januari.  Op deze 1ste zondag van het nieuwe jaar willen we elkaar 
als gemeenteleden veel heil en zegen toewensen voor het nieuwe jaar. Onze 
predikant-pastor Ard van den Berg leidt de dienst.  
Zondag 21 januari. Op het rooster van de kindernevendienst staat Marcus 5: 1-
20, de genezing van een bezetene. Een naar woord, het woord ‘bezetene’. Wat 
voor mensen werden daar in de tijd van Jezus mee bedoeld?  
Zondag 28 januari. Deze zondag wijst het rooster ons de weg naar Marcus 6: 
14-29: de dood van Johannes de Doper. Een nare gebeurtenis die ons 
confronteert met een hele nare menselijke eigenschap.  
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Actie Kerkbalans 2024 
 
Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en 
doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een 
financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari 
een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.  
 
De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, verwarming, 
salarissen en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie 
Kerkbalans van zaterdag 13 januari tot zaterdag 27 januari.  
 
Het thema van de Actie Kerkbalans klinkt inmiddels vertrouwd, maar waarom 
zou je iets dat zo de lading dekt veranderen? ‘Geef vandaag voor de kerk van 
morgen’ heeft weinig uitleg nodig.  
 
Kerk-zijn kunnen we alleen samen. We hopen dat u ruimhartig zult geven, want 
alleen dan kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.  
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Hans van Brakel, voorzitter  
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COLLECTEVERANTWOORDING NOVEMBER 2023 
 
Kerk:      Dankdag  5 november              €. 2.623,37 
            Collecten en digitaal               €.    807,85 
             Opbrengst J. de Heer dienst      €.    134,65 
  
Diaconie:      Swimming B’desh                     €.     215,95 
                   Red een Kind                             €.     482,02 
 
Weer mooie opbrengsten, allemaal hartelijk bedankt hiervoor!!! 
 
 
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] 

Collectedoelen januari 2024.  

7 en 14 januari collecteren we voor KiKa. 
Ieder kind kankervrij, dat is waar KiKa voor staat. 
Jaarlijks krijgen bijna 600 kinderen in Nederland 
kanker. Inmiddels overleeft 81% de eerste 5 jaar na de 
diagnose. Mede dankzij de onderzoeken die KiKa 
financiert. Maar 19% overleeft het niet. 
Zo’n 20 jaar geleden lag dit percentage nog rond de 
72. Een duidelijk bewijs dat onderzoek echt helpt en 
100% kans op genezing steeds dichterbij komt. Want 
dat is waar KiKa naar streeft.  
 
21 en 28 januari collecteren we voor de 
Leprastichting. 
De Leprastichting werkt aan een wereld zonder lepra 
en zonder ernstige lichamelijke en psychische 
klachten als gevolg van lepra. 
Het aantal besmettingen is door tijdige behandeling 
en preventieve behandeling sinds 1985 met ruim 
63%  afgenomen. Toch worden er jaarlijks nog bij 
200.000 patiënten lepra vastgesteld. Mensen met 
lepra worden nog steeds vaak buitengesloten door 
hun verminkingen en besmettingsgevaar. 
Het doel van de leprastichting? In 2040 een wereld zonder lepra.  
 
Wij kunnen met zijn allen helpen deze doelen te bereiken  door te geven. 
Namens de diaconie, Paula van der Wel. 
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Paasgroetenactie 2024 
 
Al vele jaren hebben gemeenteleden uit Zuid-Beijerland een Paasgroet aan 
gevangenen in het buitenland en aan mensen en organisaties van de 
groetenlijst van Amnesty International gestuurd. Wilt u dit jaar ook (weer) mee 
doen? 
 
Er worden nu geen kaarten meer naar mensenrechtenactivisten (via Amnesty) 
verstuurd. Deze mensen mogen namelijk geen kaarten met religieuze teksten 
ontvangen. Deze kaarten worden tegengehouden en komen dus nooit bij hen 
aan. 

 

  
 

Meedoen aan de Paasgroetenactie 

Na de dienst van zondag 4 februari worden de paasgroetenkaarten uitgedeeld.  
Dit jaar hoeft u de kaart(en) niet zelf te versturen. U kunt de kaart, nadat u er 
een berichtje/tekst op gezet heeft, weer in de kerk inleveren op zondag 11 en 
zondag 18 februari. Daarna zorgt de ZWO commissie dat alle kaarten in een 
verzamel enveloppe verstuurd worden naar de Protestantse Kerk in Nederland 
(Utrecht) 
 
Er volgt nog meer informatie in de in Eendracht van februari.  
 
Alvast bedankt voor uw inzet, 
De ZWO commissie 
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Collectebussen ZWO 
 
Enkele maanden geleden zijn de oude zendingsbussen 
vervangen door de bussen van ZWO   (Zending 
Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp). Graag willen we 
nog eens extra aandacht vragen voor de collectebussen. 
Als zwo-commissie hebben we naar een mooi project 
gezocht voor 2024. De opbrengst zal dit jaar gaan naar 
“Compassion”. Compassion is een christelijke 
organisatie die wereldwijd kinderen kans geeft op een leven zonder armoede.  
 
Als je geboren wordt in extreme armoede is het moeilijk om daar uit te komen. 
Daarom helpen zij kinderen op alle gebieden van hun leven. 
Misbruik, uitbuiting, honger, ziekte en gebrek aan onderwijs zijn niet ongewoon. 
Dit is in strijd met de rechten van ieder kind.  
Bij Compassion dromen we van een wereld waarin kinderen niet meer in 
armoede leven. Samen met ouders, lokale kerken, medewerkers en giftgevers 
helpen we wereldwijd 2,3 miljoen kinderen  
 
Als ZWO-commissie willen we u vragen nu de deurcollecte is vervallen ook de 
collectebussen niet te vergeten. U vind ze aan de muur bij alle uitgangen van de 
kerk. Ook de collectebonnen kunt u hiervoor gebruiken. 
 
We hopen dat we op uw steun voor dit project mogen rekenen 
De ZWO-commissie 
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Alpha-cursus in Goudswaard/Piershil/Zuid-Beijerland  
vanaf 22 januari  
 

Is er meer? Wie is Jezus? Bidden: waarom en hoe? Tijdens de 
Alpha-cursus hebben we het over deze en andere vragen en 
bieden we je een praktische kennismaking met het christelijk 
geloof. In een aantal bijeenkomsten ga je samen met andere 
deelnemers op zoek naar de zin van het leven. Daarbij ontdek je 
dat het christendom vandaag de dag nog even relevant is als 

2000 jaar geleden. Om elkaar op een andere manier te leren kennen beginnen 
we iedere cursusavond met een warme maaltijd. Daarna volgt een inleiding 
over het thema, kunnen alle vragen gesteld worden en volgt uitleg en een 
gesprek. De inleidingen worden door diverse personen verzorgd, waaronder ds. 
Kees en ds. Antje. De eerste avond is een soort introductie van de Alpha-
cursus. 
 
Wanneer: iedere maandagavond vanaf 22 januari van 18.30 – 21.30 uur 
(inclusief warme maaltijd).  
Waar: we zijn te gast bij familie W. Oudijk, Zuidoordseweg 10/A, 3267 LW 
Goudswaard. 
 
Heb jij zin om mee te doen, je kunt je alvast opgeven bij Sophie Barendregt, 06-
12884887, j.barendregt5@chello.nl of bij ds. Kees Groenendijk, 06-57075093, 
dominee@hervormdpiershil.nl.  
 
Je bent van harte welkom! 
 
Alpha-team Korendijk 

 
 
 
 

Redactie, drukker en andere 
medewerkers van In Eendracht 
wensen u een voorspoedig 
2024 
 
 
 
 
 

mailto:j.barendregt5@chello.nl
mailto:dominee@hervormdpiershil.nl
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GEBRUIK DE ARK 

 
 

Onze uitgebreide en ook geheel vernieuwde gebouw 
“De Ark” wordt verhuurd aan verenigingen en of 
particulieren voor het houden van: 
 

• Vergaderingen 

• Cursussen 

• Verjaardagen 

• Huwelijks jubilea  

• Etc. 
 
Wij willen u er op attenderen dat ook u hier gebruik 
van kunt maken. 
De zaalhuur varieert per zaal en bedraagt per  
Zaal 1 (per dagdeel) € 60,00 
Zaal 2 (per dagdeel) € 60,00 
Zaal 3 (per dagdeel) € 70,00  
Zaal 4 (per dagdeel) € 75,00 inclusief terras (JOR) 
 
In het gebouw is een beamer en een geluidsinstallatie 
aanwezig welke in overleg gebruikt kunnen worden. 
Ook de bediening van koffie, thee e.d. is in overleg 
mogelijk. 
 
Voor afspraken: Linda van Brakel 
0186-669005 / 06-1357 1424 
e-mail: deark@eendrachtskerk.nl 
(ook voor huur van de Eendrachtskerk). 
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