
Zondag 22 oktober 2023 – Eendrachtskerk - Zuid-Beijerland  
Beamer en geluid: Rik Bouman en Hugo Wols 
Diaken van dienst: Paula v.d. Wel 
Kindernevendienst: Gerrit Boon 
Koster: Hans van Brakel 
Lector: Lisette Wols 
Oppas: Jaqueline Voogt 
Organist: Bastian Kooy 
Ouderling van dienst: Tine Nederveen 
Voorganger: ds. M.C.L. Oldhoff uit Mijnsheerenland 
 
Welkom door ouderling van dienst en eventueel een aankondiging van overlijden of 
een uitgesproken in memoriam. 
 
- Aanvangslied Psalm 27: 1, 4 
1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de Heer die mij behouden zal! 
4 Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, 
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. 
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden 
die Gij eens zeide: "Zoek mijn aangezicht". 
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer! 
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! 
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, 
ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart! 
 
- Stil gebed – votum – groet 

 
- Zingen van “Klein Gloria” (niet in de veertigdagentijd) 
Ere zij de Vader en de Zoon 
en de heilige Geest, 
als in den beginne, 
nu en immer 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen. 
 
- Gebod van God 
 
- Zingen NLB 531: 1, 3 
1 Jezus die langs het water liep 
en Simon en Andreas riep, 



om zomaar zonder praten 
hun netten te verlaten, 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en roept ook ons, roept jou en mij, 
om alles op te geven 
en trouw Hem na te leven. 
3 Christus die door de wereld gaat 
verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 
alles, het eeuwig leven. 
 
- Gebed om de Heilige Geest 
 
- Zingen “Wij gaan voor even uit elkaar” (tijdens het zingen van dit lied gaan 
de 
kinderen naar de kindernevendienst) 
1 Wij gaan voor even uit elkaar 
en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God, 
op Hem zijn wij gericht. 
3 Straks zoeken wij elkaar weer op 
en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar: 
het is voor allemaal. 
 
- Schriftlezing: 
Exodus 1:15-22 
[15] Bovendien gelastte de koning de Hebreeuwse vroedvrouwen, Sifra en Pua 
geheten, het volgende: [16] ‘Als u de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, let 

dan goed op het geslacht van het kind. Als het een jongen is, moet u hem doden; is 
het een meisje, dan mag ze blijven leven.’ [17] Maar de vroedvrouwen hadden 
ontzag voor God en deden niet wat de koning van Egypte hun had opgedragen: ze 
lieten de jongetjes in leven. [18] Daarom ontbood de koning de vroedvrouwen. ‘Wat 
heeft dit te betekenen?’ vroeg hij hun. ‘Waarom laat u de jongens in leven?’ [19] De 
vroedvrouwen antwoordden de farao: ‘De Hebreeuwse vrouwen zijn anders dan de  
Egyptische: ze zijn zo sterk dat ze hun kind al gebaard hebben voordat de 
vroedvrouw er is.’ [20] God zegende het werk van de vroedvrouwen, zodat het volk 
zich sterk uitbreidde. [21] En omdat de vroedvrouwen ontzag voor God hadden, 
schonk hij ook aan hen nakomelingen. [22] Toen gaf de farao aan heel zijn volk het 
bevel om alle Hebreeuwse jongens die geboren werden in de Nijl te gooien; de 
meisjes mochten in leven blijven. 
Matteüs 25:14-30 (NBV21) [14]  



Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het 
geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. [15] Aan de een gaf hij vijf talent, aan een 
ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. 
Meteen [16] ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te 
drijven, en zo verdiende hij er vijf talent bij. [17] Op dezelfde wijze verdiende de man 
die er twee had gekregen er twee bij. [18] Degene die één talent ontvangen had, 
besloot het geld van zijn heer te verstoppen: hij begroef het.[19] Na lange tijd keerde 
de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. [20] Degene die vijf talent  
ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij met 
de woorden: “Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf 
bij verdiend.” [21] Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en 
betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein 
bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je 
heer.”[22] Ook degene die twee talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: 
“Heer, u hebt mij twee talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er twee bij 
verdiend.” [23] Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en 
betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein 
bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je 
heer.” [24] Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe. Hij 
zei: “Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid  
en oogst waar u niet hebt geplant, [25] en uit angst besloot ik uw talent te begraven. 
Alstublieft, hier hebt u het terug.” [26] Zijn heer antwoordde hem: “Je bent een 
slechte, luie dienaar. Je wist dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik 
niet heb geplant? [27] Dan had je mijn geld dus bij de bank in bewaring moeten 
geven, zodat ik het bij mijn terugkomst met rente zou hebben teruggekregen. [28] 
Neem hem dat talent af en geef het aan degene die er tien heeft. [29] Want wie 
heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs 
het laatste worden ontnomen. [30] En die nutteloze dienaar, gooi hem eruit, in de 
uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.” 
 
-Zingen: Psalm 26: 1, 4 en 5 
1 O Heer, op wie ik pleit, 
in mijn eenvoudigheid 

heb ik geleefd, U toegewend. 
Op U is al mijn hopen. 
Ik leg mij voor U open, 
die mij in hart en nieren kent. 
4 O Heer, verstoot mij niet 
als een die bloed vergiet, 
of die zijn handen heeft gevuld 
met schandelijke handel. 
Onstraf'lijk is mijn wandel: 
verlos mij, stel mij buiten schuld. 
5 Verenigd in uw naam 
met allen die tezaam 
U dienen met oprecht gemoed, 
zal ik uw lof verheffen. 



Mijn weg is recht en effen: 
ik treed U zingend tegemoet. 
 
- Verkondiging 
 
- Zingen NLB 843 
1. Wat te kiezen, leven, dood,  
afgod geld, genadebrood? 
Alles houden wat ik heb,  
of mij geven, gaandeweg? 
2. Wat mij vasthoudt, wat mij heeft,  
wat mij werft en wat mij leeft, 
is het vele, geld en goed,  
aarden schatten, overvloed. 
3. Die mij vasthoudt, weegt en wikt,  
die mij voedt en mij verkwikt, 
is de Ene, goed is God,  
hemelschat, genadebod. 
4. Wat te kiezen, leven, dood,  
afgod geld, genadebrood? 
Alles houden wat ik heb,  
of Hem volgen op zijn weg. 
 
- Dankgebed (eventueel stil gebed en gezamenlijk het “Onze Vader”) 
- Collecte (De kinderen komen terug van de kindernevendienst) 
 
- Zingen NLB 939 
1 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij. 
Door golven heen, door storm en nacht, 
leidt mij Uw hand, U blijft nabij. 
Uw vrede diep, Uw liefde groot, 
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 

Mijn vaste rots, mijn fundament, 
U bent de grond waarop ik sta.  
2 U werd een mens, U daalde neer, 
in onze pijn en schuld en strijd. 
U droeg de last, verrezen Heer, 
die ons van elke vloek bevrijdt. 
U sloeg de zonden aan het kruis 
en brengt ons bij de Vader thuis, 
want door Uw bloed, Uw levenskracht, 
komen wij vrij voor God te staan. 
3 Van eerste kreet tot laatste zucht, 
leef ik in U, en U in mij. 
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 
niets is er dat mij van U scheidt. 



Want U regeert, U overwint, 
U neemt mij aan, ik ben Gods kind. 
Totdat U komt, mij roept voorgoed, 
bent U het doel van mijn bestaan. 
 
- Zegen des Heren, gevolgd door gezang 415: 3. 
3 Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 
Na de dienst bent u uitgenodigd voor een kopje koffie of thee 


