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Predikant: Antje Groenendijk - Meindersma 
  Koninginneweg 6  
  3284 KJ Zuid-Beijerland 
  Tel. 0186-785712 
  Email: antjegroenendijkmeindersma@live.nl  
 
Predikant pastor:  80+leden van de gemeente 
  Ard van den Berg,  Dreeshof 2,  3274 CC Heinenoord 
  Tel: 06-3000 8197 
  Email: pastor@eendrachtskerk.nl 
  Werkdagen: maandag en dinsdag 
 
Scriba: Tine Nederveen-Barendregt, Margrietlaan 6, 
  3284 KM Zuid-Beijerland.  Mobiel: 06-4314 0427 
  Email: scriba.eendrachtskerkzb@gmail.com 
 
Familieberichten: 

Berichten van ziekenhuisopname, thuiskomst en geboorte    
doorgeven aan: Teuny v.d. Giesen-Langerak, tel: 0186 - 661930 
of mobiel: 06 2749 5140 
email: familieberichten@eendrachtskerk.nl 

 
Kerktaxi: Dhr. Tejo Vink, Torenlaan 39, tel. 0186 - 662314 
 
Ledenadministratie: 
  Dhr. Leendert de Vos, Johan Berkstraat 9, tel.0186 - 662544 
  Email: ledenadministratie@eendrachtskerk.nl 
 
“de Ark”: Koninginneweg 4, tel: 0186 – 662720 
 
Het rekeningnummer van de Protestantse Gemeente te Zuid-Beijerland is: 
NL18 RABO 0373 7337 47  
 
Voor aankoop van collectebonnen is het mailadres: 
collectebonnen@eendrachtskerk.nl en het rekeningnummer is: 
NL71 RABO 0373 7337 63  

mailto:antjegroenendijkmeindersma@live.nl
mailto:scriba@eendrachtskerk.nl
mailto:collectebonnen@eendrachtskerk.nl
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Wekelijkse berichten beamerteam:  
Berichten voor de wekelijkse zondagse nieuwsbrief sturen naar: 
beamerteam@eendrachtskerk.nl voor donderdag 18.00 uur. 
Let op: niet meer dan 70 woorden! 
 
Website: voor informatie Eendrachtskerk: www.eendrachtskerk.nl 
 
Kerkdienst gemist en dan zoeken op Zuid-Beijerland. 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk 

 
 

Kopij voor    “IN EENDRACHT”     SEPTEMBER       2023 
 

s.v.p. inleveren  vòòr  15    augustus      2023. 
 

Inleveradres voor kopij “In Eendracht”:  ineendracht@eendrachtskerk.nl 
 
Liefst op A5 formaat in Word !  Bets Naaktgeboren en Jacqueline Voogt 
 

Kopieerwerk: Leen Naaktgeboren, email: Lnaaktgeboren@upcmail.nl 
 
 
 

  Rondom de dienst 
 
 
 
 
   2 juli 
 
   9.30 uur: Dhr. J. Bos, Ridderkerk 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Ilona Schilperoord 
  Nevendienst: beide gr.: Gerrit Boon 
  Welkom: Johan Konijnendijk en Suzanne Saarloos 
  Ouderling van dienst: Tine Nederveen 
  Diaken van dienst: Paula van der Wel 
  Koster: Jan Saarloos 
  Organist: Bastian Kooy 
  Collecte: 1 Noodfonds 
    2 Kerk 
 

mailto:beamerteam@eendrachtskerk.nl
http://www.eendrachtskerk.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk
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   9 juli 
 
   9.30 uur: Ds. D.M. v.d. Wel, Langbroek 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Lotte van der Bie 
  Nevendienst: beide gr.: Carolien de Kievit  
  Welkom: Nel de Regt en Jacqueline Voogt 
  Ouderling van dienst: Lia Stolk 
  Diaken van dienst: Peter de Hoog 
  Koster: Jaap Stolk 
  Organist: Adri Poortvliet 
  Collecte: 1 ZWO zomerproject 
    2 Kerk 
 
 
   16 juli 
 
  9.30 uur: Ds. L.J. Verschoor-Schuijer, Oud-Beijerland 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Anita van Drunen 
  Nevendienst: beide gr.: Angelique de Jong 
  Welkom: Corrie en Gerrit Blaak 
  Ouderling van dienst: Ria de Groot 
  Diaken van dienst: Anja Boon 
  Koster: Hans van Brakel 
  Organist: Jan van Veelen 
  Collecte: 1 ZWO zomerproject 
    2 Kerk 
 
 
   23 juli 
 
  9.30 uur: Ds. G.J. Stougie, Pernis 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Ilona Schilperoord 
  Nevendienst: beide gr.: Mariska Blaak 
  Welkom: Anita van Drunen en Teuny v.d. Giesen 
  Ouderling van dienst: Jan Buth 
  Diaken van dienst: Marja Buth 
  Koster: Corné Wols 
  Organist: Adri Poortvliet 
  Collecte: 1 ZWO zomerproject 
    2 Kerk 
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   30 juli 
 
   9.30 uur: Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Lisette van Leeuwen 
  Nevendienst: beide gr.: Linda Bezemer 
  Welkom: Anneke Weij en Jolanda Heuser 
  Ouderling van dienst: Ben Heuser 
  Diaken van dienst: Paula van der Wel 
  Koster: Gerrit Boon 
  Organist: Jacob van Nes 
  Collecte: 1 ZWO zomerproject  
    2 Kerk 
  
 
   6 augustus 
 
  9.30 uur: Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Jacqueline Voogt 
  Nevendienst: beide gr.: Marjolein Groenenberg 
  Welkom: Paula en Dick v.d. Wel 
  Ouderling van dienst: Gerrit Boon 
  Diaken van dienst: Peter de Hoog 
  Koster: Jan Saarloos 
  Organist: Adri Poortvliet 
  Collecte: 1 ZWO zomerproject 
    2 Kerk 
 
 
   13 augustus 
 
  10.00 uur: Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Ellen Konijnendijk 
  Nevendienst: beide gr.: Hanneke Zwijgers 
  Welkom: Elly Vink en Anja Boon 
  Ouderling van dienst: Ria de Groot 
  Diaken van dienst: Marja Buth 
  Koster: Jaap Stolk 
  Organist: Jan van Veelen 
  Collecte:  1 ZWO zomerproject 
    2 Kerk 
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   20 augustus 
 
   9.30 uur: Voorbereiding Maaltijd van de Heer 
  Ds. J. van Popering, Aalsmeer 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Marja Groenenberg 
  Nevendienst: beide  gr.: Janneke van Berkel 
  Welkom: Leen en Bets Naaktgeboren 
  Ouderling van dienst: Lia Stolk 
  Diaken van dienst: Anja Boon 
  Koster: Hans van Brakel 
  Organist: Adri Poortvliet 
  Collecte: 1 Roemenië 
    2 Kerk 
 
   27 augustus 
 
   9.30 uur: Viering en dankzegging Maaltijd van de Heer 
  Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Ilona Schilperoord 
  Nevendienst:  beide gr.: Carolien de Kievit 
  Welkom: Elly Pijl en Johan Jongman 
  Ouderling van dienst: Tine Nederveen 
  Diaken van dienst: Paula van der Wel 
  Koster: Corné Wols 
  Organist: Bastian Kooy 
  Collecte:  1 Roemenië 
    2 Kerk 
 
   3 september 
 
  9.30 uur: Ds. Antje Groenendijjk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Anita van Drunen 
  Nevendienst: beide gr.: Janine Wols 
  Welkom: Rob van Leeuwen en Tejo Vink 
  Ouderling van dienst: Jan Buth 
  Diaken van dienst: Peter de Hoog 
  Koster: Gerrit Boon 
  Organist: Adri Poortvliet 
  Collecte:  1  
    2 Kerk 
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Leesrooster van de kindernevendienst voor  
de maanden juli-augustus 
 
  2 juli  Jozua 5:13-6:27   De HEER verslaat Jericho 
  9 juli  Jozua 7-8    Achan steelt van God 
16 juli  Jozua 9    De Chiwwieten bedriegen Jozua 
23 juli  Jozua 10:1-28   Gevechten bij Gibeon 
30 juli  Jozua 23-24: 31   Terugkijken en vooruitkijken in Sichem 
  6 aug. Handelingen 12:1-19  De bevrijding van Petrus 
13 aug. Handelingen 13:1-12  Paulus op Cyprus 
20 aug. Handelingen 13:50-14:18 Misverstand over een wonder 
27 aug. Handelingen 16: 1-18 Paulus naar Europa 
 
 

Data Doopdiensten 
 
Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit kenbaar maken bij de 
predikant, scriba of ouderling. In overleg wordt er een datum gekozen. 
 
 
 

Tuinploeg: 
 
zaterdag 8 juli      zaterdag 22 juli 
Adri Schut (L)      Bas Roubos (L) 
Koos Weeda      Peter Lankhaar 
Leen Goudswaard  Koos Groenenberg 
Marco Bezemer  Lennard Trouwborst 
   Annee Andeweg 
 
 
 
 
 
 
zaterdag 5 augustus   zaterdag 19 augustus 
Cees Smaal (L)    Peter Vermeij (L) 
Jan Pierneef     Johan Jongman 
Jaap v. Oudheusden   Arjo Groenenberg 
Gerrit Blaak     Peter v. Dis 
      Leen Naaktgeboren 
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Uit de pastorie 
Gek 
Zo af en toe is het in het nieuws: verwarde persoon zorgt voor ophef. Als jij daar 
getuige van bent geweest,  was dat onherroepelijk een akelige ervaring. Maar 
nog veel erger is het om zélf verward te zijn. Verwarde mensen zijn van alle 
tijden. Maar ze worden telkens weer anders genoemd: gek, kierewiet, gestoord, 
doorgedraaid. In Jezus' tijd spreekt men over bezeten zijn door een onreine of 
kwade geest.  
 
Alleen 
In het tweede evangelie, dat van Marcus, kruisen in hoofdstuk 5 de wegen van 
zo'n verwarde man en Jezus elkaar. De man leeft tussen de graven en in de 
grotten langs de oevers van het meer. Helemaal achteraf, buiten dorp en stad, 
buiten de gemeenschap. Afgrijselijk: je bent psychisch ziek en dan wordt je ook 
nog eens buitengesloten, veroordeeld tot een volledig isolement!  
 
Heel 
Als de man in de verte Jezus ziet, borrelt er hoop in hem naar boven. Hij rent 
naar 'm toe. Nog voordat hij een woord heeft gezegd, heeft Jezus hem al 
begrepen. Hij spreekt op gebiedende toon tegen de geest die zoveel kwaad 
doet: "Ga weg uit deze man!" En - geloof 't of niet - Jezus bevrijdt de man van 
zijn psychische stoornis.  
 
Nu 
Als je uit ervaring weet hoezeer een 
mens gebukt kan gaan onder 
psychische klachten, dan verlang je 
met alles wat in je is dat die Jezus 
vandaag ook jou bevrijdt. Zodat die 
vreselijke angst bij je weggaat, zodat 
die waanbeelden die je dag en nacht 
plagen voorbij gaan, zodat die totale 
apathie overgaat in echt leven. 
Alsjeblieft! Maar de realiteit is hard, is 
anders. Vaak, bij velen. Al vinden er 
met behulp van therapie en medicatie 
soms wonderen plaats.  
 
Nog een wonder 
Maar let ook op dat andere wonder. 
Want die Jezus loopt niet weg, als er 
een verwarde man of vrouw op Hem 
afkomt. Nog voor er een woord is 
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gezegd, heeft Hij hem, haar al begrepen. Zonder woorden weet Hij wie zij zijn. 
Zonder woorden weet Hij wie jij bent. Dat is ook een wonder, toen en nu nog 
steeds! 
(over de afbeelding: Julia Stankova, De genezing van de man met de onreine geest)  
 
Bij de diensten.   
Zondag 30 juli. Waarschijnlijk lezen we met de kinderen van de nevendienst uit 
het Bijbelboek Jozua.  
Zondag 6 en 13 augustus. Op de zondagen in augustus sluiten we aan bij de 
lezingen die voorgesteld worden door onze kindernevendienstmethode Vertel 
het maar. We lezen uit het Bijbelboek Handelingen over Petrus en Paulus. 
Zondag 27 augustus. Deze zondag vieren 
wij de Maaltijd van de Heer. De Maaltijd 
vieren is genade ontvangen, genade 
uitdelen, gemeenschap hebben. Jezus Zelf 
staat in het midden. Hij gaf zijn leven voor 
degenen die hij liefhad: mensen. U, jou en 
mij. Jezus zelf wees het brood aan als Zijn 
lichaam en de wijn als Zijn bloed. De symboliek is heilig en tegelijk toegankelijk. 
Het Avondmaal is voor iedereen. Christus wil bij de zoekers, de twijfelaars, 
degenen die worstelen met het leven en met zichzelf zijn – en wijst hen die 
willen uitsluiten en afweren terecht……….  
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel……….!!  
 

Proeven  

Voor het geval je het nog niet wist: de kerk is geen 
vriendengroep. Je kunt zeker bevriend zijn met 

mede-gemeenteleden, maar er zijn er zeker ook die je niet liggen. Want: de kerk 
bestaat uit hele vele verschillende mensen met hele verschillende ideeën. 
Ideeën waar jij je in herkent en ideeën waar jij misschien wel van gruwt…….  
En toch treffen die vogels van velerlei pluimage elkaar in de kerk, omdat ze het 
geloof in God met elkaar delen. Toch zingen, bidden en luisteren ze samen naar 
Gods Woorden. Blijkbaar geven de verschillen niet de doorslag. Blijkbaar klinkt 
de roep van Gods stem harder en indringender, haalt Hij ons uit onze 
éénmanstent en brengt Hij ons samen.  

SAVE THE DATE 
Zondag 10 september 

STARTZONDAG 
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Als gemeenteleden hebben we elkaar niet uitgekozen, maar we zijn aan elkaar 
zijn gegeven. Om samen te zoeken naar God, om Zijn liefde te vieren, om er – 
met vallen en opstaan - voor elkaar te zijn.  
Omdat wij het belangrijk vinden om ook in 
2023 mensen in aanraking te brengen met 
Gods liefde, organiseert de EENdrachtskerk 
op zondag 8 oktober – pas over ruim 3 
maanden – weer een KERKPROEVERIJ.  
De bedoeling hiervan is dat wij allemaal 
mensen uit onze omgeving – buren, 
kleinkinderen, collega’s, vrienden – 
uitnodigen om samen naar de kerk te gaan. 
Denk er alvast eens over na: wie nodig jij uit? 
 

Stiltecentrum geopend!!  
Na de kerkdienst op zondag 11 juni het 
Stiltecentrum geopend! Sindsdien is het 
stiltecentrum élke donderdag, vrijdag en zaterdag 
van 10 tot 16 uur geopend voor iedereen die 
behoefte heeft aan een moment van stilte, gebed 
en inkeer.  
In verband met passanten en natuurlijk ook 
dorpsgenoten is er ook een picknickbank geplaatst 
in de hoop dat velen niet alleen in de stilteruimte 
maar ook op de bank een moment van rust en 
ontspanning zullen beleven. 
 
 

Zomervakantie. Eerder dan andere jaren is het tijd voor mijn zomervakantie. 
De bedoeling hiervan is dat de vakantie van collega Ard en mijn vakantie elkaar 
zo weinig mogelijk overlappen. Mijn vakantie begint op maandag 26 juni en 
duurt tot zondag 23 juli. In voorkomende gevallen kunt u 
contact opnemen met collega Ard. Zijn gegevens staan ook 
in deze In Eendracht.  
 
Met een hartelijke groet, 
Antje Groenendijk-Meindersma 

   
 
 
 
 
 

“Ik ontdekte dat ik 
minder en minder 
te zeggen had, tot 
ik uiteindelijk stil 
werd en begon te 
luisteren. En in die 
stilte hoorde ik de 
stem van God.” 

 
Sören 

Kierkegaard 
Deens filosoof 

1813-1855 

 

https://citaten.net/quotes/van-s%C3%B6ren_kierkegaard.html
https://citaten.net/quotes/van-s%C3%B6ren_kierkegaard.html
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VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 
 
Datum en tijd :  13 april 2023, 19.30 uur  
Locatie  : De Ark, Koninginneweg 4, Zuid-Beijerland 

1. Opening 
De preses opent de vergadering, heet alle aanwezigen van harte welkom en 
geeft het woord aan de ouderling die de bezinning heeft voorbereid. 
 
2. Bezinning 
De ouderling leest voor uit het boekje Precious beloved: het onderwerp is 
“imperfectie”. Daarna gaat zij voor in gebed. 
 
3. Mededelingen en vaststellen agenda  
3.1 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
3.2 De preses heeft de volgende mededelingen: 
*) Het moderamen is op 4 april jl. naar de promotieplechtigheid van onze scriba 
in Leiden geweest, waar zij met succes haar proefschrift heeft verdedigd en 
haar doctors bul (Doctor of Arts in de Literatuurwetenschap) in ontvangst mocht 
nemen. Het was indrukwekkend. De scriba ontvangt een mooie bos bloemen 
met felicitaties van de kerkenraad. 
*) Afgelopen dinsdag heeft de preses samen met het CvK een evaluatie 
gesprek gevoerd met onze predikant/pastor. Het was een goed en fijn gesprek 
en er is besloten om voorlopig op dezelfde voet verder te gaan. 
*) De informatiegidsen zijn verstuurd en liggen op de tafels in de hal. 
 
4 Goedkeuring verslag van de vergadering van de kerkenraad op 9 
maart 2023, actiepuntenlijst en besluitenlijst bijgewerkt t/m 9 maart 2023 
*) Het verslag wordt paginagewijs doorgenomen. Het verslag wordt ongewijzigd 
goedgekeurd en vastgesteld. 
*) De actiepuntenlijst wordt geactualiseerd. 
N.a.v. actiepunt 5: aanpassen format beamer: Via een ouderling is er een aantal 
opmerkingen ontvangen over de bediening van de beamer op Stille zaterdag. Er 
was op de beamer niet te zien wat er in de kerk plaatsvond en zelfs de 
predikant was maar twee keer in beeld. Er was meestal alleen tekst te zien. Het 
CVK is met dit onderwerp bezig en komt hier nog op terug.  
*) De besluitenlijst wordt doorgenomen en vastgesteld.  
 
5 Punten voor de rondvraag 
Er zijn vijf meldingen voor de rondvraag.  
  
6 Stand van zaken commissie jeugdwerker 
*) De commissie komt op 19 april voor het eerst bij elkaar.   
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7 Evaluatie Beleidsplan 2022-20 
*) Omdat nog niet alle input ontvangen is, komt dit punt op een later moment 
terug (actie). Afgesproken wordt dat de input voor de evaluatie van het 
beleidsplan schriftelijk wordt aangeleverd bij de scriba en mondeling wordt 
besproken in de Kerkenraad. De scriba maakt per moment van evaluatie een 
document van alle input, zodat de evaluatie goed kan worden gevolgd.  
*) In dit kader heeft de predikant nog een opmerking over de @homediensten: 
er is vergaderd met de commissie en hieruit is vast komen te staan dat de 
diensten niet langer opleveren waarvoor ze bedoeld zijn. De diensten waren 
bedoeld om meer mensen te trekken, maar het is gebleken dat vaste 
kerkgangers dan vaker thuisblijven. Aan het eind van het gesprek heeft de 
commissie besloten zichzelf op te heffen. De band gaat voorlopig ook niet door. 
We zijn als kerkenraad heel dankbaar voor de jarenlange inzet van de 
commissie, de bandleden en zangeressen van de @homediensten.  
*) De predikant vertelt dat er een nieuw te vormen werkgroep Jeugd gaat komen 
en zij stelt voor om in deze groep z.s.m. na te denken over de plannen voor het 
nieuwe jeugdseizoen. Ook de werkgroep Kerkinhetdorp zou hierbij betrokken 
moeten worden plus een vertegenwoordiger van de taakgroep Jeugd. Een 
ouderling biedt zich aan om mee te denken in deze commissie. De kerkenraad 
is het hier mee eens.  
 
8 Vorm houden van de maaltijd van de Heer 
*) De predikant vertelt dat er twee ontmoetingsgroepen zijn. De laatste keer is er 
gesproken over de betekenis van de Maaltijd van de Heer maar ook over de 
vorm. Er zitten in deze groep ook een aantal ouderen die allemaal aangaven dat 
zij de Maaltijd van de Heer aan tafel missen. Nu vraagt de predikant zich af of 
we weer terug moeten gaan naar de afwisseling. De mensen van de 
ontmoetingsgroepen vonden het wel fijn om het brood uitgereikt te krijgen en 
ook het bekertje bij de lopende viering. Er werd ook nog aangegeven dat ze niet 
blij worden van het plastic waar de wijn in zit omdat dit in de prullenbak wordt 
gegooid. De predikant heeft beloofd dit in de kerkenraadvergadering te 
bespreken.  
*) De praktische uitwerking zal door de diaconie nader worden onderzocht. In de 
vergadering van de KR in mei komt dit punt terug (actie). Voor de MvdH op 7 
mei wordt in ieder geval een extra tafel bijgezet om de plastic bekertjes op te 
zetten, zodat ze niet in de prullenbak gegooid hoeven te worden.  

 
9 Bezoeken van het kamp (conform jaaragenda) Wie heeft interesse? 
*) Het kamp wordt dit jaar in Mierlo gehouden. De predikant leidt de dienst en 
een ouderling gaat met haar mee.  
*) Het CvK benadrukt dat het kamp duidelijk valt onder de kerk en niet zoals 
iedereen denkt onder de Rommelmarkt. De notulen van de kampcommissie 
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worden ter info naar het CVK gestuurd. Er is op dit moment nog niet bekend 
hoeveel personen er mee gaan.  
*) Het CvK meldt dat er ook kinderen meegaan van de Openbare en de 
Bijzondere School. Benadrukt wordt dat, mocht het zich voordoen dat er 
kinderen meegaan waarvan de ouders dit niet kunnen betalen, dit geregeld kan 
worden via de diaconie.  
 
10 Open Kerkdag 29 mei: doet jouw kerk mee? 
*) De predikant vraagt of we dit kunnen combineren met het openen van het 
Stilte centrum. Er zou bij voorbeeld een foto gemaakt kunnen worden die naar 
het Kompas gestuurd zou kunnen worden. De kerkenraad staat er wel voor 
open. De opening van het Stilte Centrum zal dan om 11.30 uur plaatsvinden en 
de kerk is open tot 16.00 uur. Het CVK regelt de gastheren/dames voor deze 
dag. Alle mensen die aan het Stilte Centrum hebben gewerkt zullen uitgenodigd 
worden. Er wordt een naam van een persoon genoemd die de opening zou 
kunnen verrichten (actie). 
Besluit: de kerkenraad besluit om mee te doen aan de Open Kerkdag op 29 mei 
2023, gecombineerd met de opening van het Stiltecentrum. 
 
11 Rapportages/terugkoppeling 
College van Kerkrentmeesters 
*) N.a.v. het gesprek met de predikant/pastor geeft het CvK aan dat de  
basisafspraak was dat deze twee jaar zou blijven. Er is een mogelijkheid om dit  
te verlengen en het CvK wil graag weten hoe de kerkenraad er tegenover staat 
om de predikant/pastor eventueel voor nog twee jaar te contracteren. De  
kerkenraad zal hier over nadenken. Een ouderling en diaken geven aan dit een  
goed plan te vinden omdat alles nu goed verloopt. In de mei vergadering komt  
de kerkenraad hierop terug. 
(actie). 
*) Het CvK meldt over het bouwplan dat er door beide partijen een gezamenlijk  
aangepast plan ingediend gaat worden bij de gemeente Hoeksche Waard. 
*) Verder meldt het CvK dat eind mei / begin juni een lid van het team  
Ondermijning van de Landelijke Politie bij ons een presentatie komt geven. 
*) De predikant zou graag zien dat er buiten voor de kerk picknicktafels  
neergezet worden bij de opening van het Stiltecentrum en de Open dag op 29  
mei. Het CVK gaat kijken of dit te realiseren is.  
Taakgroep Eredienst 
*) Er is niet vergaderd door de taakgroep. 
*) Een ouderling zou graag zien dat de gehele kerkenraad bij speciale diensten 
(Pasen, Pinksteren, Kerst, doopdiensten) bij elkaar gaat zitten zodat de 
gemeente de gehele kerkenraad bij elkaar ziet. Iedereen vind het een mooie 
gedachte en er zal over nagedacht worden en dan komen we er in de mei 
vergadering op terug (actie).  
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Taakgroep Pastoraat 
*) De taakgroep heeft niet vergaderd. 
College van Diakenen 
*) Nu een van de diakenen tijdelijk afwezig is, komt er veel werk op de andere 
diakenen; logisch  maar dit is wel een aandachtspunt.  
*) Opgemerkt wordt dat de Voedselkastjes nu een actie lijkt van de kerk (elke 
eerste van de maand worden gemeenteleden uitgenodigd om spullen aan te 
leveren in de kerk) en niet zoals de bedoeling was van de werkgroep 
Kerkinhetdorp. 
Taakgroep Jeugd 
*) Er is niets te melden.  
Begeleidingscommissie predikant met bijzondere opdracht 
*) De groep is bij elkaar geweest en de predikant met bijzondere opdracht gaat 
stoppen met haar werk in de Plantage in Brielle. Daardoor gaat zij dan vier uur 
meer werken in het Erasmus MC. Zij is gevraagd zitting te nemen in een 
beraadsgroep die over voortplanting gaat. 
Werk van predikant 
*) De predikant heeft een gesprek gehad met een van de organisten omdat ze 
beiden goed samengewerkt hebben tijdens de Passieweek, en met Crescendo. 
De betreffende organist is blij dat hij door Crescendo uitgenodigd is om met de 
kerst gezamenlijk de dienst te begeleiden. De predikant is dankbaar voor de 
fijne samenwerking met en de beleving van alle medewerkers naar Pasen toe. 
*) De preses bedankt de predikant namens de kerkenraad voor de geweldige 
samenwerking en haar inzet tijdens de Passieweek en Pasen. 
*) Een van de diakenen vindt het persoonlijk mooier als het Paaslicht brandend 
de gemeente/kerk binnen gebracht wordt. 
Werk van predikant/pastor 
*) De predikant/pastor is dankbaar dat het werk goed verloopt. Ook de 
contacten met de gemeente ervaart hij als heel prettig en positief. Hij vindt het 
ook prettig om op de hoogte gehouden te worden en vraagt iedereen vooral 
geen schroom te hebben om iets aan hem door te geven. 
 
12 Lief en leed in de gemeente (vertrouwelijk) 
Dit punt is vertrouwelijk en wordt niet genotuleerd. 

 
13 Controle jaaragenda 
De jaaragenda wordt gecontroleerd en aangevuld. 

  
14 Ingekomen stukken/Uitnodigingen: 
De scriba neemt de ingekomen stukken door: 
*) N.a.v. de uitnodiging van de Gemeente Hoeksche Waard over het onderwerp 
“Rust en activiteit op zondag”: een ouderling is inmiddels aangemeld voor deze 
vergadering op 20 april a.s.  
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15  Rondvraag 
*) Besloten wordt op 30 april het Wilhelmus te zingen, dit n.a.v. een vraag van 
een diaken. 
*) Een diaken stelt voor om aan het eind van de dienst aan de dienstdoende 
dominee te vragen te blijven staan na de handdruk, zodat dit goed in beeld 
gebracht kan worden. 
*) Het CvK wordt regelmatig aangesproken op de temperatuur in de kerk. Het 
blijft een lastig item. 
Voorgesteld wordt om in de in Eendracht hierover een artikel te schrijven. Nu de 
zomer eraan komt, zullen de klachten wellicht minder worden.  
*) De predikant meldt dat zij het weekend van 13 mei (Rommelmarkt) afwezig is. 
*) De scriba zal een inventarisatie maken van de digitale nieuwsbrieven die 
binnenkomen en dit bespreken met de kerkenraad of doorzending wel/of niet 
gewenst is (actie).  
 
16  Sluiting 

 Ben sluit deze vergadering af met een gedichtje van Toon Hermans en eindigt  
        met een gebed. 

   

Volgende vergadering Kerkenraad: donderdag 25 mei 19.30 uur in de Ark. 
Volgende vergadering Moderamen: donderdag 11 mei 16.00 uur in de Ark. 

 
 
 
 
 

Bedankt. 
 
Beste mensen, 
 
50 jaar getrouwd, we wilden er niet veel aandacht aan besteden. Maar als die 
dag is tijdens de reis naar Tsjechië en er veel aandacht aan wordt besteed en 
toen we thuis kwamen er heel veel kaarten waren en we ook bloemen kregen, 
ga je wel nadenken dat het wel heel bijzonder is dat we al zo heel lang bij  
elkaar zijn.  
Je wordt er stil en heel dankbaar voor en we beseffen dat we wel veel felicitaties 
van veel mensen hebben gehad. 
 
Iedereen heel hartelijk bedankt. 
 
 
van Leen en Bets Naaktgeboren. 
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Zomerproject 

ZWO 

 
Goede Medische zorg en een kinderopvang in India 

Veel mensen in India kunnen een 
ziekenhuisbezoek niet betalen, waardoor zij 
lange tijd met lichamelijke klachten 
rondlopen. Door armoede hebben veel 
mensen geen geld om naar de dokter te 
gaan. Kinderen werken meestal al vanaf hun 
tiende en stoppen daarom vroegtijdig met 
school. Als je arm bent, is het bijna 
onmogelijk om goede medische zorg te 
krijgen en een diploma te behalen. 

Daarnaast hebben kinderen in dit land weinig 
toekomstperspectief. Hun ouders hebben de 
laagste banen, bijvoorbeeld als steenhakker, 
en de kans is groot dat hun kinderen later 
hetzelfde werk gaan doen. Stichting Oases 
wil daar verandering in brengen met een 
naschoolse opvang. Hier kunnen zij weer 
even kind zijn én werken aan een hoopvolle 
toekomst.  

Stichting Oases steund gezondheidscentra waar mensen gratis geholpen 
worden. Ook is hier voorlichting over gezondheid.   
Op de naschoolse opvang krijgen kinderen huiswerkbegeleiding en een 
maaltijd. Ze worden begeleid naar een diploma, zodat zij op termijn uit de 
armoede komen. 
Zo zorgen we ervoor dat mensen die nauwelijks kunnen rondkomen toch een 
gezond en waardevol leven kunnen leiden.                                                                        

De collecten worden gehouden van 9 juli t/m 13 augustus.  

We hopen dat we op uw steun mogen rekenen.                                                                    
De ZWO-commisie 
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Tuinploeg gaat duurzaam! 
 

Met ingang van dit jaar zijn de werkzaamheden van de tuinploeg van onze kerk 
wat veranderd. Nu onze kerk al een aantal jaren is aangesloten bij “de Groene 
Kerken” van de PKN hebben wij onze activiteiten eens tegen het licht 
gehouden.  

 

Zo hebben wij op onze jaarlijkse vergadering de commissie “Groene Kerken” 
uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst hebben we uit een gezet van voor werk 
de tuinploeg zoal doet. Om u een idee te geven waar de tuinploeg mee bezig is, 
noem ik u hieronder onze activiteiten.  

 

De tuinploeg bestaat uit 20 personen en die zijn in 5 groepen van 4 personen 
verdeeld. Elke ploeg verricht eens in de veertien dagen op een zaterdagmorgen 
tuinwerk rondom de kerk en indien nodig ook bij de pastorie. Daarbij hoort ook 
nog de boomgaard, die achter de pastorie ligt. De werkzaamheden bestaan uit 
het onkruid vrijhouden van alle perken, tegelpaden, het parkeerterrein en het 
snoeien van struiken en bomen en het knippen van de heggen. Onze 
activiteiten beginnen eind maart en stoppen begin november. 

 

Doordat we met de kerk duurzaam bezig 
willen zijn, zijn we gaan nadenken wat er 
verandert c.q. verbetert kan worden. Wij 
hadden al diverse plannen en die hebben 
we ook met de commissie besproken. Zo is 
er een composthoop gerealiseerd en 
hebben we besloten het onkruid niet meer 
met gif te bestrijden maar met een 
gasbrander.  

 

De gazons rondom de kerk en de pastorie 
worden nog steeds door Euft Hoek met zijn 
mobiele grasmaaier gemaaid. Omdat er 
achter de kerk in de nabije toekomst huizen 
worden gebouwd hebben we afgezien van 
het maaien van het gras in de boomgaard. 
Zo kan het mooie biotoop worden van diverse grassen, bloemen en andere 
planten. Dit zal wel even wennen zijn want het gras werd altijd mooi kort 
gehouden. We laten het nu zijn gang gaan totdat er gebouwd gaat worden.  

Dit biedt ook weer mooie kansen voor de vogels, bijen en andere insecten. 
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Doordat nu de werkzaamheden een duurzaam karakter hebben gekregen 
betekent dit wel dat we meer werk moeten verrichten want het onkruid gaat 
gewoon haar gang en om het een beetje schoon te houden moeten we wel een 
tandje bijzetten. Dus bij deze wil ik een beroep doen op gemeenteleden of 
eventueel ook mensen van buiten onze kerk om zich aan te melden bij onze 
tuinploeg.  

Het is een gezellige club en je bent maar één halve zaterdag (9.00-12.00 uur) in 
de zes weken kwijt aan werkzaamheden in de tuin bij de kerk. 

 

Al met al gaan we voor deze nieuwe uitdaging!! Sommigen van ons hebben er 
weinig vertrouwen in, maar ik verwacht dat we de klus duurzaam kunnen 
klaren… 

 

Met een hartelijke tuingroet van Peter Lankhaar. 
 
 
 
 
 

Groene kerken commissie 
 
Als Eendrachtskerk zijn wij sinds begin 2022 aangesloten bij het initiatief 
Groene Kerken (groenekerken.nl). De visie van dit initiatief is dat ieder mens – 
vanuit de Bijbelse waarden van rentmeesterschap en naastenliefde – geroepen 
is om recht te doen aan de aarde en alles wat daarop leeft. Deze schitterende 
en ambitieuze visie sluit aan bij onze wensen als gemeente om samen en met 
respect voor elkaar en de wereld ons geloof te belijden.  
 
Het initiatief Groene Kerken ondersteunt de aangesloten gemeenten door 
kennis die wordt gedeeld via website, nieuwsbrief, sociale media en 
evenementen. Daarbij moedigen zij aan om lokaal en regionaal een aanjager te 
zijn van een duurzame levensstijl, een manier van leven die heilzaam is voor 
alles wat leeft en past binnen de ecologische grenzen van de aarde.  
 
Om dit initiatief verder op te pakken binnen onze gemeente is eind 2022 een 
commissie samengesteld. De commissie bestaat momenteel uit Arie Fortuin, 
Jan Saarloos, Pauli van Galen, Rik Bouman en Tejo Vink. Bij de start zijn zij ook 
op weg geholpen door Ellen Lankhaar die als hen als een gids door de vele 
informatie die beschikbaar is gesteld vanuit Groene Kerken heeft geleid.  
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Deze commissie heeft een pragmatische en praktische insteek gekozen en 
wenst niet de wereld vandaag compleet te veranderen maar uiteindelijk zijn vele 
kleine stapjes ook een grote stap. Daarom is gekozen om het gesprek te voeren 
met de diverse taakgroepen binnen de kerk om te weten te komen welke 
veranderingen zij de afgelopen jaren doorgevoerd hebben, welke plannen zij 
hebben en welke andere mogelijkheden gezamenlijk bedacht konden worden. 
Een aantal bijzondere zaken kwamen uit deze gesprekken naar voren die u 
mogelijk nog niet hebt beseft en waar wij als gemeente trots op mogen zijn. 
 
Zo gebruiken we al 16 jaar de beamer in de kerk. Daardoor wordt al die jaren al 
geen papieren liturgie meer uitgedeeld. Hiermee is ongeveer 2.100 kilo papier 
bespaard in die jaren!   
 
Mede door de gestegen gas- en energieprijs is afgelopen winter de kachel lager 
gezet tijdens de kerkdiensten. Hierdoor is het gasverbruik fors lager dan vorige 
winter. Voor uw beeld, dit is ongeveer 2.000 m3 gas minder oftewel net zoveel 
als het gemiddelde jaarverbruik van een vrijstaande woning! 
 
Zo maar een paar zaken die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden 
waarover wij bescheiden zijn maar die een grote impact hebben als je de cijfers 
zo bekijkt. Hier mogen we trots op zijn!  
 
De andere uitkomsten zullen op de startzondag in september met u gedeeld 
worden.  
 
Mocht u enthousiast zijn geworden en meer willen weten neem dan contact op 
met een van de commissieleden. Uw bijdrage, klein of groot, aan dit initiatief is 
van harte welkom! 
 
 

 
 

Bedankt 
 
Ik wil iedereen bedanken die een kaartje gestuurd hebben 
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis. 
En de kerk voor het prachtige boeketbloemen 
dat heeft mij een glimlach op mijn gezicht getoverd 
 
Met vriendelijke groet  
Loes Kool 
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De Eendrachtskerk Zuid-Beijerland opent 
Stiltecentrum 

 
Op zondag 11 juni is het stiltecentrum officieel geopend. Dit stiltecentrum was 
een wens van voormalig pastor Therese van Kampen. Bij haar afscheid 
beloofde toenmalig voorzitter Jan Saarloos haar dat het er zou komen. En het is 
er, dankzij de inzet van vijf van de vele vrijwilligers die onze kerk telt.  Leen 
Goudswaard, Leo Hoek, Bas Roubos, Cees Smaal en Arie Zwijgers werden 
door Hans van Brakel bedankt voor hun inzet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Met de opening van dit stiltecentrum werd de laatste hand gelegd aan het 
onderhoud en opknappen van het kerkgebouw. Na de fusie van de beide kerken 
in ons dorp werd in 2003 gestart met de kerkzaal. In 2007/2008 volgde de 
renovatie en uitbreiding van De Ark, in 2018 gevolgd door een opknapbeurt voor 
de kerkenraadskamer en de ruimten achter de kerkzaal. Dit jaar werden de drie 
voorportalen aangepakt en werd van de oude garderobe een stiltecentrum 
gemaakt.  
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Het stiltecentrum is een speciaal ingerichte ruimte waar iedereen, 
ongeacht geloof of overtuiging, terecht kan voor bezinning, meditatie, 
gebed of gewoon een moment van rust te midden van de drukte van 
alledag. Het is geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 
16.00 uur.  
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Van de diaconie 
 

Verantwoording van de collectes van mei 2023. 
GIFTEN:             KERK      €.    20,= 
 
KERK:                 €. 820,60 
 
DIACONIE:        KIKA          €. 403,40  Verhoogd naar €.600,= 
                           LEGER DES HEILS €. 497,35  Verhoogd naar €.600,= 
 
Fijn dat we met elkaar zo Kika en Het Leger des Heils kunnen 
ondersteunen! 
 

============================================================ 
 

In de maand juli is de collecte van 2 juli bestemd voor een noodfonds.  
 

Nu de mensen in Oekraïne opnieuw getroffen zijn door een ramp door het 
doorbreken van de Kachovka-dam in de buurt van Chersos, willen we deze 
noodfonds-collecte hier voor bestemmen. Complete gebieden staan onder 
water. 
 

Duizenden mensen zitten zonder eten en drinkwater. ZOA deelt samen met de 
lokale kerken voedsel, drinken en hygiëne producten uit aan de mensen.   
Als het water weer gaat zakken, kunnen zij pas de schade opnemen.  
 

Omdat het waterleidingsysteem voor heel de omgeving afhankelijk is van het 
waterbekken, is er ook zorg voor de toekomst. De nieuwe aanplant is 
weggespoeld, hierdoor dreigt er ook hongersnood. 
 

Samen met partners en andere organisaties bekijkt ZOA waar ze de mensen 
het beste mee kunnen ondersteunen. LATEN WIJ MET ZIJN ALLEN ZOA 
STEUNEN BIJ DEZE RAMP 
 

Vanaf 9 juli t/m 13 augustus kiest de ZWO de doelen uit voor de collectes. 
 

20 en 27 augustus is de collecte voor Roemenië, voor Arjan Vermaas. 
 

Arjan  gaat  met eigen vervoer naar Roemenië, om daar kleding te brengen. 
Hier op Zuid Beijerland breien en haken een aantal mensen met elkaar dekens, 
sjaals, mutsen, sokken, truien ed. Ook wordt er kleding ingezameld. Arjan 
brengt al deze spullen naar Roemenië, bij mensen die er voor zorgen dat de 
spullen op de juiste plaats terecht komen.  
 

Namens de diaconie, Paula van der Wel. 
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Bezoek aan Jimramov 
Een verslag door Peter en Ellen 

 
Het was alweer ruim drie jaar geleden dat we onze partner gemeente in 
Jimramov hadden ontmoet. Dit was om diverse redenen: aanvankelijk speelde 
de coronaperiode ons parten en in 2022 de start van de oorlog in de Oekraïne.  
Maar op donderdagnacht 15 juni 2023 was het dan weer zover! 
Om 00.15 uur, jawel, vertrokken een gezelschap van 31 personen en twee 
chauffeurs, Bas van Tienderen en onze Gerrit Blaak, naar Tsjechië.  
Voor vertrek wenste de voorzitter van onze kerk, Jan Buth, ons een goede reis 
en fijne ontmoetingen.  Nadat onze dominee Antje Groenendijk, die ook mee 
was gegaan, voorging in gebed, zijn we in een fijne sfeer en vol verwachting 
richting Jimramov gereden. 
 

Na een voorspoedige reis 
kwamen we die dag omstreeks 
16.00 uur  in het ons inmiddels 
vertrouwde Jimramov aan. 
Behalve voor hen die voor het 
eerst meekwamen natuurlijk. 
Die hadden geen idee wat ze 
verwachten moesten, ook al 
waren ze al voorbereid door de 
‘veteranen’. 
Ook nu weer werden we met 
een warm welkom ontvangen. 
Het leek zelfs wel of de emoties 
hoger opliepen dan normaal, 
het was tenslotte veel langer 
geleden dan anders dat we 
elkaar ontmoetten.  
Na het elkaar uitgebreid 
begroet te hebben gingen we 
naar binnen, de pastorie in en 
naar boven. Daar bevindt zich 

een grote zaal, de winterkerk geheten, waar de gemeente gedurende de winter 
de diensten houdt. Simpelweg om dat het in de kerk zelf die daar 3 minuten 
lopen vandaan ligt niet te doen is vanwege de kou.  
 
Binnen gekomen konden we de heerlijke lucht van versgebakken lekkernijen al 
opsnuiven. In Tsjechië wordt nog steeds door bijna alle huisvrouwen, ook door  



23 
 

 
die met een baan, uitgebreid gebakken. Verwacht je visite? Dan loop je niet 
gauw even naar de bakker of supermarkt om de hoek, nee, dan zet je de zak 
met bloem op het aanrecht en sla je aan het bakken. Bij ons is dat al gauw 
boterkoek of cake, bij de Tsjechen zit daar een enorme variëteit in. Er wordt o.a. 
met kwarkvulling en vruchten gewerkt, maar b.v. ook met maanzaad. 
 
Allereerst werden we welkom geheten door dominee Elen Plzáková.  De 
voorzitter van onze Commissie Partner Gemeente, Hugo Weij,   
bedankte haar voor deze mooie ontvangst en vervolgens werd het programma 
bekend gemaakt.   
Dat wij bij gastgezinnen kunnen verblijven is altijd weer fijn. Sommigen hebben 
al jaren dezelfde en anderen komen weer bij nieuwe gezinnen terecht. Juist in 
die ontmoetingen ontplooien zich mooie gesprekken. Niet dat dat altijd even 
gemakkelijk gaat. De oudere generatie spreekt een handvol woorden Duits en 
een enkeling Engels, maar dat is meer uitzondering dan regel. Toen wij 30 jaar 
geleden, jazeker dit is het zesde lustrum, Jimramov bezochten was taal echt  
wel een struikelblok. Engels werd hen niet geleerd, Duits werd mondjesmaat 
gesproken. Zij kregen op school wel les in Russisch, maar daar hadden wij dan 
weer geen kaas van gegeten.  
De jongeren echter leren nu wél Engels en dat begint al op de basisschool. 
Daarnaast wordt les in Duits gegeven en ook in Russisch. Onze gastvrouw 
vertelde ons dat op kleine scholen een keuze gemaakt moet worden tussen een 
leraar Duits en een leraar Russisch omdat twee leraren te kostbaar wordt en dat 
op de school van haar kinderen de keuze is gemaakt om ze Russisch te leren. 
Daar is ze niet blij mee, ze had liever dat haar kinderen Duits leerden. 
Inmiddels is het dus voor degenen die verblijven in een gastgezin met jongeren 
gemakkelijker geworden om met elkaar te communiceren.  
 
Maar zijn die er niet dan brengt Google Translate uitkomst!  
Alhoewel je daar ook niet helemaal op vertrouwen kunt, want soms wordt er 
iets vertaald waarvan je denkt, hm, ik geloof nooit dat dát bedoeld wordt! En 
andersom weet je ook niet altijd wat de Tsjechen te horen of lezen krijgen.  
Om maar een klein voorbeeld te noemen: 
We kregen een keer een pot zelf ingemaakte paddenstoelen. Daar stond op: 
paddenstoelen augurk.  Nou zijn augurken ingemaakt, gepekeld of in het zuur 
en dat waren de paddenstoelen ook, maar, enfin u snapt het wel. Dus ja, wat 
degenen die zich moesten verlaten op Google translate allemaal onbedoeld 
tegen hun gastheren en -vrouwen hebben gezegd?  

We zullen het nooit weten      . 
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Google translate en handen en voeten kunnen dan wel in klein gezelschap 
duidelijkheid brengen, uitleg geven aan een groep in bijvoorbeeld een museum  
wordt een ander verhaal.  
 
Daarom waren we heel blij dat 
ook dit keer Helena Axler in 
ons midden was. Zij is van 
Tsjechische komaf en gaat al  
ruim 25 jaar met ons mee om 
te vertalen. Ik weet niet of u 
zelf ervaring hebt in het zo af 
en toe eens iets vertalen voor 
een ander, bijvoorbeeld omdat 
uw partner even niet verstond 
wat die Frans- of Engelsman 
nou zei, dat is best 
inspannend. Je moet eerst zelf ingespannen luisteren naar wat gezegd wordt en 
dat dan vervolgens omzetten in begrijpelijk Nederlands. Nu kun je denken, ja 
maar, als het je moedertaal is die je moet vertalen zoals bij Helena, dan gaat 
dat toch gemakkelijker? Dat zou kunnen als je die moedertaal én het 
Nederlands beide dagelijks sprak, maar dat doet ze sinds haar jeugd allang niet 
meer.  
Ze gaf van te voren ook aan dat het wel eens zou haperen, omdat ze nu ook 
zelf een paar jaar niet in Tsjechië was geweest. 
Nou Helena, wij hebben daar niets van gemerkt en hebben enorm respect voor 
jouw prestatie. Waar beroepstolken slechts 3,5 uur achter elkaar mogen tolken 
omdat dat zo vermoeiend is, deed jij dat ruim drie dagen achter elkaar! Čepice!  
Haar man Ton was ook weer meegegaan. Ook hij had een mooie rol op zich 
genomen namelijk het maken van foto’s van de hele reis.  
Dat heeft hij heel handig aangepakt: hij zette ze gelijk op Facebook en 
vervolgens ook op de Jimramovapp zodat we ze niet alleen gelijk konden 
bekijken, maar ook zelf foto’s konden toevoegen. Op deze manier hebben we 
niet alleen veel foto’s om te bekijken, maar vooral ook veel variatie in momenten 
en invalshoeken. 
 
Nou, dit is al een heel verhaal terwijl we nog steeds in de winterkerk zitten. Maar 
na een bord heerlijke kippensoep waar je je lepel bijna rechtop in kon zetten, zo 
gevuld als hij was, lekkere vlechtbroodjes en zoetigheden bij de koffie ging 
iedereen met de gastgezinnen mee naar hun huis. 
Ieders plan was om vroeg te gaan koetsen want je kunt je voorstellen dat een 
nacht in de bus niet echt bevorderlijk is voor de slaap.  
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Vrijdag 16 juni 
Om 08.30 uur stappen we weer in de bus. 
Vanmorgen gaan we een boottocht maken.   
Heel verrassend, dit hadden wij helemaal niet verwacht in een land met weinig 
water en veel bergen. Ons doel bleek een uitgebreid stuwmeer te zijn dat heel 
mooi gelegen was tussen de bergen en de mooie natuur.  

Het unieke aan deze plek 
is dat het, dankzij de hoge 
ligging van het eerste 
meer niet één, maar twee 
stuwdammen heeft. Het 
water voert dus van het 
ene meer naar het andere 
via een stuwdam om 
vervolgens in het tweede 
meer terecht te komen. 
Vanuit dat meer gaat het 
via een tweede stuwdam 
naar de rivier. 
Stroomafwaarts bevond 
zich een kerncentrale die 
het water voorbij de dam 

gebruikte als koelwater. Stroomopwaarts bevinden zich de 
waterkrachtcentrales. Bij te weinig wateraanvoer wordt er meer kernenergie 
geproduceerd, dus ze zitten nooit zonder stroomenergie. De tweede dam had 
een hoogte van 100 meter, waar we met de bus overheen gereden zijn. Het was 
een mooie tocht met een duidelijke uitleg en een lekker bakkie koffie.  

 
Daarna werd de reis vervolgd naar 
het stadje Jamořice met een 
indrukwekkend Barok kasteel. Dit 
werd vroeger gebruikt als buitenhuis 
door de Habsburgers uit Oostenrijk. 
Hier vertelde de gids ons veel leuke 
wetenswaardigheden en liet ze ons 
o.a. een geheime gang zien. Tot 
ongeveer 1940 was dit kasteel nog 
bewoond door een familie. Omdat 
er geen nakomelingen waren werd 
dit kasteel geschonken aan de 

overheid die het nu als museum gebruikt. Ook de tuinen achter het gebouw 
waren de moeite waard van het bezichtigen.  
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Daarnaast kregen wij de gelegenheid om de nabij gelegen basiliek, die direct 
naast het kasteel stond, te bezichtigen. De prachtige muur- en 
balkonschilderingen waren imposant. Trouwens het hele interieur was prachtig. 
Tussendoor mochten we ook nog genieten van een lekkere consumptie met…. 
ja je raadt het al, een lekker stuk gebak!  
Na het bezoek aan de basiliek kon iedereen zijns weegs gaan. De tijd werd door 
de één ingevuld met winkelen, door de ander met het op peil brengen van de 
vochthuishouding.  
Overladen met indrukken gingen we weer terug naar Jimramov. 
Bij de gastgezinnen werd heel goed voor ons gezorgd. Er is altijd ruim 
voldoende aan eten en drinken en de gastdames en -heren doen hun uiterste 
best om het ons naar de zin te maken. 
Ze maken met liefde de lunchpakketten voor je klaar. De ervaring heeft geleerd 
dat die groot genoeg zijn om een half weeshuis te voeden. Zelf vinden we dat 
wat jammer, want echt, zoveel eten lukt ons niet, al doen we nog zo ons best. 
Op het gevaar af dat we haar misschien zouden beledigen, zo goed kennen we 
de cultuur niet,  hebben we dus aan onze gastvrouw gevraagd of we de 
pakketjes misschien zelf mochten klaar maken. “Dat scheelt voor jou ook in tijd, 
want je moet die van de kinderen ook al klaarmaken, tenslotte”.  Dat vond ze 
helemaal prima, dus nu hoeven we niets meer weg te gooien en heeft zij meer 
tijd om even een rustig bakkie te doen. Helemaal goed, zo. 
Al met al, wat  zijn de Tsjechische broeders en zusters gastvrij.  In één woord 
geweldig!! 
 
Zaterdag 17 juni 
Vandaag hebben we twee uitjes op het programma staan. Je zou het niet 
verzinnen maar we gingen naar een fabriek waar kerstballen werden gemaakt. 
Nou dachten verschillenden van ons, wat gaat dat nu worden, moeten we ook 
nog tijdens een workshop kerststukjes maken….. Toen we daar aankwamen 
werden we verdeeld in twee groepen. De ene groep kreeg een rondleiding en 
de andere ging kerstballen versieren. De rondleiding was heel interessant. Je 
zag hoe kerstballen geblazen werden en ook hoe diverse figuurtjes zoals 
klokken, vogeltjes etc. werden gevormd. Daarna kregen de ballen diverse 
behandelingen zoals kleur, versiering en afwerking. Alles is handwerk en 
daarom begrepen we ook waarom deze ballen zo prijzig waren.  
Toen we op de afdeling kwamen waar de onbewerkte ballen een zilverlaagje en 
andere kleuren kregen sloegen de thinner- en verfdampen ons op de keel. Een 
kleine ruimte, de ramen potdicht en toen ik uitkeek naar ventilatiegaten bleken 
die niet te werken. 
De spinraggen die ervoor hingen, hingen doodstil. 
De moderne regels omtrent de werkomstandigheden moeten hier hun intrede 
nog doen, maar het schijnt. 
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Maar buiten dat was het erg 
leuk om te zien hoe dat 
fabriceren in zijn werk ging! 
De workshops werden met 
veel enthousiasme gedaan, 
zelfs door degenen die iets 
hadden van, moet ik nou echt 
een bal gaan verven? Een 
eenieder mocht de zelf 
gedecoreerde bal mee naar 
huis nemen.  
Sommigen gaven hem aan 
hun gastgezin, Hugo had een 
mooie gemaakt als 

herinnering aan het 30-jarig contact. Deze werd in de kerkdienst aan de 
dominee overhandigd met de bedoeling dat die in de kerstboom gehangen kan 
worden. De bal, bedoel ik dan natuurlijk. 
Daarna werd de winkel nog bezocht en werden er diverse kerstspulletjes 
gekocht. Al met al was dit heel leuk en eenieder van ons had een mooie 
herinnering voor in de kerstboom. 
 
De reis werd vervolgd naar de nationale keizerlijke stoeterij in Kladruby nad 

Labem. Deze fokkerij is in het jaar 1579  
begonnen met het typisch Tsjechische 
ras: Kladruber, barokpaard, hoogte ca. 
1.67 meter, zwart en schimmel. Het is 
het oudste ras ter wereld en afkomstig uit 
Italië en Spanje. Keizer Maximiliaan II 
had deze paarden in 1552 geïmporteerd. 
Ook leuk om te vermelden is dat de 
bloedlijn rond 1940 nagenoeg op was en 
om de zwarte kleur van het ras toch weer 
te gaan fokken werd gebruik gemaakt 
van de Friese hengst “Romke”. Daarna 
werden ook bloedlijnen van de 
Lipizzaner en de Arabier toegevoegd. 
Hier werden we ook in twee groepen 
verdeeld en kregen we om de beurt een 
rondleiding. We begonnen in de stallen.  
De boxen waren ruim en alles zag er  
mooi en schoon uit.  
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De paarden zijn in het geheel zwart van kleur en in principe zijn het tuigpaarden. 
Omdat dit mooie en veelal rustige paarden zijn, werden ze vroeger ook veel 
gebruikt voor de rijtuigen van tsaren en koningen. Ze worden ook onder het 
zadel ingezet en zijn dus veelzijdig want ze worden ook voor dressuur en polo 
gebruikt. Ook mochten we de zadelkamer en de stallen van de merries met de 
veulen bezichtigen. Overdag lopen ze echter in de wei. 
De manegebak met de paarden en ruiters mochten we niet in. In de weilanden 
om het historische gebouw liepen de merries met veulens wat een prachtig 
gezicht was. Deze paarden worden nog steeds in heel Europa gebruik, 
bijvoorbeeld als politiepaard of voor koninklijke koetsen, ook hier in Nederland. 
Zelf heb ik als politieruiter te Rotterdam op één van deze prachtige dieren 
mogen rijden. 
 
Groep twee kreeg maar een hele korte rondleiding (alleen de eerste stallen) 
want het begon heel hard te regenen en te  donderen en bliksemen waardoor 
we genoodzaakt waren te schuilen, ofschoon sommigen onder ons goed 

voorbereid waren      . Daardoor konden ze helaas de andere gebouwen niet 

bekijken. 
 
Toen het weer opklaarde was het 
tijd om huiswaarts te keren en 
konden we tijd door brengen met 
het gastgezin. 
Om half zeven werden we in de 
tuin van de kerk verwacht waar 
we ons verzamelden bij de 
boom/struik die wij in 2003 
geschonken hadden om  stil te 
staan bij het feit dat we elkaar als 
partnergemeenten al 30 jaar 
ontmoeten.  
Toen ik (Ellen) vroeg waarom het 
een taxusstruik is en niet een 
boom zoals wij hebben gekregen 
was het antwoord dat toen deze 
werd aangeboden het geen 
goede tijd was om bomen te 
planten, net voor de winter en dat 
de kans dat die de strenge winter 
zou overleven heel klein was. De 
verkoper gaf daarom het advies 
om deze struik aan te bieden.  
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Deze is goed aangeslagen en is 
inmiddels meters hoog.   
Thomas Jirku hield een relaas  
over het ontstaan en het vervolg  
van onze wederzijdse betrekkingen. 
(Uiteraard vertaald door Helena) 
Dit waardevolle moment was mooi 
en voor sommigen ook emotioneel. 
Van de pioniers van onze kerk was 
alleen Piet Zwanenburg aanwezig. 
De andere broeders waren 
inmiddels al overleden. Dit waren 
dominee Rob van Gorkum, Peter 
Brooshoofd en Izaäk van der 
Giesen. Dominee Thomas Jirku was 
van de zijde van Jimramov de 
initiatiefnemer. 
De avond werd in de tuin van de  
pastorie feestelijk voortgezet met 
een BBQ. Ook hier was het weer 
heel gezellig met fijne gesprekken 
en ontmoetingen met leden van de 

kerk van Jimramov. Dit alles werd traditioneel opgevrolijkt door de gezellige 
muziek en zang van zowel de Tsjechen als van  ons. We hebben sinds enige 
tijd liederenbundels bij ons waar ook akkoorden in staan. En dan blijkt dat veel 
Engelstalige liederen zoals We shall overcome ook door de Tsjechen uit volle 
borst meegezongen kunnen worden.  
Het eten was weer overdadig, het vlees van het spit super lekker! 
Moe, maar voldaan gingen we tegen half elf weer naar huis. De een ging gelijk 
plat, de ander had nog een gezellige avond bij het gastgezin en weer anderen 
werden nog meegenomen naar een ander feestje.  
 
Zondag 18 juni. 
Het is  08.30 uur. En we zitten in de kerk. Jawel. Voor sommigen is dat na  de 
biertapperij en het drinken van schnaps bij de BBQ en het doorzakken bij het 
gastgezin de avond tevoren een hele prestatie. Maar niemand laat zich kennen 
en we nemen allen plaats in dit inmiddels voor velen bekende kerkje. 
De eredienst werd geleid door dominees Elen en Antje. In deze dienst werd 
stilgestaan bij het onderwerp “praten met God”. Dit was naar aanleiding van een 
gedeelte uit het Bijbelboek Job.  
De dienst was goed voorbereid want we kregen de te lezen teksten en de preek 
in het Nederlands op papier aangereikt.  In deze samenkomst brachten we twee 
geestelijke liederen ten gehore die wij tijdens onze reis in de bus hadden 
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ingestudeerd. Aan het einde van de dienst bedankte Hugo Weij de gemeente 
Jimramov voor de hartelijke en warme ontvangst en de grote inzet van velen die 
ons verblijf weer tot een fijne ervaring maakten. Daarop werden ons vier 
ingelijste foto’s overhandigd die een verhaal vertelden. De foto’s zijn o.a. van de 
kerk in het donker waar de deuren openstaan en waardoorheen licht stroomt. 
Dit als beeld van het leven waar het soms ook donker om je heen kan zijn, maar 
waar je altijd uit mag zien naar het licht, de hoop die ons allen is gegeven door 
God. 
Een tweede foto laat het pad naar die kerk zien, vol hobbels en bobbels. Ook dit 
verbeeldt ons leven, waar in we vaak hobbels en bobbels over moeten. Maar 
wel in de wetenschap dat, en daar is de derde foto het beeld van, we uiteindelijk 
op weg zijn naar God. De kerktoren wijst ons de weg naar boven. 
Een vierde foto is wat het is zonder verdere diepe betekenis: een foto van 
Jimramov in de sneeuw. “Omdat jullie ons Jimramov nooit in de sneeuw hebben 
gezien”. 
De foto’s werden, uiteraard, met dank ontvangen.  
Je kunt ze bewonderen in de Ark, waar ze zullen worden opgehangen. 
 

Vervolgens overhandigde Hugo de 
herinneringskerstbal die hij gemaakt 
had. Deze werd met veel enthousiasme 
in ontvangst genomen. 
Als laatste werd de gemeente van 
Jimramov hartelijk uitgenodigd om ons 
volgend jaar te bezoeken.   
 
Na al deze plechtigheden togen we allen 
naar de winterkerkzaal alwaar we 
werden onthaald op koffie, zoete 

versnaperingen en hartig belegde broodjes. 
Daarna ging iedereen naar huis. 
 

Het vervolg van de zondag kon iedereen zelf 
met hun gastgezinnen invullen. De één 
bezocht een markt, de ander een unieke 
watermolen, weer anderen verpoosden in de 
tuin van hun gastgezin en speelde 
spelletjes. Er waren er die uit eten gingen, 
anderen gingen op visite bij oude bekenden, 
kortom voor elk wat wils. 
’s Middags trad een mannenkoor op in de 
kerk, dus ook daar zijn er naar toe gegaan. 
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Maandag 19 juni, dag van vertrek 
Het is 05.45 uur. Ja, je moet er wél wat voor overhebben, hè. 
Nadat de predikanten in de winterkerk voorgingen in gebed en dankten voor het 
fijne contact van nu en voor in de toekomst en voor een veilige thuiskomst 
vertrokken we om 06.00 uur weer richting Zuid-Beijerland. 
Voor de meesten van ons was dit niet de eerste keer dat ze naar Jimramov 
afreisden. Ze wisten wat ze verwachten konden. Voor drie van ons was dit wel 
helemaal nieuw. En voor herhaling vatbaar! Ondergedompeld worden in zoveel 
eendracht, gezelligheid en uitwisseling met buitenlandse broeders en zusters 
doet wat met je. 
We kwamen maandagavond om 21.30 uur weer veilig aan in Zuid-Beijerland. 
Met dank aan onze uitstekende buschauffeurs Bas en Gerrit. 
Daarna kwamen we nog even in de Ark bij elkaar. Helena werd weer heel 
hartelijk bedankt voor al haar inspanningen en vlotte vertalingen. Top!! 
Vervolgens bedankte onze dominee de Commissie Partner Gemeente voor de 
inzet die zij heeft verricht om dit alles weer mogelijk te maken. De korte 
bijeenkomst werd afgesloten met dankgebed en vervolgens namen we afscheid 
van elkaar. 
We kunnen terugkijken op een heel fijne tijd. Na zoveel jaren was het weer mooi 
om elkaar te ontmoeten, het was allemaal weer als vanouds maar in ons 
achterhoofd liet de gedachte aan de oorlog in de Oekraïne ons niet los. Voor de 
Tsjechen is die heel wat dichterbij dan voor ons en zij weten uit ervaring hoe het 
is om door het Russisch bewind in de tang genomen te zijn. 
 
Om dit verslag nou niet met een al te sombere gedachte te eindigen willen we 
dit laatste nog met jullie delen: 
Elen, de dominee, kwam bij het afscheid nemen naar me toe. Ze zei: jij draagt 
dezelfde naam als ik, hè. Ja, zei ik, dat klopt. Hij is bij jullie algemeen, heb ik 
begrepen, maar bij ons helemaal niet, dus mensen vragen mij wel eens hoe ik 
aan die naam kom. En dan ben ik zo blij dat ik ze kan vertellen dat die naam 
van het Arabische woord Ellinor afstamt 
(net als mijn verhollandste doopnaam 
Eleonora).  
En dat die naam betekent: God is mijn licht. 
Een mooier naam kan een dominee haast 
niet hebben, toch? 
Maar of je nu zo heet of niet, we wensen 
jullie allen toe dat God jullie licht mag zijn, 
waarheen het leven je ook voeren mag. 
 
Met een hartelijke groet namens alle Jimramov-gangers,  
Peter en Ellen. 
 


